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OPEN KERK       HELVOIRT 

 

VOORAF            Orgelspel 

 

INTREDELIED 

 

G. Geroepen om hierheen te gaan  

niet zonder het vermoeden 

dat mensen tot elkaar bestaan,  

begeesterd door het goede. 

 

K. Wij staan verwonderd – leven gaat  

ons klein begrip te boven. 

Wie dit aanvaarden kan, verstaat  

de kunst om te geloven. 

 

G. In wat wij zien en niet zien gloeit  

de Geest van alle tijden 

die dode grond tot bloemen bloeit 

en heelt wat is gescheiden. 

 

 

WELKOM 

 

Graag heet ik u allen van harte welkom, in deze 

laatste viering vóór het zomerreces, al een beetje in 

vakantiestemming. Vanavond voelen wij ons vrij 

om te putten uit een evangelie dat niet in de Bijbel 

staat, maar daar heel goed in gepast zou hebben: 

het evangelie volgens Thomas. In dat geschrift, dat 

pas in 1945 is ontdekt, staan alleen uitspraken van 

Jezus, geen verhalen over hem. Jezus is hier vooral 

een wijze leraar. Er staan uitspraken in die we 

eerder nog niet kenden. Wonderlijk genoeg passen 

die soms heel goed bij ons huidig levensgevoel. Ze 

gaan over de weg naar binnen, over ons diepste 

zelf, over heel zijn en één zijn. Precies waar we in 

vakanties aan toe willen komen. 

 

Graag heet ik u van harte welkom, 

nu wij samen hier het leven gaan vieren, 

met elkaar verenigd en in Gods naam. 

 

 

LIED 

 

K. Met al wat is, met al wat leeft  

een hechte band beleven, 

dat is een weg die toekomst heeft  

van liefde en vergeven. 
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G. Geroepen om hierheen te gaan 

open van hart en zinnen: 

dat in de ruimte van uw Naam 

wij ooit een antwoord vinden. 

 

 

VERSTILLEN 

 

In stilte stellen wij ons nu open voor het besef  

dat we in onze verbondenheid met elkaar 

ook de aanwezigheid kunnen ervaren  

van de Onzienlijke.  

 

SCHULD EN VERGEVING 

 

V. Wij zijn geroepen om met zorg  

om te gaan met de aarde, 

met mens, dier en plant 

en alles wat leeft en ademt. 

 

Maar intussen zucht en kreunt de schepping 

onder de schade die we haar berokkenen. 

Vaak treden we op als heersers, 

en zelden als hoeders  

van ons gemeenschappelijk huis. 

 

A. God, geef ons ogen, die U herkennen 

in het aangezicht van de ander; 

ogen, die uitkijken naar een wereld, 

waarin aarde, water en lucht 

worden behoed voor vernietiging 

en het goede der aarde eerlijk gedeeld wordt. 

 

 

BEZINNING EN LIED 

 

V. Ons leven biedt allerlei kansen, 

grijp die aan. 

Het leven stelt ons ook voor plichten, 

probeer die te vervullen. 

Ons leven is een blijspel en soms een tragedie, 

aanvaard dat zoals het is. 

 

G.  Alle leven is gegeven 

door wie onze oorsprong is; 

die ons vraagt om zo te leven 

dat er hoop en toekomst is. 

 

V. Het leven brengt ons veel liefde, 

geniet er ten volle van. 
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Het leven laat ons dromen, 

maak die dromen waar. 

Ons leven brengt droefheid met zich mee, 

probeer daar bovenuit te stijgen. 

 

G.  Alle leven is gegeven… 

 

V. Soms is leven een en al geluk, 

ben daar dankbaar voor. 

Leven kan ook een strijd zijn, 

probeer dan staande te blijven. 

Het leven is ten diepste een mysterie; 

daarom is het ook zo heilig. 

 

G.  Alle leven is gegeven… 

 

 

GEBED 

 

V. Als Gij niet waart 

de goede geest in de tijd – 

als Gij niet waart 

het sap in alle leven – 

als Gij niet waart  

mijn hart en ziel – 

 

dan was 

geluk niet te proeven 

en lijden niet te dragen; 

dan was ik als de dood 

voor het leven. 

 

Wij danken u  

dat Gij er zijt  

in tijd en eeuwigheid. 

 

A. Amen. 

 

 

LIED 

 

K. Als Gij niet zijt 

 

G. de grond waarop ik sta 

de bron waaruit ik put 

de einder waarheen ik ga – 

K. als gij niet zijt 

 

G. wie ben ik dan 

in tijd en eeuwigheid? 
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LEZING UIT HET EVANGELIE VOLGENS 

THOMAS (logia 22, 23, 25, 49, 75) 

 

Ter inleiding: In het evangelie volgens Thomas is 

vaak sprake van eenlingen of enkelingen. Daarmee 

zijn mensen bedoeld die de tegenstellingen in 

zichzelf hebben overwonnen. 

 

Jezus zei tegen zijn volgelingen: 

‘Wanneer jullie de twee één maken, 

de buitenkant als de binnenkant 

en de bovenkant als de onderkant (…), 

dan zullen jullie het koninkrijk binnengaan.’ 

 

‘Ik zal jullie uitkiezen, 

één uit duizend en twee uit tienduizend, 

en als eenlingen zullen zij staande blijven.’ 

 

‘Heb je broeder lief als jezelf, en ook je zuster, 

dan zullen jullie het koninkrijk binnengaan.’ 

 

‘Gelukkig de eenlingen en uitverkorenen, 

zij zullen het koninkrijk vinden, 

want daar komen jullie vandaan 

en daar keren jullie naar terug.’ 

 

‘Velen staan bij de deur, 

maar het zijn de eenlingen, 

die de bruidskamer binnengaan.’ 

 

 

HET MOOISTE ZONNELIED 

 

Uw schepping is een lied 

dat ons haar schoonheid biedt, 

het mooiste zonnelied 

dat ooit bestaat. 

 

De sterren, zon en maan 

getuigen van uw Naam, 

zoals ons klein bestaan 

in U ontspringt. 

 

De aarde in uw hand, 

uw vol-van-liefde hand 

is water, lucht en land 

voor al wat leeft. 

 

De mensen naar uw beeld, 

wij één voor één gewild 
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opdat eenieder deelt 

in waardigheid. 

 

Maar aan de zijkant gaan 

die in de schaduw staan, 

Gij spreekt de mensheid aan 

om recht te doen. 

 

Gij die ons leven kent, 

Gij die met mensen bent 

maak ons tot instrument 

van vrede weer. 

 

 

 

LEZING UIT HET EVANGELIE VOLGENS 

MATTEÜS (uit de Bergrede 5:1-10) 

 

Toen Jezus de mensenmassa zag, ging hij een berg 

op. Daar ging hij zitten met zijn volgelingen om 

zich heen. Hij sprak hen aan met woorden over 

Gods nieuwe wereld: 

 

‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, 

want voor hen is Gods nieuwe wereld. 

Gelukkig de treurenden, 

want zij zullen getroost worden. 

Gelukkig de zachtmoedigen, 

want zij zullen het land bezitten. 

Gelukkig wie hongeren  

en dorsten naar gerechtigheid, 

want zij zullen verzadigd worden. 

Gelukkig de barmhartigen, 

want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 

Gelukkig wie zuiver van hart zijn, 

want zij zullen God zien. 

Gelukkig de vredestichters, 

want zij zullen kinderen van God heten. 

Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid  

vervolgd worden, 

want voor hen is Gods nieuwe wereld.’ 

 

 

 

ZONNELIED 

 

Doordring ons met uw macht: 

leid ons met stille kracht 

doorheen de donkere nacht 

van deze tijd. 
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Gij die zijt, Gij die blijft, 

in ons uw handschrift schrijft, 

Gij die uw schepping blijft 

tot aan het eind. 

 

Uw schepping is een lied 

dat ons haar volheid biedt, 

het mooiste zonnelied 

tot aan het eind. 

 

 

OVERWEGING 

 

Als je voor het eerst woorden van Jezus hoort uit het 

Thomasevangelie kijk je misschien wel raar op: wat 

een vreemde ideeën! Maar goed dat ze de Bijbel niet 

gehaald hebben! Toch is dit evangelie mateloos 

populair bij vele mensen van nu, die op zoek zijn 

naar de zin van hun leven. Waar het in ons leven 

werkelijk om draait, ligt niet voor het oprapen. Er 

is een langdurig leerproces voor nodig, want we 

moeten los zien te komen van allerlei alledaagse 

zorgen en beslommeringen. De oude mens loslaten 

om nieuwe mensen te worden.  

 

De weg daarnaartoe voert van buiten naar binnen, 

naar ons diepste zelf, onze eigenste eigenheid; het is 

de weg naar jezelf leren kennen zoals je bedoeld 

bent. Wie tot inkeer komt en de weg naar binnen 

inslaat, wordt in het Thomasevangelie een ‘eenling’ 

genoemd. Volgens de dikke Van Dale heeft ‘eenling’ 

een negatieve klank: een eenling is een eenzelvig 

persoon, die zich afzondert en zelfgenoegzaam is. Zo 

eenzelvig kun je worden als je een te groot ego hebt 

en jezelf alsmaar centraal stelt. 

 

Maar dat is in het Thomasevangelie juist niet de 

bedoeling. Eenlingen zijn in dit evangelie mensen 

die helemaal met zichzelf samenvallen, volstrekt één 

zijn, mensen uit één stuk, die alles wat hen 

vervreemdt van henzelf, van anderen en van God 

hebben overwonnen. Eenling worden is: van alles 

loslaten wat jou ook gelukkig had kunnen maken. 

Zo kun je de ruimte krijgen om te worden zoals je 

bedoeld bent: integer zijn, de eenvoud zelve, 

uitstijgen boven polarisatie, verdeeldheid en 

gespletenheid. Je niet laten meeslepen door alles wat 

ons verdeeld houdt. Te midden van alle perikelen 

staande blijven. Op de weg naar binnen kunnen we 

ook God ontmoeten,  de Bron van alle leven, die ons 
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ten volle kan vervullen. Zijn stem klinkt in de stilte 

en Hij laat zijn oog vallen op kleine mensen die zich 

nergens op laten voorstaan. Maar moeten we al dat 

moois voor onszelf houden of maakt het ons juist 

geschikt om het zout van de aarde en het licht van 

de wereld te zijn? 

 

Kort orgelspel 

 

Veel woorden uit het Thomasevangelie zijn verwant 

met uitspraken van Jezus in de Bergrede. Zoals we 

daarnet hoorden begint de Bergrede met 

gelukwensen. Het echte geluk is voor mensen die 

nederig zijn, zachtmoedig en barmhartig, voor hen 

die zuiver van hart zijn en vrede stichten. Het echte 

geluk is ook voor mensen die treuren en verdriet 

hebben omdat de wereld pijn doet aan hun ziel, 

omdat ze gebukt gaan onder het onrecht en geweld 

in de wereld van nu. Proficiat als je daar geen vrede 

mee hebt. Het echte geluk is dat het God zelf is die 

ons troost, die ons draagt, die voor ons een thuis is 

en ons met zijn barmhartigheid omringt. Hij is de 

toekomst die ons wacht, kome wat komt.  

 

In de Bergrede mondt de weg naar binnen uit in een 

tweede weg die weer naar buiten voert, naar 

anderen, naar de wereld om ons heen. Mensen die 

deugen kunnen juist een heel positieve rol spelen in 

hun eigen sociale omgeving, door te ijveren voor 

gerechtigheid en door vrede te stichten in een 

gebroken wereld, die ze niet aan zijn lot willen 

overlaten. De weg naar binnen en de weg naar 

buiten horen bij elkaar. De twee bewegingen, naar 

binnen en naar buiten, wisselen elkaar steeds af. Als 

je zelf uitgroeit tot een gaaf mens, word je ook een 

licht voor je omgeving. En omgekeerd zal wie zich 

inzet voor gerechtigheid en vrede ook in harmonie 

met zichzelf kunnen leven. 

 

Tijdens het zomerreces vinden we de rust en de 

stilte om tot onszelf te komen, als we ons verloren 

voelen in de turbulente samenleving van nu. 

Vakantie komt van het Latijnse vacare. Dat is leeg 

zijn, vrij zijn van stress, zodat je ruimte krijgt voor 

het kleine goede dat we altijd al hadden willen doen 

en waarvoor we eigenlijk ook geknipt zijn. Deze 

ervaring wens ik u allen toe in de komende 

vakantietijd.   

 

ORGELSPEL 
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BELIJDENIS       Uitnodiging om als je dat kunt 

te gaan staan 

 

K. Iets in mij 

zo kwetsbaar en klein 

groter toch dan wij zijn, 

ziet, vermoedt in alles wat leeft 

een dieper geheim. 

G. ziet, vermoedt in alles wat leeft 

een dieper geheim. 

 

K. Iets in mij 

reikt aan mij voorbij 

over grenzen van tijd, 

echo van uw scheppende Woord, 

een vonk eeuwigheid. 

G. echo van uw scheppende Woord, 

een vonk eeuwigheid. 

 

K. Iets in mij 

blijft hopen dat Gij 

hart bent van mijn bestaan: 

horizon en levende bron, 

een weg om te gaan. 

G. horizon en levende bron, 

een weg om te gaan. 

 

G. Niet ik leef 

maar iets in mij leeft, 

doet als mens mij bestaan. 

K. God in mij, hou-vast, laat niet los, 

blijf met ons, blijf met ons, 

blijf met ons begaan. 

 

 

ORGELSPEL               Collecte 

Brood en beker 

 

GEDACHTENIS 

 

We breken samen het brood, 

delen met elkaar ons kwetsbare bestaan. 

We drinken de beker, 

delen met elkaar alle zoet en zuur – 

we doen samen wat te doen staat,  

tot alle leven in U zal zijn voltooid. 

 

Bidden wij voor Jan Boogaards, 

die zo graag onze vieringen bezoekt. 

Vandaag viert hij zijn negentigste verjaardag,  
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een leeftijd om dankbaar terug te kijken en 

te bidden voor wat de toekomst ook brengen mag. 

 

Bidden wij voor die ziek zijn,  

tobben, in het ongewisse verkeren.  

Denk aan hen die bij hen waken,  

hen liefdevol terzijde staan.  

 

G. Keer U om naar ons toe, 

keer ons toe naar elkaar. 

 

Gedenk hen die brood en beker  

dagelijks met ons deelden 

en ons zijn ontvallen,  

naam voor naam, gezicht voor gezicht. 

In deze viering gedenken wij  

al onze lieve doden.  

Mogen zij opgenomen zijn  

in een nieuw en ander leven,  

in de Schoot van Ontferming. 

 

G. Keer U om naar ons toe, 

keer ons toe naar elkaar. 

 

Bidden we voor allen die in wanhoop leven. 

getroffen als ze zijn door geweld  

dat niets en niemand ontziet 

en alleen maar drijft op haat en leugens.  

Vergeet niet al die mensen, groot en klein, 

die uitgehongerd worden en al zo lang 

van huis en haard zijn verdreven.  

Gedenk hen die hun leven geven  

in hun strijd voor vrijheid en gerechtigheid.  

 

Vuur ons aan om samen te streven  

naar keerpunten  ten goede in oorlogen  

die nooit hadden mogen beginnen. 

 

A. Er zij licht, vrede, rust.   

 

G. Keer U om naar ons toe, 

keer ons toe naar elkaar. 

  

GEBED AAN TAFEL 

 

V. Gezegend zijt Gij, levende God 

omwille van hem, de zoon van de mensen 

 

woord en gestalte van uw heerlijkheid 

beeld en gelijkenis van uw trouw 
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die werd vernederd en gebroken 

die werd verheven in uw licht. 

 

G. Een glimp van U in het brood 

gebroken, het leven gedeeld;  

de beker gedronken, 

ons dagelijks lief en leed. 

 

V. Die wordt gehoord, die wordt geleefd 

die komen zal in deze wereld 

 

die ons een nieuwe naam zal geven 

die onze weg is door de dood 

 

die wij herkennen, die wij verkondigen 

hier in het breken van het brood. 

 

G. Een glimp van U in het brood 

gebroken, het leven gedeeld;  

de beker gedronken, 

ons dagelijks lief en leed. 

 

V. Toen hem de mond werd gesnoerd,  

zijn geest gedoofd,  

heeft hij ten afscheid brood genomen,  

het gebroken en gezegd:  

‘Dit ben ik en ik beloof jullie vast  

dat je zult eten en drinken  

aan mijn tafel in Vaders huis.  

Neem, beleef en deel het leven  

met mij en met elkaar.’ 

 

Hij heeft de beker genomen,  

die gedronken en doorgegeven  

met de woorden:  

‘Neem de beker van mij over  

en geef hem door aan elkaar,  

totdat onze hoop en Gods belofte  

werkelijkheid zijn geworden. 

Doe wat ik heb gedaan;  

maak een nieuw begin.’ 

 

G. Een glimp van U in het brood 

gebroken, het leven gedeeld;  

de beker gedronken, 

ons dagelijks lief en leed. 

 

V.  Gij uit de dood verrezen, 

gij de hoop die leeft onder ons, 

gij die de steen hebt weggerold 
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alle dood tenietgedaan – 

hoor ons aan nu wij bidden 

voor mens en wereld. 

 

Gij, onze God, maak ons mens, 

zoals hij is geweest, Jezus Christus: 

alle dood te machtig, 

in U voltooid voor altijd.  

 

Bidden wij zoals Jezus ons dat heeft 

voorgedaan. 

 

ONZE VADER           Gezongen 

 

Onze Vader verborgen 

uw naam worde zichtbaar in ons  

uw koninkrijk kome op aarde  

uw wil geschiede,  

een wereld met bomen tot in de hemel,  

waar water schoonheid  

en brood gerechtigheid is, en genade –  

 

waar vrede niet hoeft bevochten  

waar troost en vergeving is  

en mensen spreken als mensen  

waar kinderen helder en jong zijn,  

dieren niet worden gepijnigd  

nooit één mens meer gemarteld,  

niet één mens meer geknecht.  

 

Doof de hel in ons hoofd  

leg uw woord op ons hart  

breek het ijzer met handen  

breek de macht van het kwaad.  

 

Van U is de toekomst  

kome wat komt. 

 

 

UITNODIGING 

 

V.  U bent allemaal welkom  

om het levensbrood met elkaar te delen.  

Ten teken van ons vertrouwen  

dat er een nieuwe wereld komt,  

waarin lijden en dood er niet meer zullen zijn. 

 

COMMUNIE            

Orgel- en cellospel 

Adagio van Tomaso Albinoni 
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LIED 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen 

met zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden 

over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 

in zijn liefde je bewaren, 

in de dood je leven sparen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

GEBEDEN EN LIED    Naar Theresia van Avila 

 

V. Mijn God, 

ik hoef niet naar de hemel te klimmen 

om met U te spreken 

en bij U mijn vreugde te vinden, 

want U bent steeds waar ik ben. 

 

G. Laat onze woorden stijgen 

voor uw gezicht als wierook. 

Zie in ons het verlangen 

een mens te zijn van U. 

Kom, adem ons open, 

kom, adem ons open, 

adem ons open. 

 

V. Mijn God, 

al fluisterde ik heel zacht, 

Gij hoort mij reeds, 

want Gij zijt in mij, 

ik draag U in mijn hart.  

 

G. Laat onze woorden stijgen 

voor uw gezicht als wierook. 

Zie in ons het verlangen 

een mens te zijn van U. 

Kom, adem ons open, 

kom, adem ons open, 

adem ons open. 

 

V. Om U te zoeken 

heb ik geen vleugels nodig, 

ik heb me enkel stil te houden, 
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in mezelf te kijken, 

me niet te verwijderen van U.  

 

G. Laat onze woorden stijgen 

voor uw gezicht als wierook. 

Zie in ons het verlangen 

een mens te zijn van U. 

Kom, adem ons open, 

kom, adem ons open, 

adem ons open. 

 

AFSLUITING 

 

V. Wij wensen u een stralende zomer toe, met 

veel mogelijkheden om jezelf en anderen te 

herscheppen. Want dat is re-creatie: genieten 

van elkaar en van het leven. Zo dadelijk is er 

koffie en thee en volop kans om elkaar aan te 

spreken. Ook ligt er weer een Nieuwsbrief 

gereed., dit keer met een bijdrage van een van 

u over een Open Kerk met een open deur naar 

buiten. Graag zien we u terug bij onze 

volgende viering op zaterdag 23 augustus a.s. 

Mag ik u nu uitnodigen te gaan staan voor de 

Zegenwens. 

 

ZEGENWENS           Gezongen 

 

De Levende zegene en behoede u. 

De Levende doe zijn aangezicht 

over u lichten, en zij u genadig. 

De Levende verheffe 

zijn aangezicht over u, 

en geve u vrede. 

 

Zegen ons en behoed ons, 

doe lichten over ons uw aangezicht 

en wees ons genadig. 

Zegen ons en behoed ons, 

doe lichten over ons uw aangezicht 

en geef ons vrede. 

 

V. Wees gezegend en wees tot zegen voor elkaar, 

in de naam van de Vader, de Zoon en de 

heilige  Geest.  

 

A. Amen. 

 

ORGELSPEL  

*** 
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ZOMERVAKANTIE 2025 -  ZIN IN IN! 

 

De reisgidsen en vakantiefolders zorgen deze 

maanden voor een lichte opwinding. De voorpret 

begint: waar gaan we heen?  We bladeren en 

snuffelen wat. Wat wordt dit jaar de bestemming? 

Misschien een fly-and -drive vakantie of een 

cruise? De Middellandse zee? De Cariben? 

 

Een ding is zeker: we willen weg! Even breken met 

de alledaagse sleur, er op uit! Een meerdaagse fly 

& drive vakantie? Single reis? Bergwandeling in 

de Dolomieten? Of boeken we een all inclusive 

resort met de Prijsknaller naar Antalya? Zo veel 

keus, je zou er ongelukkig van worden. En dus: die 

ontsnapping is dan juist heel hard nodig. We zijn 

er echt aan toe! 

 

Een onverwachte reisgids is niet door de 

brievenbus gekomen. Ook niet online. Die gids ligt 

allang bij bijna iedereen thuis of in het laatje van 

de hotelkamer. Het is de reisgids der reisgidsen, 

het Boek der Boeken. 

 

Ook daarin wordt gereisd: Abraham die op reis 

gaat, Jozef in een file van kamelen naar Egypte, de 

groepsreis uit Egypte naar het beloofde land (niet 

twee weekjes maar veertig jaar!). Paulus die drie 

grote reizen maakt – te voet en met de boot – naar 

Jordanië, Syrië, Griekenland, Turkije, Cyprus, 

Rome. En ook nog brieven schrijft naar de 

thuisblijvers. Er waren toen nog geen 

ansichtkaarten. Maria en Jozef met een ezeltje op 

weg naar Betlehem. 

 

Misschien dan toch maar een midweek Rome naar 

Paus Leo, of een Camino naar Santiago. Zorgeloos 

relaxen. Nippen van een kokosnoot. Ondertussen 

even zingen bij de broeders in Taizé! Poeh poeh 

wat zijn we moe geworden. Wat een keuzestress! 

 

Misschien blijf ik toch maar liever thuis. Ik boek 

een last minute! Dat is de beste deal. Vijf sterren 

volgens de vakantiediscounter. Op reis naar jezelf. 

Wie weet? Misschien ontmoet ik wel een leuk 

persoon. Die € 250,- reistegoed laat maar zitten. 

 

Zin in in! Fijne vakantie allemaal. 

Mind your steps!  

Cees Akerboom 
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VERANTWOORDING 

 

Deze viering is samengesteld door de Liturgische 

Werkgroep van Open Kerk. 

Lectoren: Margriet Hermans en Wim Weren. 

Overweging: Wim Weren. 

Koor onder leiding van Marcel Zagers. 

Organist: Jac Peeters. 

Celliste: Margriet Hermans. 

 

LIEDKEUZE 

 

A 286 Hierheen geroepen, 

  Marcel Zagers / Ad van Sleuwen. 

A 93 Alle leven is gegeven, 

  Adri Bosch / Willem Vogel. 

A 204 Als Gij niet zijt, 

  Peer Verhoeven / Willem Vogel. 

A 180a Het mooiste zonnelied, 

  Marcel Zagers / Willem Vogel. 

A 288 Iets in mij, 

Peer Verhoeven, Marcel Zagers / Frans 

Bertens. 

A 287b Keer U om naar ons toe, 

  Huub Oosterhuis / Antoine Oomen. 

A 190 Een glimp van U, 

Peer Verhoeven / Willem Vogel. 

A 273 Onze Vader verborgen, 

  Huub Oosterhuis / Tom Löwenthal. 

A 254 Ga met God en Hij zal met je zijn, 

  Gert Landman / R.V. Williams. 

A 277 Kom, adem ons open, 

Sieds Prins / Tom Löwenthal. 

A 280 Zegenwens, 

Numeri 6:24-27 / Gert Bremer.  

 

ILLUSTRATIE 

 

Stapstenen naar de Bron, Publiek Domein. 

 

 

INTENTIES VOOR DE GEDACHTENIS 

 

Wij spreken in elke viering intenties uit voor 

overledenen. Namen daarvoor kunt u doorgeven 

aan Wim Weren, telefonisch (013 52 19 343) of via 

e-mail (w.j.c.weren@gmail.com). Uiteraard kunt u 

ook andere intenties doorgeven. 

 

© Open Kerk Helvoirt, 12 juli 2025. 
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