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OPEN KERK       HELVOIRT 

 

INTREDELIED 

 

Deze aarde, hier moet het gebeuren 

niet naar ‘ooit’ of ‘ergens’ uitgesteld. 

Zeg het wie verdrietig zijn en treuren 

dat hun dagen van lijden zijn geteld. 

 

Die uw Naam gezicht heeft durven geven 

is de hoop geworden voor ons leven. 

Hij gaf stem aan wie werd afgeschreven. 

’t Rijk van God gebeurt waar wij samen leven. 

 

Deze aarde, hier moet het gebeuren 

niet naar ‘ooit’ of ‘ergens’ uitgesteld. 

Zeg het wie verdrietig zijn en treuren 

dat hun dagen van lijden zijn geteld. 

 

Zonder wortels houdt geen boom zich staande. 

Zo is hoop, zij houdt de mensen gaande. 

En als wapens vrede dan verstoren 

wordt haar levenskracht diep in ons herboren. 

 

Deze aarde, hier moet het gebeuren 

niet naar ‘ooit’ of ‘ergens’ uitgesteld. 

Zeg het wie verdrietig zijn en treuren 

dat hun dagen van lijden zijn geteld. 

 

 

WELKOM 

 

Het kerkelijke jaar is bijna ten einde, over 14 

dagen begint de Advent, en dan gaat het in de 

liturgie ook veelvuldig over het einde van de 

wereld. Dat einde van de wereld zullen we wel niet 

meemaken, toch is het goed om eens na te denken 

over de ontwikkelingen in onze wereld en in onze 

samenleving en onze instelling daarbij als gelovige 

mensen. 

 

Welkom u allen, vanavond hier, 

omwille van elkaar, in Gods naam. 

 

LIED 

 

Zonder zonlicht komt geen bloem tot bloeien: 

dat in hoop weer kinderen opgroeien, 

met vertrouwen naar de toekomst leven. 

’t Rijk van God gaat door waar wij niet opgeven. 
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Deze aarde, hier moet het gebeuren 

niet naar ‘ooit’ of ‘ergens’ uitgesteld. 

Zeg het wie verdrietig zijn en treuren 

dat hun dagen van lijden zijn geteld. 

 

 

VERSTILLEN 

 

Worden wij nu even stil  

om in ons stemmen te horen  

van verdriet om oorlogen  

en van verlangen naar vrede,  

en misschien ook wel de stem van de Ene. 

 

 

 

SCHULD EN VERGEVING 

 

Als wij niet meer geloven dat het kan,  

wie dan wel? 

Als wij niet meer vertrouwen op houden van,  

wie dan wel? 

Als wij niet meer proberen om van fouten te leren, 

als wij het tij niet keren, wie dan wel? 

Als wij niet meer zeggen hoe het moet,  

wie dan wel? 

Als wij niet meer weten wat er toe doet,  

wie dan wel? 

Als wij er niet in slagen de ideeën aan te dragen 

voor een kans op betere dagen, wie dan wel? 

Als wij niet meer geloven dat het kan,  

wie dan wel? 

Als wij niet meer komen met een plan  

wie dan wel? 

Als wij er niet voor zorgen dat de toekomst is 

geborgen voor de kinderen van morgen,  

wie dan wel? 

Als wij onszelf niet dwingen een gat in de lucht te 

zingen waar zij in kunnen springen,  

wie dan wel? 

 

A. Vergeven wij elkaar 

en God en Goed ons allen. 

 

 

BEZINNING 

 

Herfst, de natuur sterft. 

En wij? En onze samenleving? 

Er staat geschreven: 
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'Voor u die mijn naam vreest, 

gaat de zon van de gerechtigheid op 

en met haar vleugels brengt zij genezing'. 

Al was het maar voor de helft waar, 

het was genoeg. 

 

K. Dat mensen de eeuwen door  

in treur- en loflied  

van U zijn blijven zingen –  

G. het moet U, God, een wonder zijn  

groter dan uw schepping,  

groter dan de mens. 

 

Dat onze aarde niet sterft, 

maar voortdurend opnieuw herschapen wordt, 

dat zij groeit en bloeit, 

in weerwil van het kwaad, 

moet dat niet mede het werk zijn van onze 

handen?  

 

K. Dat mensen de eeuwen door  

in treur- en loflied  

van U zijn blijven zingen –  

G. het moet U, God, een wonder zijn  

groter dan uw schepping,  

groter dan de mens. 

 

Er staat geschreven: 

'Geen haar van uw hoofd zal verloren gaan, 

door standvastig te zijn, zult ge uw leven winnen.' 

Al was het maar voor de helft waar, 

het was genoeg. 

Kome wat komt. 

Van Hem is de toekomst. 

 

K. Dat mensen de eeuwen door  

in treur- en loflied  

van U zijn blijven zingen –  

G. het moet U, God, een wonder zijn  

groter dan uw schepping,  

groter dan de mens. 

K. Ga in alles met ons mee.  

Haal ons, God, door alles heen. 

 

 

GEBED 

 

God, geef dat wij mensen zijn met toekomst, 

dat we geloven in de kracht van het goede, 

in standvastigheid en trouw aan idealen. 
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Geef dat we duidelijke keuzes durven maken, 

voor de toekomst van onze wereld, 

dat we voortgaan op de weg van Jezus Christus, 

de weg van dienstbaarheid en liefde, 

voor vandaag en alle dagen.  

 

A. Amen 

 

 

LIED 

 

G. We zijn geen vreemden voor elkaar 

al spreken we andere talen. 

We zijn geen vreemden voor elkaar 

we zijn van één zon de stralen. 

 

K. We vormen een geheel 

en jij en ik zijn deel – 

 

G. waar één mens lijdt, 

lijdt heel de wereld. 

 

 

LEZING UIT HET BOEK MALEACHI (3:19-20a) 

 

Die dag zal zeker komen, brandend als een oven. 

Wie hoogmoedig zijn of wie zich goddeloos 

gedragen, zullen dan slechts stoppels zijn die door 

de hitte van die dag worden verschroeid – zegt de 

Heer van de hemelse machten. Geen wortel of tak 

zal er van hen overblijven. Maar voor jullie die 

ontzag voor mijn naam hebben zal de zon van de 

gerechtigheid, die genezing in haar vleugels draagt, 

stralend opgaan. Huppelend als kalveren die op 

stal hebben gestaan zullen jullie naar buiten 

komen. 

 

 

LIED 

 

G. We zijn naar ’t zelfde beeld gevormd 

al zien we met andere ogen. 

       We zijn naar ’t zelfde beeld gevormd 

       door één Levensgeest bewogen. 

 

K. We vormen een verband 

zijn aan elkaar verwant – 

 

G. waar één mens sterft 

sterft heel de wereld. 
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LEZING UIT HET EVANGELIE VOLGENS 

LUCAS (21,5-19) 

 

Toen er gesproken werd over de tempel, over de 

mooie stenen en wijgeschenken waarmee hij 

versierd was, zei Jezus: ‘Wat jullie hier zien ... er 

zullen dagen komen waarop geen steen op de 

andere zal blijven; alles zal worden afgebroken.’ 

Ze stelden hem toen de vraag: ‘Meester, wanneer 

zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken 

kunnen we het herkennen?’ Jezus zei: ‘Let op, laat 

je niet misleiden. Want er zullen velen komen die 

mijn naam gebruiken en zeggen: “Ik ben het,” of: 

“De tijd is gekomen.” Volg hen niet! Als jullie 

berichten horen over oorlog en opstand, raak dan 

niet in paniek. Die dingen moeten eerst gebeuren, 

maar dat is nog niet meteen het einde.’  Hij 

vervolgde: ‘Het ene volk zal tegen het andere ten 

strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het 

andere, er zullen zware aardbevingen komen en 

hongersnoden en epidemieën alom, en er zullen 

aan de hemel grote en verschrikkelijke tekenen 

verschijnen. Maar eerst zullen jullie worden 

mishandeld en vervolgd en uitgeleverd aan de 

synagogen, jullie zullen worden opgesloten in de 

gevangenis en worden voorgeleid aan koningen en 

gouverneurs omwille van mijn naam. Dan zullen 

jullie moeten getuigen. Bedenk wel dat jullie je 

verdediging niet moeten voorbereiden. Want ik zal 

jullie woorden van wijsheid schenken die door geen 

van je tegenstanders kunnen worden weerstaan of 

weersproken. Zelfs je ouders en broers, verwanten 

en vrienden zullen je uitleveren, en ze zullen 

sommigen van jullie ter dood laten brengen. Jullie 

zullen door iedereen worden gehaat omwille van 

mijn naam. Maar geen haar van je hoofd zal 

verloren gaan. Red je leven door standvastigheid!’ 

 

LIED 

 

G. We zijn een leven onderweg 

Al volgen we andere wegen. 

We zijn een leven onderweg 

en wie komt geen ander tegen. 

 

K. De grond van dit bestaan 

in vrede samengaan – 

 

G. Wie één leven redt, 

redt heel de wereld. 
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OVERWEGING  

 

‘Als ik wist dat morgen de wereld zou vergaan, dan 

zou ik vandaag een appelboompje planten…’ 

Een bekende uitspraak die toegeschreven wordt aan 

Luther. Of hij het ooit zelf gezegd heeft, weten we 

niet. De eerste schriftelijke vermelding komen we 

tegen in een brief uit 1944 van dominee Karl Lotz 

aan zijn collega’s. Hij wil ze bemoedigen het vol te 

houden, terwijl ‘de wereld vergaat’. 

Wat zouden wij doen als we wisten dat de volgende 

dag de wereld zou vergaan? Zouden we angstig in 

een hoekje gaan zitten? Of zouden we de bloemetjes 

nog eens flink buiten gaan zetten? Of zouden we 

misschien nog iets goed gaan maken wat we 

verkeerd gedaan hadden? 

Luther zei: ‘Ik zou gewoon de dingen doen die ik 

toch al van plan was te doen, dingen die zinvol zijn 

voor vandaag en morgen, ook dingen die misschien 

pas in de toekomst vruchten dragen, want zelfs als 

er geen toekomst zou zijn, dan is dat nog de beste 

invulling voor vandaag.’ 

Dat is positief denken, toekomstgericht denken en 

wie die levenshouding kan opbrengen is een 

gelukkig mens: hij verstaat de kunst om zijn leven 

goed en zinvol te maken in goede dagen maar ook in 

kwade dagen, ook als er geen toekomst meer lijkt te 

zijn. 

 

Iedereen kent wel mensen die van artsen de 

boodschap te horen krijgen: Je kunt niet meer beter 

worden. Voor hen is dat de aankondiging van het 

einde van de wereld, van hun wereld. Voor wie zo’n 

boodschap krijgt, kan dat aanvoelen als een enorme 

dreun. Sommigen klappen dan helemaal dicht en 

worden apathisch, anderen worden heel opstandig 

en soms lastig. Sommigen maken al die gevoelens in 

fases door. Maar er zijn er ook die na de eerste klap 

toch weer positief gaan denken. 

Mensen die nuchter de feiten onder ogen kunnen 

zien en die, zolang ze kunnen, de dingen blijven 

doen die ze gewend waren te doen of die ze graag 

deden, die blij kunnen zijn met de vaak kleine, 

positieve dingen die ze zien. Mensen die ook allerlei 

zaken gaan regelen voor de toekomst, vaak niet 

zozeer voor zichzelf maar voor hun dierbaren. 

Mensen die in die omstandigheden toch positief 

blijven denken, dat zijn best grote mensen. Die 

levenshouding zouden we met zijn allen wat meer 

moeten hebben, niet alleen in ons privé leven, als we 
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eens moeilijke dagen tegenkomen, maar ook als het 

gaat om onze samenleving. 

 

Kort orgelspel 

 

Onze wereld zal voorlopig echt wel niet vergaan, 

toch zijn er velen die heel negatief denken over onze 

tijd: alles gaat naar de knoppen, zeggen ze dan, en 

veel van de rampspoed waar het evangelie over 

spreekt, dat zien ze links en rechts al werkelijkheid 

zijn. Het is natuurlijk een feit dat er veel verkeerd 

gaat in onze wereld, maar het is beslist niet allemaal 

negatief. Er gebeuren ook vele positieve dingen, 

dichtbij en veraf, dingen die hoop geven voor de 

toekomst. 

 

Er zijn heel veel mensen die niet bij de pakken 

neerzitten, maar die zich blijven inzetten voor een 

betere samenleving; mensen die in het klein of in het 

groot wat verbetering proberen te bewerken, die 

dat, ondanks alle negatieve geluiden, toch als zinvol, 

goed en nodig zien. En als wij echt gelovige mensen 

willen zijn, dan moeten ook wij positief blijven 

denken en toekomstgericht bezig blijven, want 

alleen als je dat kunt, dan leef je pas echt. 

De laatste regel van het evangelie van vandaag luidt: 

‘Door standvastig te zijn, zult u uw leven winnen.’ 

We leven pas echt als we in alle omstandigheden 

dingen blijven doen die toekomst hebben en 

toekomst scheppen, voor jezelf en voor anderen; als 

we, ook in moeilijke dagen, een positieve kijk op het 

leven behouden. Dat is zeker niet gemakkelijk, maar 

je bent een gelukkig mens als je dat kunt opbrengen. 

 

Het evangelie van vandaag is geen tekst over het 

einde der tijden, maar een woord van hoop dat ons 

uitnodigt om een wereld van gerechtigheid, vrede, 

broederschap en liefde, een menswaardige toekomst 

op te bouwen. 

Maar mensen zijn te vaak bezig die toekomst te 

verwoesten, voor anderen en dus ook voor zichzelf. 

Geef dat wij de moed niet verliezen en blijven hopen 

en volhouden; dat wij standvastig zijn en steeds oog 

hebben voor de mogelijkheden die wij hebben om 

een bijdrage te leveren aan een betere toekomst, 

voor onszelf, onze medemens en voor onze 

kinderen.  

 

 

ORGELSPEL 
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BELIJDENIS    

Uitnodiging om te gaan staan 

 

G. Om God te leven,  

heeft Hij mensen aan de rand  

van dood en samenleven  

een open hand gegeven,  

maar méér nog geloof,  

geloof in zichzelf en het leven.  

 

K. Zoveel mensen aangetast 

in hun eigenwaarde. 

Anders-zijn, het wordt een last 

een lot zwaar mee te dragen. 

 

G. Om God te leven,  

heeft Hij mensen aan de rand  

van dood en samenleven  

een open hand gegeven,  

maar méér nog geloof,  

geloof in zichzelf en het leven.  

 

K. Twijfels, vragen, wie ben ik? 

horen bij het leven, 

in een lieve mensenblik 

verlicht en opgeheven. 

 

G. Om God te leven,  

heeft Hij mensen aan de rand  

van dood en samenleven  

een open hand gegeven,  

maar méér nog geloof,  

geloof in zichzelf en het leven.  

 

K. Niemand meer of minder mens: 

laat je zien en horen, 

beeld van God, zo onbegrensd 

en mooi, te mooi voor woorden. 

 

G. Om God te leven,  

heeft Hij mensen aan de rand  

van dood en samenleven  

een open hand gegeven,  

maar méér nog geloof,  

geloof in zichzelf en het leven.  

 

 

ORGELSPEL         

Collecte 

           Brood en beker 
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GEDACHTENIS.  

 

Het schijnsel van uw glans over ons bestaan,  

de warmte van uw adem door ons heen,  

een teken van uw genade in ons leven,  

met elkaar het brood breken, het leven delen,  

de beker zoet en zuur samen drinken en doorgeven 

tot alles zal zijn voldragen.  

 

Denk aan die ziek zijn, pijn hebben,  

in het ongewisse verkeren  

en ben dankbaar om hen die  

– geen moeite te veel – hen bijstaan.  

 

Bid voor hen die alle lief en leed  

met ons deelden en ons zijn ontvallen,  

naam voor naam, gezicht voor gezicht.  

 

Vandaag noemen we Ans Schoenmakers-

Verhoeven en Bertha Verhoeven-van Hulten, 

allebei rond hun verjaardag.  

Ook gedenken  we Louis van Ierland (2024), die 

hier zo vaak kwam en lange tijd ook als lector 

fungeerde.  

Wij hopen en bidden dat zij en al onze geliefde 

doden geborgen zijn in Gods genade. 

 

Denk ook aan die vergeten en alleen heengaan; 

omkomen door een oorlog die nooit had mogen  

beginnen, door zinloos geweld, honger of dorst.  

 

A. Er zij licht, vrede, rust. 

 

 

 

GEBED AAN TAFEL  

 

G. Al wie eten van dit brood 

het breken en delen met de ander, 

zij houden de Heer in leven onder ons; 

zij zijn hem trouw tot alles is volbracht. 

 

V. Soms wanneer ik loop 

met een hoofd vol beslommeringen, 

een schoot zorgen en benen zwaar - 

 

soms wanneer ik zie 

hoe niets gespaard, niets wordt ontzien; 

hoe het wuivende groen 

dor en uitgeleefd verwaait naar nergens - 

 

10 



soms wanneer ik hoor 

hoe het mensen vergaat: 

hoe de een met alles, 

de ander met niets wordt gezegend - 

 

hoe wie goed doen 

pijn moeten lijden 

en hoe het kwaad 

de wind mee heeft - 

 

soms wanneer ik denk 

dat recht niet te halen, 

trouw niet te harden, 

liefde niet te doen is - 

 

soms wanneer ik allerwegen 

oploop tegen dood, 

maar U, mijn God en Goed, 

niet hoor of zie - 

 

dan roept alles in me 

om dat diepe vertrouwen 

dat Jezus van Nazaret bezielde en 

waarvan hij in en bij alles getuigde. 

 

G. Al wie eten van dit brood 

het breken en delen met de ander, 

zij houden de Heer in leven onder ons; 

zij zijn hem trouw tot alles is volbracht. 

 

V. Hij deed wat hij kon 

voor mismoedige zieken, 

voor blinden en doven; 

voor mensen gemeden, 

overschreeuwd, niet in tel - 

 

hij hoorde en zag U 

in lied en kleur van 

vrije vogels, lieve bloemen; 

in kinderogen uw hemel. 

 

G. Al wie eten van dit brood 

het breken en delen met de ander, 

zij houden de Heer in leven onder ons; 

zij zijn hem trouw tot alles is volbracht. 

 

V. Toen hij ging sterven 

heeft hij met brood in zijn handen 

zijn volste vertrouwen beleden 

in het leven-gegeven-en-gedeeld, 
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zijn vast geloof in de voltooiing 

van ieders en alle bestaan. 

 

Om in pijn uw liefde, 

in vreugde uw genade te zien, 

leerde hij ons bidden: 

 

 

ONZE VADER           Gezongen 

 

Onze Vader verborgen  

uw naam worde zichtbaar in ons  

uw koninkrijk kome op aarde  

uw wil geschiede, een wereld  

met bomen tot in de hemel,  

waar water schoonheid, en brood  

gerechtigheid is, en genade –  

 

waar vrede niet hoeft bevochten 

waar troost en vergeving is  

en mensen spreken als mensen  

waar kinderen helder en jong zijn,  

dieren niet worden gepijnigd  

nooit één mens meer gemarteld,  

niet één mens meer geknecht.  

Doof de hel in ons hoofd 

leg uw woord op ons hart  

breek het ijzer met handen  

breek de macht van het kwaad.  

 

Van U is de toekomst, 

kome wat komt. 

 

 

V. U bent allemaal welkom om het brood 

van het leven met elkaar te delen. 

 

 

COMMUNIE            Orgelspel 

 

 

LIED 

 

K. Iets in mij,  

zo kwetsbaar en klein 

groter toch dan wij zijn, 

ziet, vermoedt in alles wat leeft  

een dieper geheim, 

G. ziet, vermoedt in alles wat leeft  

een dieper geheim. 
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K. Iets in mij  

reikt aan mij voorbij 

over grenzen van tijd, 

echo van uw scheppende Woord. 

een vonk eeuwigheid, 

G. echo van uw scheppende Woord  

een vonk eeuwigheid. 

 

K. Iets in mij  

blijft hopen dat Gij 

hart bent van mijn bestaan: 

horizon en levende bron,  

een weg om te gaan, 

G. horizon en levende bron,  

een weg om te gaan. 

 

G. Niet ik leef, maar iets in mij leeft  

doet als mens mij bestaan. 

K. God in mij, hou-vast, laat niet los, 

blijf met ons, blijf met ons, 

blijf met ons begaan. 

 

 

 

GEBEDEN EN LIED 

 

Voor allen die zich angstig afvragen 

waar het naartoe moet in onze samenleving, 

dat zij standvastig blijven; 

voor al degenen die steeds radicaler worden  

in hun opvattingen. 

Mogen zij gaan beseffen dat wantrouwen en 

geweld de samenleving onleefbaar maken. 

 

G.   Bij U is er rust, ik vertrouw op U. 

Gij wijst mij de weg ten leven, 

het volle leven. Op U vertrouw ik. 

 

Voor allen die zich inzetten voor een betere 

samenleving, dat zij standvastig blijven; 

voor alle vrijwilligers die hulp verlenen aan  

medemensen die verloren lopen, 

aan zwervers, daklozen, druggebruikers en 

alcoholisten. 

Mogen velen door hen een nieuwe toekomst 

vinden. 

 

G.   Bij U is er rust, ik vertrouw op U. 

Gij wijst mij de weg ten leven, 

het volle leven. Op U vertrouw ik. 
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Voor allen die ijveren voor een betere wereld, 

dat zij standvastig blijven; 

voor alle vredesonderhandelaars en 

opbouwwerkers, voor hen die hun stem verheffen 

tegen schendingen van mensenrechten. 

Mogen zij deze oude wereld een nieuwe toekomst 

geven. 

 

G.  Bij U is er rust, ik vertrouw op U. 

Gij wijst mij de weg ten leven. 

Het volle leven. Op U vertrouw ik. 

 

 

ZEGENWENS    Uitnodiging om te gaan staan 

 

 De Levende zegene en behoede u. 

De Levende doe zijn aangezicht 

over u lichten, en zij u genadig. 

De Levende verheffe 

zijn aangezicht over u, 

en geve u vrede. 

 

Zegen ons en behoed ons, 

doe lichten over ons uw aangezicht 

en wees ons genadig. 

Zegen ons en behoed ons, 

doe lichten over ons uw aangezicht 

en geef ons vrede. 

 

V. Zegenen wij elkaar met hart en handen 

met raad en daad in Gods naam,  

Vader, Zoon en Heilige Geest. 

 

A. Amen. 
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VERANTWOORDING 

 

Deze viering is samengesteld door de  

Liturgische Werkgroep van Open Kerk Helvoirt.  

Lectoren: Inge Goossens en Patric Vlemmix. 

Overweging: Patric Vlemmix. 

Koor onder leiding van Marcel Zagers. 

Organist: Jac Peeters. 

 

 

 

LIEDKEUZE 

 

A 285 Deze aarde, hier moet het gebeuren, 

Marcel Zagers / Francesco Meneghello.  

A 164    Dat mensen de eeuwen door, 

              Peer Verhoeven / Willem Vogel. 

A 153    Geen vreemden voor elkaar, 

              Marcel Zagers / Willem Vogel. 

A 173b Om God te leven, 

  Marcel Zagers / Frans Bertens. 

A 2  Al wie eten van dit brood, 

  Peer Verhoeven / Parry. 

A 273 Onze Vader verborgen, 

  Huub Oosterhuis / Tom Löwenthal 

A288 Iets in mij, 

Peer Verhoeven, Marcel Zagers / Frans 

Bertens. 

A 263 Bij U is er rust,  

Peer Verhoeven / Taizé. 

A 280    Zegenbede, 

              Numeri 6:24-27 / Gert Bremer. 

 

 

AFBEELDING 

verbumbible.org 

 

 

 

 

 

INTENTIES  

 

Wij spreken in elke viering intenties uit voor 

overledenen. Namen hiervoor kunt u doorgeven 

aan Wim Weren, telefonisch (013 52 19 343) of via 

e-mail (w.j.c.weren@gmail.com). Uiteraard kunt u 

ook andere intenties doorgeven.  

 

© Open Kerk Helvoirt       15 november 2025 
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