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OPEN KERK       HELVOIRT 

 

VOORAF             Orgelspel 

 

INTREDELIED 

 

Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.      

Dat ik U horen mag met hart en ziel. 

 

Refrein: 

Wek uw kracht en kom ons bevrijden. (2x) 

 

Woord ons gegeven, God in ons midden, 

toekomst van vrede, wees hier aanwezig. 

Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome. 

Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen. 

 

Refrein 

 

Dat wij niet leven, gevangen in leegte. 

Dat wij niet vallen, terug in het stof. 

Zend uw geest, dat wij worden herschapen. 

 

Refrein 

 

WELKOM 

 

De afbeelding op de voorkant van ons 

liturgieboekje doet denken aan Witte Donderdag: 

Jezus die de voeten van zijn volgelingen wast. Dat  

gebaar van dienstbaarheid is kenmerkend voor 

heel zijn optreden. En zijn volgelingen moeten in 

zijn voetspoor treden en dienstbaar zijn aan onze 

gekwetste wereld, in een geest van grenzeloze 

barmhartigheid. Dus niet heulen met 

machthebbers en potentaten. Of leiders steunen die 

de samenleving laten versplinteren tot met elkaar 

strijdende belangengroepen. 

 

Van harte welkom u allen vanavond hier, 

omwille van elkaar en in Gods naam.  

   

LIED 

 

Dat wij U horen, dat wij U leven, 

mensen voor mensen, alles voor allen. 

Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede.  

Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 

 

Refrein 
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STILTE 

 

In stilte delen wij met de Aanwezige 

wat er in ons leeft; 

vertrouwen wij ons toe  

aan wat het leven ons brengt. 

 

SCHULD EN VERGEVING 

 

V.  Schuldbewust besef ik 

wat ik gedaan heb, 

wat ik jou heb aangedaan; 

 

wat ik naliet, 

wat we geen van allen deden; 

 

wat ik gezegd heb, 

wat ik niet zei. 

 

Ten volle realiseer ik me   

waar ik jou de ruimte ontnam 

door voor mezelf te veel ruimte op te eisen, 

terwijl ik het anders bedoelde en wenste. 

 

Beeld van U, licht van uw licht willen wij zijn, 

maar door onze misstappen 

verwijderen wij ons van elkaar en van U; 

laat ons niet vallen.    

 

A. Vergeven wij elkaar 

en God en Goed ons allen. 

 

BEZINNING EN LIED 

 

V. Echte leiders dienen. Ze laten zich niet leiden 

door hun eigen positie of door hun eigen ik, 

maar door hun vertrouwen in de talenten van 

anderen in hetzelfde werkverband.  

 

 G.  Dat het mij is gegeven  

in U te aarden, 

  Grond van mijn grond. 

 

V.  Gemeenschapsvorming is de belangrijkste taak 

van christelijke kerken, 

zowel in hun eigen kring als daarbuiten.  

 

G.  Dat het mij is gegeven 

in U te aarden, 

  Grond van mijn grond. 
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V. Een herder moet met zijn schapen op weg gaan 

en ze bij elkaar zien te houden. 

Het is niet de herder die altijd de weg kent. 

Soms zullen de schapen de weg vinden  

en dan hinkt de herder achter de kudde aan.  

 

G.  Dat het mij is gegeven  

in U te aarden,  

Grond van mijn grond. 

Kome wat komt. 

 

GEBED 

 

V. Bidden wij dat we ons laten leiden 

door wat waar is, goed en schoon. 

Dat waarheid en gerechtigheid 

ons tot gids zijn op onze levensweg. 

 

Goede Geest, die onze raadgever is 

en diep in ons woont, 

hou ons vurig gaande, 

leer ons hoe we samen op weg kunnen zijn 

zonder de richting kwijt te raken. 

 

A. Amen. Moge het zo zijn. 

 

LIED 

 

K. Als Gij niet zijt 

 

G. de grond waarop ik sta  

de bron waaruit ik put  

de einder waarheen ik ga – 

 

K. als Gij niet zijt  

 

G. wie ben ik dan  

in tijd en eeuwigheid ? 

 

 

LEZING UIT  HET BOEK EXODUS 

(19:2-6) 

 

In de derde maand, op precies dezelfde dag dat ze 

uit Egypte waren weggetrokken, kwamen de 

Israëlieten in de Sinaïwoestijn. Daar sloegen ze hun 

kamp op, vlak bij de berg. Mozes ging de berg op, 

naar God. De Eeuwige riep hem vanaf de berg toe: 

‘Zeg tegen het volk van Jakob, laat de kinderen van 

Israël   weten:   “Jullie  hebben  gezien  hoe   Ik  ben 
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opgetreden tegen Egypte, en hoe Ik je op 

adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij mij heb 

gebracht. Als je mijn woorden ter harte neemt en je 

aan het verbond met Mij houdt, zul je een kostbaar 

bezit voor Mij zijn, kostbaarder dan alle andere 

volken – want de hele aarde behoort Mij toe. Een 

koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk.” 

Breng deze woorden aan de Israëlieten over.’  

Mozes ging terug, riep de oudsten van het volk 

bijeen en deelde hun alles mee wat God hem had 

opgedragen. En het hele volk antwoordde als uit één 

mond: ‘We zullen alles doen wat de Eeuwige heeft 

gezegd.’  

 

 

LIED 

 

A. Zijt Gij mij God een herder 

als de morgen mij in leven roept  

als de avond mij de nacht inleidt  

zijt Gij mij God een herder? 

 

K. Loop ik langs groene velden  

hoor ik het zachte water  

komt mijn hart tot rust:  

hier ben ik thuis.  

Deze dagen leef ik als gegeven  

door wie zo Groot zo Goed ?  

 

A. Zijt Gij mij God een herder …  

 

K. Ontmoet ik tegenslagen  

en val ik in de diepte  

altijd vind ik kracht  

weer op te staan.  

Deze dagen weet ik me gedragen  

door wie zo Groot zo Goed.  

 

A. Zijt Gij mij God een herder … 

 

 

LEZING UIT HET EVANGELIE VOLGENS 

MATTEÜS (9:36-10:8) 

 

Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, Hij gaf 

de mensen onderricht in hun synagogen, 

verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk 

en genas iedere ziekte en elke kwaal. Toen hij de 

mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, 

omdat ze  uitgeput en  hulpeloos waren, als  schapen 

 

5 

zonder herder. Hij zei tegen zijn leerlingen: ‘De 

oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag 

dus de eigenaar van de oogst of Hij arbeiders wil 

sturen om de oogst binnen te halen.’ Daarop riep hij 

zijn twaalf leerlingen bij zich en hij gaf hun de 

macht om onreine geesten uit te drijven en iedere 

ziekte en elke kwaal te genezen. 

Dit zijn de namen van de twaalf apostelen: als 

eerste Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn 

broer Andreas, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en 

zijn broer Johannes, Filippus en Bartolomeüs, 

Tomas en de tollenaar Matteüs, Jakobus, de zoon 

van Alfeüs, en Taddeüs, Simon Kananeüs en ten 

slotte Judas Iskariot, die hem zou uitleveren. 

Dit waren de twaalf die Jezus uitzond, en hij gaf 

hun de volgende instructies: ‘Neem niet de weg naar 

de heidenen en ga geen Samaritaanse stad binnen. 

Ga liever op zoek naar de verloren schapen van het 

volk van Israël en verkondig hun dat het koninkrijk 

van de hemel nabij is. Genees zieken en wek doden 

op, reinig mensen die door een huidziekte onrein 

zijn, en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie 

ontvangen, om niet moeten jullie geven!’ 

 

 

LIED 

 

K. Hoor hoe de mensen zeggen: 

‘Zinloos is het leven’ 

met de dood als uitzicht in ’t verschiet. 

Spreekt de aarde ons niet van een hemel 

van schepping, God en Goed? 

 

A. Zijt Gij mij God een herder … 

 

K. Wanneer ik zo mag leven 

wat zal ik dan nog sterven? 

Leven is de horizon voorbij, 

ergens zal het licht mij weer begroeten, 

een nieuwe dag: ik leef. 

 

A. Zijt Gij mij God een herder … 

 

 

OVERWEGING 

 

Vandaag gaat het in het evangelie over zending, 

over het voortzetten van de bevrijdingsbeweging 

waarmee Jezus begonnen is. Het startpunt ligt bij 

Jezus  zelf,   bij  zijn   mededogen  met   mensen  die 

 

6 



uitgeput en hulpeloos zijn, als schapen zonder 

herder. Met de schapen zelf is niet veel mis, wel met 

hun herders, die soms wel eens beter voor zichzelf 

zorgen dan voor hun kudde.  

Wat toen in het klein is begonnen, is nu 

uitgegroeid tot een wereldwijde beweging. Op dit 

moment zijn er 2,4 miljard christenen, onder wie 1,4 

miljard katholieken. Het aantal stijgt nog overal, 

behalve in Europa. We zien dus hoe de kleine 

binnen-Joodse vernieuwingsbeweging, die Jezus op 

gang bracht, is uitgegroeid tot een grens- en 

cultuur-overstijgende wereldgodsdienst, die 

bepaalde waarden en overtuigingen verspreid heeft 

onder allerlei volken en culturen.  

Ik wil niet verhelen dat dit alles soms te vuur en 

te zwaard is gebeurd, in het kielzog van kolonisatie 

in het verleden, waarmee we nu in het reine 

proberen te komen – wat ook weer wel heel 

christelijk is. Macht heeft bij missionering vaak een 

dominante rol gespeeld, terwijl Jezus juist stond 

voor dienstbaarheid. Het fameuze gebaar van de 

voetwassing op de laatste avond van zijn leven 

tekent hem ten voeten uit. Heel zijn optreden in het 

openbaar stond trouwens in het teken van 

dienstbaarheid. Zelf zei hij het zo: ‘Ik ben niet 

gekomen om gediend te worden maar om te dienen.’  

Hij keerde zich ook tegen volgelingen die uit waren 

op hoge posities in Gods nieuwe wereld. Jezus 

streefde niet naar macht of eer. Of zoals 

aartsbisschop Justin Welby het zei bij de kroning 

van koning Charles III: ‘Jezus’ troon was een kruis, 

zijn kroon was gemaakt van doorntakken en zijn 

tekenen van macht waren de wonden in zijn 

handen, voeten en zijde.’  

Lange tijd kenden bepaalde lokale christelijke 

geloofsgroepen geen rangen of standen. Ze zagen 

elkaar als gelijken, als broeders en zusters binnen 

een geloofsfamilie, met God als hun enige Vader en 

Jezus als hun enige rabbi of leermeester (Matteüs 

23:8-10). Dus horizontale verhoudingen: daar 

kunnen vele organisaties en partijen in onze tijd nog 

best veel van leren. 

 

Orgelspel 

 

Ook in christelijke kerken  zijn uitgeputte en 

gekwetste mensen gediend met dienend leiderschap. 

Conform Jezus’ oproep: ‘De belangrijkste onder 

jullie zal jullie dienaar zijn.’ (Matteüs 23:11). Een 

van de titels van de paus is dan ook:  Dienaar van de 

 

7 

dienaren van God, en onze Bossche bisschop Jan 

Bluyssen had als wapenspreuk: Dienstbaar zijn van 

dag tot dag.  

 Helaas is daar in de afgelopen veertig jaar in de 

katholieke kerk in Nederland te weinig van 

terechtgekomen. De vernieuwingsgolf in de jaren 

zestig en zeventig met het Tweede Vaticaans 

Concilie en het Nederlandse Pastoraal Concilie is 

vanaf 1980 met kille hand teruggedraaid. Maar er 

gloort hoop. Dit keer  is het paus Franciscus zelf die 

het schip van de kerk een fikse draai wil laten 

maken. Hij startte in alle continenten een 

zogenaamd synodaal proces, dat intussen 

wereldwijd verrassend veel frisse voorstellen heeft 

opgeleverd. Als het gaat om dienen als keurmerk 

van een missionaire kerk valt er veel goeds te 

melden. Ik geef een paar voorbeelden. 

 Bijna in alle continenten klinkt een roep om 

meer diversiteit. Om een inclusieve en gastvrije 

kerk.  Om ruimte voor jongeren en voor iedereen 

die kwetsbaar is en zich buitengesloten voelt.  Meer 

samenspel met anders- en ook met niet-gelovigen. 

Nieuwe stappen zetten in de oecumenische 

beweging. Interreligieuze contacten aangaan. Een 

kerk zijn die van zich laat horen in het publieke 

domein en zich niet verschuilt achter de voordeur of 

in de sacristie.  Recht doen aan het eigene van  de 

verschillende culturen. Volledige participatie van 

vrouwen op alle terreinen van het kerkelijk leven. 

Meer toegewijde leken aan het werk in de kerk. 

Verstaanbare taal spreken. Veelvormigheid in 

tradities koesteren. Gelijkheid van alle kerkleden 

bevorderen en geen klerikale kaste in stand houden. 

En nog veel meer. 

 Kan Open Kerk zich nu trots op de borst 

kloppen? Ja, een beetje wel want veel van deze 

ideeën leven hier al volop. Maar ook nee, want ook 

onze geloofsgemeenschap is aan het krimpen en we 

doen er goed aan deze nieuwe wind te begroeten als 

het werk van de heilige Geest. Als dit proces  

vastloopt is dat catastrofaal voor de toekomst van 

kerk én wereld. Laten we alles doen om dat te 

voorkomen. 

 

BELIJDENIS        Lied 

 

G. Alle leven is gegeven 

door wie onze oorsprong is. 

Die ons vraagt om zo te leven 

dat er hoop en toekomst is. 
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V. Ik geloof in het leven, mij gegeven 

 als unieke kans om mens te worden. 

 En dat mijn leven wordt gedragen 

 door een allesomvattend Mysterie, 

 een Bron van leven die onuitputtelijk is. 

 

A. Ik geloof in Jezus, aan wie wij zien 

wie wijzelf kunnen worden. 

Die gekruisigd is en begraven 

maar doorheen de dood tot leven komt, 

meer dan ooit tevoren. 

 

V. Ik geloof dat zijn Geest ons aanvuurt, 

levend maakt en kracht geeft, 

ons perspectief en toekomst biedt en 

uittilt boven ons eigen kennen en kunnen. 

 

A. Ik geloof in een kerk van mensen, 

die pelgrimeert van donker naar licht, 

van nacht naar dag, op weg naar bevrijding. 

Ik zie dit leven als de weg 

naar liefde die volkomen is. Amen. 

 

G. Alle leven is gegeven 

door wie onze oorsprong is. 

Die ons vraagt om zo te leven 

dat er hoop en toekomst is. 

 

Zo geloven is God loven, 

zo geloven is te doen – 

zo geloven komt vanboven, 

komt vanbinnen, gaan we doen. 

 

 

 

ORGELSPEL 

Collecte 

Brood en beker 

 

 

 

LIED 

 

Een kerk van mensen  

bedacht op God en Goed  

waar elke morgen  

als wonder wordt begroet –  

ritme van leven:  

een lied gegeven.  

Daarnaar reiken wij.   
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Een kerk van mensen  

die in de wereld staan,  

die vol vertrouwen  

de toekomst binnengaan –  

eerbied voor ’t oude  

benieuwd naar ’t nieuwe.  

Daaraan bouwen wij.   

 

Een kerk van mensen  

die dient en kleinen eert,  

een kerk waar liefde  

gedeeld wordt en geleerd  

rond brood en beker –  

sprekende tekens.  

Daarop hopen wij.   

 

Een kerk meerstemmig  

voor zoekers op de tast,  

een kerk veelkleurig –  

wie is hier niet te gast?  

Geen rangen, standen,  

wel open handen.  

Daarvoor bidden wij.   

 

Een kerk waar mensen mensen zijn.   

 

 

GEDACHTENIS 

 

We breken samen het brood, 

delen met elkaar ons kwetsbare bestaan. 

We drinken de beker, 

delen met elkaar alle zoet en zuur – 

we doen samen wat te doen staat,  

tot alle leven in U zal zijn voltooid. 

 

Bidden wij  voor hen die ziek zijn,  

tobben, in het ongewisse verkeren.  

Denk aan hen die bij hen waken,  

hen liefdevol terzijde staan.  

In het bijzonder bidden wij voor Christ van Iersel, 

zo’n sterke man met een groot hart voor anderen. 

Dat hij na een zware operatie weer snel op 

krachten komt, mede door de steun van lieve 

mensen die hem omringen. 

 

Gedenk hen die brood en beker  

dagelijks met ons deelden 

en ons zijn ontvallen,  

naam voor naam, gezicht voor gezicht. 
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In liefdevolle herinnering gedenken wij vanavond 

zuster Wilhelma van de Pas (2021), rond haar 

sterfdag. En ook Jo Wagenberg (2020) en Wim  

Wagenberg (2022). Ook gedenken wij Engelina 

Slegers-van Hedel, die op Pinkstermorgen 28 mei, 

90 jaar oud, is gestorven in zorgcentrum De 

Leijenhof hier in Helvoirt. Dat zij allen nu stralen 

in het lichtste Licht. 

 

Bidden we voor de kerk, waar ter wereld ook, 

blaas haar nieuw leven in  

met de adem van uw Geest, 

Dat wij haar een menselijk gezicht geven 

en haar omvormen tot een gastvrij huis 

waar ze allemaal welkom zijn: 

zoekers naar zekerheden én eeuwige twijfelaars. 

Dat hier telkens weer mensen opstaan 

die elkaar met liefdevolle zorg terzijde staan. 

 

A. Er zij licht, vrede rust.  

 

 

 

GEBED AAN TAFEL 

 

G. Een glimp van U in het brood  

 gebroken, het leven gedeeld;  

de beker gedronken, 

ons dagelijks lief en leed. 

 

 

V. Gij die weet wat in mensen omgaat 

aan hoop en twijfel, drift, plezier, onzekerheid. 

Gij die ons denken peilt 

en ieder woord naar waarheid schat 

en wat onzegbaar is onmiddellijk verstaat. 

 

Gij toetst ons hart 

en Gij zijt groter dan ons hart. 

Op elk van ons houdt Gij uw oog gericht. 

En niemand, of hij heeft een naam bij U. 

En niemand valt of hij valt in uw handen 

en niemand leeft of hij leeft naar U toe. 

 

Maar nooit heeft iemand U gezien. 

In dit heelal zijt Gij onhoorbaar. 

En diep in de aarde klinkt uw stem niet. 

En ook uit de hoogte niet. 

En niemand die de dood is ingegaan 

keerde ooit terug om ons van U te groeten. 
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G. Een glimp van U in het brood  

 gebroken, het leven gedeeld;  

de beker gedronken, 

ons dagelijks lief en leed. 

 

V. Aan U zijn wij gehecht. Naar U genoemd. 

Gij alleen weet wat dat betekent. Wij niet. 

Wij gaan de wereld door met dichte ogen. 

 

Maar soms herinneren wij ons een naam, 

een oud verhaal dat ons is doorverteld, 

over een mens die vol was van uw kracht, 

Jezus van Nazareth, een zoon van Abraham. 

In hem zou uw genade zijn verschenen, 

uw mildheid en uw trouw.  

In hem zou voorgoed aan het licht gekomen 

zijn hoe Gij bestaat: 

weerloos en zelveloos, dienaar van mensen. 

 

G. Een glimp van U in het brood  

 gebroken, het leven gedeeld;  

de beker gedronken, 

ons dagelijks lief en leed. 

 

 

V. Hij was zoals wij zouden willen zijn: 

een mens van God, een vriend, een herder, 

die niet te eigen bate heeft geleefd 

en niet vergeefs, onvruchtbaar is gestorven. 

 

Op de laatste avond van zijn leven  

nam hij afscheid van zijn vaste volgelingen.  

Hij nam een brood, brak het en zei: 

‘Dit ben ik, mijn leven, dat gebroken wordt  

en dat ik met jullie heb gedeeld.’ 

 

Daarna nam hij een beker met wijn en zei:  

‘Dit is mijn levensbeker, al mijn geluk en 

lijden, 

mijn levenstaak draag ik nu aan jullie over,  

ga door met wat mij steeds bezielde. 

Blijf dit doen, telkens weer,  

om mij te gedenken.’ 

Door Jezus  na te volgen houden we hem  

niet alleen in ere, maar ook in leven. 

 

G. Een glimp van U in het brood  

 gebroken, het leven gedeeld;  

de beker gedronken, 

ons dagelijks lief en leed. 
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V. Tot zijn gedachtenis nemen wij daarom 

dit brood en breken het voor elkaar, 

om goed te weten wat ons te wachten staat 

als wij leven hem achterna. 

 

Als Gij hem hebt gered van de dood, God, 

als hij, dood en begraven, toch leeft bij U, 

red dan ook ons en houd ons in leven, 

haal ook ons door de dood heen 

en maak ons nieuw. 

 

Bid nu zingend met hem mee. 

 

 

ONZE VADER           Gezongen 

 

Onze Vader verborgen 

 uw naam worde zichtbaar in ons  

uw koninkrijk kome op aarde  

uw wil geschiede,  

een wereld met bomen tot in de hemel,  

waar water schoonheid  

en brood gerechtigheid is, en genade –  

 

waar vrede niet hoeft bevochten  

waar troost en vergeving is  

en mensen spreken als mensen  

waar kinderen helder en jong zijn,  

dieren niet worden gepijnigd  

nooit één mens meer gemarteld,  

niet één mens meer geknecht.  

 

Doof de hel in ons hoofd  

leg uw woord op ons hart  

breek het ijzer met handen  

breek de macht van het kwaad.  

 

Van U is de toekomst  

kome wat komt. 

 

 

V.  Aan deze tafel is iedereen welkom, 

voel je vrij om aan te sluiten 

en het brood van het leven met elkaar te delen. 

 

 

 

COMMUNIE 

 

ORGELSPEL 
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LIED      

 

Gij, Gij peilt mijn hart      

Gij doorgrondt mij,  

Gij weet mijn gaan en mijn staan. 

Gij kent mijn gedachten van verre 

mijn reizen en trekken, mijn rusten. 

 

Mijn wegen, alle, zijn U bekend – 

ieder woord dat komt op mijn lippen, 

onuitgesproken nog, Gij hoort het al. 

Beklim ik de hemel, daar zijt Gij, 

daal ik af in de aarde, daar vind ik U ook. 

 

Had ik vleugels van morgenrood, 

vloog ik over de verste zeeën, 

ook daar Gij, uw hand 

uw rechterhand die mij vasthoudt. 

 

Uw schepping ben ik in hart en nieren,  

Gij hebt mij geweven  

in de schoot van mijn moeder. 

  

Gij Eeuwige, peil nu mijn hart 

doorgrond mij,  

toets mijn verborgen gedachten. 

Ik ben toch niet op een doodlopende weg. 

Leid mij voort op de weg van uw dagen. 

 

GEBEDEN EN LIED 

 

V.  Gij, bron van liefde en trouw, 

vuur ons aan om in het groot of in het klein 

nieuwe bewegingen op gang brengen, 

die het aanschijn van onze aarde vernieuwen.  

 

G. Wat in mensen leeft 

aan vreugde en verdriet   

het wordt gedragen 

op de woorden van een lied. 

 

V. Kom met uw Geest van liefde, 

verlicht ons hart en ons verstand, 

zodat wij ons eendrachtig en daadkrachtig  

inzetten voor alles wat leeft. 

 

G. Wat in mensen leeft    

aan droom en visioen  

het staat geschreven  

in verhalen nu en toen. 
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V.  Gij, Levende, geef ons het vermogen  

om een wereld te scheppen 

waar ruimte is voor alles: 

voor verdriet om wat er niet is 

en voor dankbaarheid om wat er wel is.  

 

G. Wat in mensen leeft    

aan twijfel en geloof 

het houdt ons gaande  

als een stille stem van hoop. 

 

 

AFSLUITING  

 

Hiermee komen we aan de afsluiting van deze 

viering. Graag tot ziens bij de viering op zaterdag 

1 juli. Maar ook op maandag 3 juli, want dan zijn 

wij allen welkom in het HelvoirThuis, in Helvoirt, 

Kloosterstraat 30, aanvang 20.00 uur, voor een 

samenzijn rond ons onvolprezen koor, dat we dan 

in bedrijf zien tijdens hun wekelijkse repetitie-

avond, en daarna volgt een gezellige nazit onder 

het genot van een drankje en een hapje. 

Aanmelden uiterlijk op 30 juni bij Jet van Iersel, 

via e-mail (christvaniersel@gmail.com) of 

telefonisch (0411 64 26 96).  

Morgen is het Vaderdag; zet alle vaders maar eens 

goed in het zonnetje. 

Graag nodig ik u nu uit te gaan staan voor de 

gezongen Zegenbede. 

 

 

ZEGENBEDE         Gezongen  

 

De Levende zegene en behoede u. 

De Levende doe zijn aangezicht 

over u lichten, en zij u genadig. 

De Levende verheffe 

zijn aangezicht over u, 

en geve u vrede. 

 

Zegen ons en behoed ons, 

doe lichten over ons uw aangezicht 

en wees ons genadig. 

Zegen ons en behoed ons, 

doe lichten over ons uw aangezicht 

en geef ons vrede.  

 

 

ORGELSPEL  

 

15 

VERANTWOORDING 

 

Deze viering is samengesteld door de Liturgische 

Werkgroep van Open Kerk. 

Lectoren: Wim Weren en Inge Goossens. 

Overweging: Wim Weren. 

Koor onder leiding van Marcel Zagers. 

Organist: Jac Peeters. 

 

LIEDKEUZE 

 

A 49 Wees hier aanwezig,  

Huub Oosterhuis / Tom Löwenthal. 

A 161 Dat het mij is gegeven, 

  Marcel Zagers / Willem Vogel. 

A 204 Als Gij niet zijt, 

  Peer Verhoeven / Willem Vogel. 

A 109 Zijt Gij mij God een herder. 

Marcel Zagers / Willem Vogel. 

A 93 o Alle leven is gegeven, 

  Adri Bosch / Willem Vogel. 

A 272 Een kerk van mensen, 

Marcel Zagers / Ramses Shaffy. 

A 190 Een glimp van U, 

Peer Verhoeven / Willem Vogel.  

A 273 Onze Vader verborgen,  

Huub Oosterhuis / Tom Löwenthal. 

A 51  Gij, Gij peilt mijn hart, 

  Huub Oosterhuis / Antoine Oomen.   

A 192 Wat in mensen leeft, coupletten 1, 2 en 3, 

  Marcel Zagers / Willem Vogel. 

A 280 Zegenbede,  

Numeri 6:24-27 / Gert Bremer. 

 

ILLUSTRATIE 

 

Voetwassing, bron: 

www.pinterest.co.uk/pin/205406432997570654 

 

 

 

© Open Kerk Helvoirt      17 juni 2023 

 

INTENTIES VOOR DE GEDACHTENIS 

 

Wij spreken in elke viering intenties uit voor 

overledenen. Namen daarvoor kunt u doorgeven 

aan Wim Weren, telefonisch (013 52 19 343) of via 

e-mail (w.j.c.weren@gmail.com). Uiteraard kunt u 

ook andere intenties doorgeven. 
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