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OPEN KERK       HELVOIRT 

 

VOORAF             Orgelspel 

 

 

INTREDELIED   

 

K. Gij uit de dood verrezen 

ten leven opgestaan, 

in ons die niet als wezen 

ontzield hun wegen gaan. 

 

G. Gij zijt met ons Gij zijt 

ons leven God en Goed 

Gij blijft met ons voorgoed 

nu tot in eeuwigheid. 

 

K. Geen steen geen wet ten dode 

behoudt ons in het graf. 

De machten namaakgoden 

verwaaien als het kaf. 

 

G. Gij zijt met ons Gij zijt 

ons leven God en Goed 

Gij blijft met ons voorgoed 

nu tot in eeuwigheid. 

 

WELKOM 

 

Wie gelooft in Jezus, leeft langer. Dit is de conclusie 

van een Britse studie. Of het echt waar is, weet ik 

niet, maar het zou wel mooi zijn.  

Volgens de onderzoekers kennen gelovigen meer 

welzijn, meer tevredenheid, meer hoop, meer 

optimisme, meer zin in het leven, meer 

eigenwaarde, minder eenzaamheid, minder angst, 

minder depressie en minder zelfmoordgedachten. 

Als je gelovig in het leven staat en dat ook echt 

beleeft in het dagelijks leven, dan heeft dat zeker 

een positieve invloed op je leven, en evenzeer op de 

samenleving waar je deel van uitmaakt.  

Welkom u allen hier, omwille van elkaar, in Gods 

naam.  

 

LIED 

 

K. Die bang naar Emmaus vluchtten 

op niemand meer gehoopt, 

die tijd en wereld duchtten 

ze zijn met U gedoopt. 
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G. Gij zijt met ons Gij zijt 

ons leven God en Goed 

Gij blijft met ons voorgoed 

nu tot in eeuwigheid. 

 

 

STILTE 

 

Laten we een moment stil worden, stil zijn en 

luisteren naar de stem, diep van binnen. 

 

 

SCHULD EN VERGEVING 

 

V. Was wat ik zei 

zo verlossend als de morgen 

zo helder als de dag kan zijn ? 

 

Was wat ik deed 

zo weldadig als de zon in de lente 

zo overvloedig als de zomer kan zijn ? 

 

Was wat ik dacht 

zo zuiver en verfrissend 

zo verkwikkend als water kan zijn ? 

 

Was mijn bidden 

zo speels en oprecht 

zo vol vertrouwen als een kind kan zijn ? 

 

Was mijn leven 

zo sprekend en warm 

zo van harte als liefde kan zijn ? 

 

Wanneer het zo niet was . . . 

 

A. Vergeven wij elkaar 

en God en Goed ons allen. 

 

 

BEZINNING 

 

G.  Gij hart, Gij bron van leven 

ontferm U over ons.  

Gij adem, ziel in mensen  

ontferm U over ons. 

 

V. Als het leven je iets zegt 

dan kom je vanzelf tot 

een spannend eigen verhaal. 
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G.  Gij hart, Gij bron van leven 

ontferm U over ons.  

Gij adem, ziel in mensen  

ontferm U over ons. 

 

V. Als het leven je ontroert 

dan kom je vast en zeker 

tot lach en traan. 

 

G.  Gij hart, Gij bron van leven… 

 

V. Als je het leven ziet spelen 

dan kom je, stram of kwiek, 

zelf tot spel en dans. 

 

G.  Gij hart, Gij bron van leven… 

 

 

GEBED 

 

Hou ons gaande 

hoe steil ook de weg 

hoe hoog ook de berg – 

 

laat ons zien 

hoe wazig ook de hemel 

hoe duister ook de aarde – 

 

laat ons vertrouwen 

hoe betrokken ook de horizon 

hoe grauw ook de einder – 

 

Gij die doet met onze handen 

spreekt met onze stem 

liefhebt met ons hart – 

 

Gij die in ons gelooft 

voor tijd en eeuwigheid. 

 

A. Amen. 

 

LIED 

 

K. Dat mensen de eeuwen door 

in treur- en loflied 

van U zijn blijven zingen – 

 

G. het moet U, God, een wonder zijn 

groter dan uw schepping, 

groter dan de mens. 
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EERSTE LEZING  UIT HET BOEK 

HANDELINGEN (2, 42-47) 

 

De vroegste volgelingen van Jezus wijdden zich 

trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven, 

aan de onderlinge gemeenschap, het breken van het 

brood en het gebed. De vele tekenen en wonderen 

die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen 

met ontzag. Allen die tot geloof gekomen waren, 

bleven bijeen en hadden alles gemeenschap-

pelijk. Ze verkochten hun eigendommen en 

bezittingen en verdeelden de opbrengst onder 

degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze 

trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het 

brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden 

in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden 

God en stonden in de gunst bij het hele volk. De 

Heer breidde hun aantal dagelijks uit; steeds meer 

mensen werden gered. 

 

LIED 

 

K. Dat mensen de eeuwen door 

in smeek- en dankgebed 

tot U zijn blijven bidden – 

 

G. het moet U, God, een wonder zijn 

groter dan uw schepping, 

groter dan de mens. 

 

 

LEZING UIT HET EVANGELIE VOLGENS 

JOHANNES 20, 19-31 

 

Op de avond van die eerste dag van de week waren 

de leerlingen bij elkaar; uit angst voor de Joden 

hadden ze de deuren op slot gedaan. Jezus kwam in 

hun midden staan en zei: ‘Vrede zij met jullie!’ Na 

deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zij. 

De leerlingen waren blij omdat ze de Heer 

zagen. Nog eens zei Jezus: ‘Vrede zij met jullie! 

Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik 

jullie uit.’ Na deze woorden blies hij over hen heen 

en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. Als jullie iemands 

zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven 

jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’ 

Een van de twaalf, Thomas (dat is Didymus, 

‘tweeling’), was er niet bij toen Jezus kwam. Toen 

de andere leerlingen hem vertelden: ‘Wij hebben de 

Heer  gezien!’  zei hij:  ‘Alleen als ik de  wonden van 
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de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers 

kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, 

zal ik het geloven.’ Een week later waren de 

leerlingen weer bij elkaar en Thomas was er nu ook 

bij. Terwijl de deuren op slot zaten, kwam Jezus in 

hun midden staan. ‘Vrede zij met jullie!’ zei hij, en 

daarna richtte hij zich tot Thomas: ‘Leg je vingers 

hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn 

zij. Wees niet langer ongelovig, maar 

geloof.’ Thomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn 

God!’ Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je me gezien 

hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch 

geloven.’ 

Jezus heeft in het bijzijn van zijn leerlingen nog veel 

meer tekenen verricht, die niet in dit boek 

staan, maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft 

dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat 

u door te geloven leven ontvangt door zijn naam. 

 

LIED 

 

K. Dat mensen de eeuwen door 

bij tij en ontij 

op U zijn blijven hopen – 

 

G. het moet U, God, een wonder zijn 

groter dan uw schepping, 

groter dan de mens. 

 

K. Ga in alles met ons mee. 

Haal ons, God, door alles heen.  

 

 

OVERWEGING 

 

Iedereen kent hem, de apostel Thomas, die in het 

evangelie van vandaag de hoofdrol heeft, zij het dan 

met een naam die hij zelf allerminst leuk zou 

vinden: Ongelovige Thomas. 

Mensen plakken elkaar graag een etiket op. Je hoeft 

maar een beetje anders dan anderen te denken en je 

bent meteen erg links of rechts of woke; je bent even 

minder meegaand dan anders en je bent ineens 

progressief. 

Thomas heeft dat lot ook ondergaan. Hij kreeg het 

etiket ‘ongelovige’. En tegelijk vind ik Thomas een 

pracht apostel, zo heerlijk eerlijk. Ik voel me zeker 

niet ongelovig, maar die Thomas trekt me. 

Ik lees dit verhaal dan ook met plezier. Het 

doorbreekt alle  neigingen om de  apostelen maar op 
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een uniforme hoop te gooien. Wij hebben vaak die 

neiging en we zouden wat dit betreft nog veel 

kunnen leren van onze Joodse voorouders. Als de 

Joden – en dus ook Jezus- ergens een afschuw van 

hebben, dan is het wel van alle gedwongen 

eenvormigheid, ook in geloof. 

Een mooi verhaal daarover is het oud-

testamentische Jozefverhaal. U kent het wel. Jacob 

had twaalf zonen. Zijn broers mochten hem niet; hij 

had andere ideeën. En je voelt het complot: hij moet 

weg. Het toppunt komt als zijn vader hem een 

veelkleurig kleed geeft. Zo’n provocatie past niet in 

die grijze groep. Hij moet de gemeenschap uit. Maar 

God laat hem niet vallen en het veelkleurige kleed 

wordt voor de Joden het beeld van Gods voorkeur 

voor veelstemmigheid. En Thomas staat model voor 

die veelkleurigheid; mensen die het zichzelf en 

anderen best wel lastig kunnen maken. 

 

Kort orgelspel 

 

Niet zien en toch geloven horen we in het evangelie, 

maar wat is echt geloven eigenlijk? 

Als we tegen iemand zeggen: ‘Ik geloof je’, dan 

betekent dat: ‘Ik neem jouw woorden voor waar 

aan’. Deze vorm van geloven is in onze tijd al 

moeilijk genoeg, want helaas kun je niet iedereen 

zomaar op zijn woorden geloven. 

Als ik tegen iemand zeg: ‘Ik geloof in jou’, dan gaat 

dat veel verder dan het aanvaarden van woorden. 

In iemand geloven is: je vertrouwen schenken aan 

heel die mens, met hem of haar in zee willen gaan, 

durven gaan, ook als je niet weet waar je uitkomt, 

ook als je zelf niet helder zien kunt waar het naartoe 

moet, maar je doet het omdat je die ander 

vertrouwt. 

Dit geloven in iemand is nog veel moeilijker dan een 

ander op zijn woorden geloven. Het vraagt dat je die 

ander goed kent, en zelfs: dat je van hem houdt. In 

een vreemde kun je niet echt geloven, dat kun je 

alleen in iemand die veel voor je betekent, zoals 

kinderen geloven in hun ouders, of zoals, als het 

goed is tenminste, ouders geloven in hun kinderen. 

In mensen geloven is al een hele grote opgave, die 

helaas vaak te moeilijk blijkt te zijn, maar het is nog 

een veel moeilijker opgave als het gaat om geloven 

in God, en geloven in Jezus Christus. Hier is het 

echt: niet zien en toch geloven. Ook hier geldt: om 

te geloven in God, in Jezus Christus, moet je hen 

kennen,   moet  je  een   vertrouwensband   met  hen 
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hebben. En hier ligt een probleem, omdat ons 

kennen zo beperkt is. 

We zeggen wel vaak: ik geloof in God de almachtige 

Vader, ik geloof in Jezus Christus zijn enige zoon…, 

maar wat betekenen die woorden precies. Een 

formule opzeggen is gemakkelijk genoeg, maar dat 

is nog geen geloven. Ook al kennen we de 12 

artikelen van het geloof van buiten, ook al weten we 

een heleboel geloofswaarheden, daarmee alleen zijn 

we nog lang niet toe aan echt kennen, aan echt 

geloven. 

 

De Thomas uit het evangelie van vandaag geloofde 

echt niet zomaar wat men hem vertelde over de 

gestorven Jezus die weer gezien zou zijn, daar was 

hij veel te nuchter voor. Maar hij zag wat er te zien 

was: de wonden die Jezus had opgelopen. Die 

wonden zorgden ervoor dat Thomas in de verrezene 

de Jezus van voor zijn dood kon herkennen. Maar: 

‘Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven’. Dat 

mag zo zijn, dat maakt het er niet gemakkelijker op. 

Ook een gelovige moet kritisch zijn en blijven en 

echt niet zomaar aannemen wat hem verteld wordt. 

En bij geloven mag of moet er ook ruimte zijn voor 

twijfel. Iemand die nooit twijfels heeft, kan geen 

echte gelovige zijn. Iemand die nooit eens vragen 

heeft waar hij of zij zelf geen antwoord op heeft, en 

waar anderen ook geen antwoord op kunnen geven, 

die kan ook niet echt geloven, ook al denkt hij of zij 

dat wel. 

Twijfels durven hebben is misschien het moeilijkste 

deel van geloven. Maar wie geen vragen heeft, die 

zoekt niet, en wie niet zoekt die vindt niet, die vindt 

geen God om in te geloven, geen Jezus om na te 

volgen. 

 

 

ORGELSPEL 

 

 

BELIJDENIS 

 

Uitnodiging om als dat kan te gaan staan.  

 

G. Om God te leven,  

heeft Hij mensen aan de rand  

van dood en samenleven  

een open hand gegeven,  

maar méér nog geloof,  

geloof in zichzelf en het leven.  
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K. Zoveel mensen aangetast  

in hun eigenwaarde  

anders-zijn het wordt een last  

een lot zwaar mee te dragen.  

 

G. Om God te leven,  

heeft Hij mensen aan de rand  

van dood en samenleven  

een open hand gegeven,  

maar méér nog geloof,  

geloof in zichzelf en het leven.  

 

K. Niemand meer of minder mens:  

‘Laat je zien en horen,  

beeld van God, zo onbegrensd  

en mooi, te mooi voor woorden.’  

 

G. Om God te leven,  

heeft Hij mensen aan de rand  

van dood en samenleven  

een open hand gegeven,  

maar méér nog geloof,  

geloof in zichzelf en het leven.  

 

ORGELSPEL        Collecte  

Brood en Beker 

 

GEDACHTENIS 

 

Zij herkenden hem, 

al was hij uit het zicht verdwenen, 

aan het breken van het brood. 

In het brood het leven zien, 

in het leven een brandend hart, 

dat Liefde is - aan wie wij ons 

door alles heen kunnen toevertrouwen - 

om wie we in eerbied leven 

met al wat en al wie is - 

om wie we aan geen kwaad bezwijken, 

in geen graf berusten, 

in geen dood ten ondergaan. 

 

Bid voor die tobben en pijn hebben -  

het blijft niemand bespaard. 

Bid voor die meelevend bijstaan - 

iedereen wordt ooit gevraagd. 

Bid voor die ons zijn voorgegaan;  

dat ze niet vergeten raken.  

Geen mens voor niets geboren,  

geen goed voorgoed verloren. 
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A. Er zij licht, vrede, rust. 

 

 

 

GEBED AAN TAFEL 

 

G. Een glimp van U in het brood 

gebroken, het leven gedeeld; 

in de beker gedronken  

ons dagelijks lief en leed. 

 

V. Zon en maan, licht aan de hemel, 

warmte op aarde voor dag en nacht, 

God het is het werk van uw handen, - 

maar meer nog zijt Gij 

het licht in onze ogen, 

een vonk van hoop in ons bestaan. 

 

Hemel en aarde, 

wolk en water, zee en zand, 

God, het is het werk van uw handen, - 

maar meer nog zijt Gij 

de weg die wij banen, 

het spoor dat wij trekken naar U toe. 

 

Bomen en bloemen, 

alle planten soort na soort; 

vis en vogel, 

alle dieren soort na soort; 

God, ze zijn het werk van uw handen, - 

maar meer nog zijt Gij  

de kleur die ze dragen, 

het lied dat ze zingen, 

hun vlucht naar de einder. 

 

De mens hebt Gij geschapen,  

uit aarde geboetseerd en  

uw adem ingeblazen, - 

maar meer nog zijn wij uw schaduw,  

uw beeld, uw zevende dag. 

 

G. Een glimp van U in het brood 

gebroken, het leven gedeeld;  

in de beker gedronken  

ons dagelijks lief en leed. 

 

V. Uw licht voor de wereld,  

uw weg door de tijden,  

uw belofte vervuld  

is hij geworden: Jezus Christus. 
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Als een van ons, 

van uw geest vervuld is hij 

gegaan tot de minsten der mensen 

die kwetsbaar zijn en uitgestoten, 

verlamd en blind, 

verstomd en overschreeuwd. 

 

G. Een glimp van U in het brood 

gebroken, het leven gedeeld;  

in de beker gedronken  

ons dagelijks lief en leed. 

 

V. Toen de wereld wilde dat zijn stem  

verstomde en zijn leven werd vergeten,  

heeft hij brood genomen  

het gebroken en gezegd:  

Dit ben ik en ik beloof u vast  

dat ge zult eten en drinken  

aan mijn tafel in Vaders huis. 

 

Hij heeft de beker genomen 

en doorgegeven met de woorden: 

Neem deze van mij over, 

drink hem samen, geef hem door 

en maak een nieuw begin. 

 

G. Een glimp van U in het brood 

gebroken, het leven gedeeld;  

in de beker gedronken  

ons dagelijks lief en leed. 

 

V. Bij leven niet begrepen  

en in de steek gelaten,  

gedoemd te worden vergeten 

is hij onweerstaanbaar 

doorheen de dood tot leven gekomen - 

is hij voor allen die in hem 

hun ware aard en God herkennen 

geworden die hij is: 

de mens een naaste, God een zoon. 

Bid zoals hij gebeden heeft. 

 

 

 

ONZE VADER 

 

Onze Vader verborgen 

uw naam worde zichtbaar in ons 

uw koninkrijk kome op aarde 

uw wil geschiede, een wereld 
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met bomen tot in de hemel, 

waar water schoonheid, en brood 

gerechtigheid is, en genade – 

 

waar vrede niet hoeft bevochten 

waar troost en vergeving is 

en mensen spreken als mensen 

waar kinderen helder en jong zijn, 

dieren niet worden gepijnigd 

nooit één mens meer gemarteld, 

niet één mens meer geknecht. 

 

Doof de hel in ons hoofd 

leg uw woord op ons hart 

breek het ijzer met handen 

breek de macht van het kwaad. 

 

Van U is de toekomst 

kome wat komt. 

 

COMMUNIE 

 

Moge het delen van dit brood en deze beker 

ons sterken in ons geloof. 

U bent allemaal welkom om brood en beker met 

elkaar te delen. 

 

COMMUNIELIED 

 

The Lord’s my shepherd,  De Heer is mijn herder, 

I’ll not want.         ik kom niets tekort        

He makes me down to lie  Hij laat me neerliggen 

in pastures green.    in groene weiden. 

He leadeth me      Hij brengt mij 

thy quiet waters by.    naar rustige wateren. 

 

Goodness and mercy   Genadige goedheid  

all my life        valt mij mijn leven 

shall surely follow me  lang ten deel 

and in God’s house    en bij God zal 

for evermore       voor altijd 

my dwelling-place     mijn onderkomen 

shall be.      zijn. 

 

GEBEDEN 

Woord en lied 

V. Die het zwaar hebben, 

naar lichaam en ziel tobben, 

in het ongewisse verkeren - 

dat ze vertrouwen houden. 
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G. Laat onze woorden stijgen 

Voor uw gezicht als wierook 

Zie in ons het verlangen 

een mens te zijn van U. 

Kom, adem ons open,  

kom, adem ons open, 

Adem ons open. 

 

V. Die met inzet van alles 

werken aan een betere wereld, 

aan veiligheid en vrede - 

dat ze goede moed houden. 

 

G. Laat onze woorden stijgen 

Voor uw gezicht als wierook 

Zie in ons het verlangen 

een mens te zijn van U. 

Kom, adem ons open,  

kom, adem ons open, 

Adem ons open. 

 

V. Die het voortouw nemen, 

op de voorplecht staan en 

het spoor moeten uitzetten - 

dat ze goed zicht hebben. 

 

G. Laat onze woorden stijgen 

Voor uw gezicht als wierook 

Zie in ons het verlangen 

een mens te zijn van U. 

Kom, adem ons open,  

kom, adem ons open, 

Adem ons open. 

 

 

ZEGENBEDE      Gezongen  

 

De Levende zegene en behoede u. 

De Levende doe zijn aangezicht 

over u lichten, en zij u genadig. 

De Levende verheffe 

zijn aangezicht over u, 

en geve u vrede. 

 

Zegen ons en behoed ons, 

doe lichten over ons uw aangezicht 

en wees ons genadig. 

Zegen ons en behoed ons, 

doe lichten over ons uw aangezicht 

en geef ons vrede.   
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V. Zegenen wij elkaar bij lief 

en leed met hart en handen.  

En zegene ons God en Goed  

in de naam van  

Vader, Zoon en Heilige Geest. 

A. Amen. 

 

ORGELSPEL 

 

*** 
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VERANTWOORDING 

 

Deze viering is samengesteld door de Liturgische 

Werkgroep van Open Kerk Helvoirt.  

Lectoren: Patric Vlemmix en Wilma Weren. 

Overweging: Patric Vlemmix. 

Koor onder leiding van Marcel Zagers. 

Organist: Jac Peeters. 

 

 

LIEDKEUZE 

 

P8  Gij uit de dood verrezen, 

  Peer Verhoeven / Toinot Arbeau 

A66  Gij hart, Gij bron van leven, 

  Peer Verhoeven / Taizé 

A164 Dat mensen de eeuwen door (een wonder), 

  Peer Verhoeven / Willem Vogel 

A 273 Onze Vader verborgen, 

Huub Oosterhuis / Tom Löwenthal. 

A173b Om God te leven, 

  Willem Vogel / Frans Bertens 

A190 Een glimp van U, 

Peer Verhoeven / Willem Vogel 

A182 The Lord’s my shepherd 

David Grant / W. Baird Ross 

A277 Kom, adem ons open, 

Sieds Prins / Tom Löwenthal  

A 280 Zegenbede, 

  Numeri 6:24-27 / Gert Bremer. 

 

 

ILLUSTRATIE  

 

Nico Marijs – Ongelovige Thomas 

 

 

 

 

 

 

INTENTIES 

 

Wij spreken in elke viering intenties uit voor 

overledenen. Namen daarvoor kunt u doorgeven 

aan Wim Weren, telefonisch (013 52 19 343) of via 

e-mail (w.j.c.weren@gmail.com). Uiteraard kunt u 

ook andere intenties doorgeven. 

 

© Open Kerk Helvoirt     18 april 2026 
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