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INTREDELIED

Het leven voert ons naar dit huis
waar 't woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

Dit huis van hout en steen

dat lang de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan.

Dit huis dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn.

De pijler die het alles schraagt
wilt Gij die voor ons zijn?

WELKOM

Petrus is de voorman van de vroegste volgelingen
van Jezus. In het evangelie volgens Matteds is hij
ook de eerste die openlijk het geloof uitspreekt dat
Jezus de Messias is, de Zoon van de levende God.
Op zijn beurt noemt Jezus hem de rots waarop hij
zijn kerk zal grondvesten. Petrus is dan wel een
kei, een stavast, maar evengoed laat hij het — net
als alle andere volgelingen — vaak afweten. In het
lijdensverhaal beweert hij zelfs dat hij Jezus
helemaal niet kent. Zo schommelt ook hij tussen
geloof en ongeloof. Het is niet moeilijk om onszelf
in hem te herkennen.

Van harte welkom u allen vanavond hier,
omwille van elkaar en in Gods naam.

LIED

Zal dit een huis een plaats zijn waar
de hemel opengaat

waar Gij ons met uw zegen troost
waar Gij U vinden laat?

Dit huis slijt met ons aan de tijd
maar blijven zal de kracht

die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.


http://www.openkerkhelvoirt.nl/

STILTE

In stilte zoeken wij troost bij de Aanwezige, die
weet wat er in ons leeft.

In stilte vertrouwen wij ons toe aan wat het leven
ons brengt.

V. De Onzichtbare zichtbaar gemaakt,

een menselijk gezicht gegeven
in zijn liefdevolle manier van leven —
een getrouwe afspiegeling van God.

G. Dat het mij is gegeven

SCHULD EN VERGEVING

V. Maak mij een instrument van uw vrede.

Laat me liefde brengen in de haat,
vergeving in de schuld,

eenheid in de tweedracht,

geloof in de twijfel,

hoop in de vertwijfeling,

licht in het donker,

vreugde in de treurnis.

Laat me er meer naar streven te troosten
dan troost te vinden,

te begrijpen

dan begrip te vinden,

te beminnen

dan liefde te vinden.

In het geven ontvang ik mezelf,

in het mezelf vergeten vind ik mezelf,

in het vergeven ervaar ik vergeving,

in het sterven ontwaak ik in het volle licht.

Vergeven wij elkaar
en God en Goed ons allen.

(In de geest van Franciscus van Assisi)

BEZINNING EN LIED

V. Jezus is een keerpunt ten goede

in een wereld vol chaos en duisternis —
de nieuwe Adam, de mens zoals bedoeld was,
die ook wij kunnen worden.

G. Dat het mij is gegeven
in U te aarden,

Grond van mijn grond.
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in U te aarden,
Grond van mijn grond.

V. Uit wat Jezus deed en zei
bleek een godsvertrouwen
waarvan wij kunnen leren
om de Levende te vinden
in liefde en solidariteit.

G. Dat het mij is gegeven
in U te aarden,
Grond van mijn grond.
Kome wat komt.

GEBED

Ik zou niet meer moeten meedoen
aan wat mij en mensen bevalt
maar U mishaagt.

Ik zou niet meer moeten meepraten
met de kwade tongen die mij strelen
maar U striemen.

Ik zou niet meer moeten aarzelen
er voor de ander te zijn,
mens in uw naam —

sinds hij onder ons heeft gewoond
uw wil en wet heeft voorgeleefd —
sinds hij ons de ogen heeft geopend,
op ons hart een beroep gedaan —

sinds Jezus Christus,
U een zoon, ons een broeder

iS gezien en uit de dood verrezen,

A. Amen

(Peer Verhoeven)



LIED
K. Als Gij niet zijt

G. de grond waarop ik sta
de bron waaruit ik put
de einder waarheen ik ga —

K. als Gij niet zijt

G. wie ben ik dan
in tijd en eeuwigheid ?

LEZING UIT HET BOEK JESAJA
(22:19-23)

Over het vervangen van een slechte leider door een
andere, die zich beter van zijn taak zal kwijten.

Dit zei God, de Heer van de hemelse machten, tegen
mij: ‘Ga naar de dienaar van de koning, naar
hofmeester Sebna, en zeg: “Wat voert u hier uit?
Welke voorouders hebt u hier, dat u hier voor uzelf
een graf hebt uitgehouwen?’ (Sebna had namelijk
hoog in de rotsen een laatste rustplaats voor zichzelf
uitgehouwen.) ‘Met een krachtige worp zal de Heer
u wegwerpen, hoe geweldig u ook bent. Hij pakt u
op, wikkelt u ineen tot een bal en werpt u naar een
uitgestrekt land. Daar zult u sterven, daarheen
zullen uw praalwagens gaan. U bent een schande
voor het huis van uw meester. Daarom ontneem Ik
u uw ambt en beroof u van uw post.’

Op die dag zal Ik mijn dienaar Eljakim, de zoon van
Chilkia, ontbieden. Ik zal hem met uw gewaad
kleden en hem uw gordel omdoen; uw macht draag
Ik aan hem over. Hij zal als een vader zijn voor de
inwoners van Jeruzalem en het volk van Juda. 1k zal
hem de sleutel overhandigen van het huis van
David; wanneer hij opendoet, kan niemand sluiten,
wanneer hij sluit, kan niemand openen. Ik zal hem
bevestigen, als een pin in stevige grond; voor zijn
familie zal hij als een erezetel zijn.’

LIED
Voor mensen die naamloos

kwetsbaar en weerloos
door het leven gaan:

ontwaakt hier nieuw leven,
wordt kracht gegeven —
wij krijgen een naam.

Voor mensen die roepend,
tastend en zoekend

door het leven gaan:
verschijnt hier een teken,
brood om te breken —

wij kunnen bestaan.

LEZING UIT HET EVANGELIE VOLGENS
MATTEUS (16:13-23)

Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi
kwam, vroeg hij zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de
mensen dat de Mensenzoon is?’ Ze antwoordden:
‘Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen
Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere
profeten.” Toen vroeg hij hun: ‘En jullie, wie zeggen
jullie dat ik ben?’ ‘U bent de Messias, de Zoon van
de levende God,” antwoordde Simon Petrus.
Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Gelukkig ben je,
Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van
vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader
in de hemel. En ik zeg je: jij bent Petrus, en op die
rots zal ik mijn kerk bouwen; de poorten van het
dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Ik zal je de
sleutels van het koninkrijk van de hemel geven; alles
wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de
hemel bindend zijn, en alles wat je op aarde
ontbindt zal ook in de hemel ontbonden
zijn.” Daarop verbood hij de leerlingen ook maar
tegen iemand te zeggen dat hij de Messias was.

LIED

Voor mensen die vragend
wachtend en wakend

door het leven gaan:
weerklinken hier woorden,
God wil ons horen —

wij worden verstaan.

Voor mensen die hopend
wankel gelovend

door het leven gaan:
ontwaakt hier nieuw leven,
wordt kracht gegeven —
wij worden verstaan.



OVERWEGING

Jezus, zoals hij in de evangelién naar voren komt, is
iemand die geeft, niet iemand die ontvangt. Hij stelt
de ander centraal, niet zichzelf. Het verhaal dat we
vandaag horen, lijkt daarvan af te wijken. We
ontmoeten een Jezus die nu even zichzelf centraal
stelt: ‘Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?’,
vraagt hij aan zijn leerlingen. Die geven daarop
uiteenlopende antwoorden: Johannes de Doper,
Elia, Jeremia of een andere profeet. Best gunstige
vergelijkingen, maar ze gaan volkomen voorbij aan
wie hij werkelijk is.

Maar dan vraagt Jezus — en dat is natuurlijk de
vraag waar het hem om te doen is — ‘En jullie, wie
zeggen jullie dat ik ben?” Opvallend is dat die vraag
pas in het zestiende hoofdstuk van Mattels staat.
Jezus stelt zo’n wezenlijke vraag dus niet bij de
eerste ontmoeting met zijn leerlingen of nadat zij
hem een tijdje hebben meegemaakt, maar nadat zij
langdurig met hem hebben samengeleefd, nadat hij
zich op velerlei wijze heeft laten kennen. Jezus geeft
eerst — geeft zichzelf — vdoér hij wat vraagt. De
leerlingen voelden zich aangesproken door zijn
boodschap, maar meer nog door zijn persoon.
Tussen Jezus en zijn leerlingen was een innige band
gegroeid. Tegen deze achtergrond is het duidelijk
dat deze vraag van Jezus er geen is uit
nieuwsgierigheid, maar een vraag naar de
persoonlijke relatie: Wie ben ik voor jullie?

Jezus Kkrijgt antwoord, en wat voor een: Simon
Petrus gooit het eruit: ‘U bent de Messias, de Zoon
van de levende God.” Wat een getuigenis! Zo’n
eenvoudige man die zoiets weet te zeggen. Dat heeft
hij niet van zichzelf. Dat zegt Jezus hem ook: mijn
Vader in de hemel heeft jou dit geopenbaard. Die
Simon heeft iets begrepen: Jezus is de in het Oude
Testament aangekondigde verlosser, de door God
gezondene. Simon geeft Jezus de naam die de kern
raakt van wie hij is. En Jezus geeft Simon de naam
die de kern raakt van wie hij zal zijn: ‘Jij bent
Petrus’ (dat betekent rots). Jezus weet: dit is iemand
op wie ik kan bouwen. Daarom geeft hij Petrus een
nieuwe verantwoordelijkheid: ‘Jij bent de rots
waarop ik mijn kerk zal bouwen.’

‘Mijn  kerk.” Jezus had een droom: een
gemeenschap van mensen die zich door hem laten

inspireren, die leven in zijn geest en dat ook kunnen
doorgeven. Petrus is de man, de rots, aan wie Jezus
die droom durft toevertrouwen: hij is degene die
samen met de leerlingen en met alle nieuwe
volgelingen het onderricht van Jezus zal
voortzetten, daarbij ook nieuwe wegen zoekend
want tijden veranderen, maar altijd trouw aan de
kern van Jezus’ boodschap: God die liefde is. Dat is
de kerk die Jezus toen beloofde te bouwen en
waaraan hij ook nu nog verder bouwt. ‘Waar twee
of drie in mijn naam samen zijn, daar ben ik in hun
midden.’

Kort orgelspel

U hebt wellicht begrepen: de vraag van Jezus aan
zijn leerlingen wordt ook aan ons gesteld: ‘Wie ben
ik voor jullie?’ Ik wil proberen daar een antwoord
op te geven.

Jezus is voor mij de zichtbare gestalte van onze
onzichtbare God: in al zijn spreken en handelen laat
hij zien hoe God is. Jezus maakt de naam van God
tastbaar. Die naam kennen we. In het boek Exodus
van het Oude Testament, maakte God bij de
brandende doornstruik aan Mozes zijn naam
bekend: ’Ik ben die Ik ben’, wat betekent: ‘Ik zal er
zijn.’ God is de altijd liefdevol nabije. Dié God is
zichtbaar geworden in Jezus. Jezus zei zelf: ‘Wie
mij ziet, ziet de Vader.’ (Johannes 14:9). Jezus was,
zoals zijn Vader, de altijd liefdevol nabije.

En dat is hij nog steeds. Ook tot ons wordt
gezegd: ‘Ik zal er zijn.” We spraken vandaag over
de naam van Jezus, de naam van Petrus, de naam
van God. Met overtuiging voeg ik daar onze namen
aan toe. Die zijn zo kostbaar voor God, dat Hij ze in
zijn handpalm heeft gegrift. Dat heeft Hij gezegd,
bij monde van de profeet Jesaja (Jesaja 49:16), en
Hij voegt daaraan toe: ‘Ik vergeet u nooit.” Dié God
laat Jezus mij zien.

Als dus Jezus mij vraagt: ‘Wie ben ik voor jou?’,
dan zou dat mijn antwoord zijn. Mag ik eindigen
met de vraag van Jezus aan u: ‘Wie ben ik voor u,
voor jou?’

Kort orgelspel



BELIJDENIS Uitnodiging om te gaan staan
G. Alle leven is gegeven

door wie onze oorsprong is.

Die ons vraagt om zo te leven

dat er hoop en toekomst is.

V. Geloven in het leven, ons gegeven —
unieke kans om mens te worden,
een leven gedragen
door een allesomvattend Mysterie,
een onuitputtelijke Bron van leven.

A. Geloven in Jezus,
gekruisigd en begraven
doorheen de dood tot leven gekomen
méér dan ooit tevoren —
aan wie wij zien
wie wijzelf kunnen worden.

V. Zijn Geest vuurt ons aan,
maakt levend en geeft kracht,
biedt perspectief en toekomst en
tilt ons uit boven ons eigen kennen en kunnen.

A. Een kerk van mensen,
die pelgrimeert van donker naar licht,
van nacht naar dag, op weg naar bevrijding —
leven is de weg naar liefde
die volkomen is. Amen.

G. Alle leven is gegeven
door wie onze oorsprong is.
Die ons vraagt om zo te leven
dat er hoop en toekomst is.

Zo geloven is God loven,

zo geloven is te doen —

zo geloven komt vanboven,
komt vanbinnen, gaan we doen.

ORGELSPEL
Collecte
Brood en beker

LIED

Onze wereld lijkt verloren
overspoeld door veel verdriet
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zolang wij elkaar niet horen

en een mens geen ander ziet;
maar de wereld zal weer bloeien
de woestijn wordt vruchtbaar land,
mededogen moet gaan groeien

in ons hart, in hoofd en hand.

Onze wereld wordt Gods aarde
nergens muren, prikkeldraad,
ieder mens met eigen waarde

mag er zijn, waar hij ook gaat;
onze God vraagt om erbarmen
voor wie bang, ten einde raad,
vraagt om zich aan ons te warmen,
mensen als een warme haard.

Onze wereldweg gewezen

door de man van Nazaret

kan nog ooit voorgoed genezen
als wij op Gods spoor gezet,
onze harten laten spreken

en barmbhartig zijn als hij

met het oude zeer gaan breken,
vrij en vredig, zij aan zij.

GEDACHTENIS

We breken samen het brood,

delen met elkaar ons kwetsbare bestaan.
We drinken de beker,

delen met elkaar alle zoet en zuur —

we doen samen wat te doen staat,

tot alle leven in U zal zijn voltooid.

Bidden wij voor hen die ziek zijn,
tobben, in het ongewisse verkeren.
Denk aan hen die bij hen waken,

hen liefdevol terzijde staan.

Gedenk hen die brood en beker
dagelijks met ons deelden

en ons zijn ontvallen,

naam voor naam, gezicht voor gezicht.

In liefdevolle herinnering gedenken wij vanavond
Gerard van Boxtel (2016), rond zijn sterfdag.
Geschokt zijn wij door het plotselinge overlijden
op 16 augustus van Jan Witlox uit Bovensmilde,
broer van Dymphie, in de leeftijd van 78 jaar.
Mogen zij geborgen zijn bij de Bron van alle leven
en alle liefde.
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Bidden we voor de kerk, waar ter wereld ook,
blaas haar nieuw leven in

met de adem van uw Geest.

Dat wij haar een menselijk gezicht geven

en haar omvormen tot een gastvrij huis

waar ze allemaal welkom zijn:

zoekers naar zekerheden én eeuwige twijfelaars.

Dat hier telkens weer mensen opstaan
die elkaar met liefdevolle zorg terzijde staan.

A. Er zij licht, vrede, rust.
KLEIN DANKLIED

Gij hebt, o God,

dit broze bestaan gewild,
hebt boven 't nameloze
mij uitgetild.

Laat mij dan dankbaar leven
de volle tijd,

geborgen

in de bevende zekerheid

dat ik niet

uit dit smal en onvast bestand
van mijn bestaan zal vallen
dan in uw hand.

GEBED AAN TAFEL

V. Aan deze tafel gedenken wij Jezus,
die een Jood was in hart en nieren
en door zijn godsvertrouwen
een toonbeeld kon worden voor ons.

Zo zien wij wie wij zelf kunnen worden:
mensen van vlees en bloed zijn wij,
maar ook vol van God, net als hij.

G. Al wie eten van dit brood
het breken en delen met de ander,
zij houden de Heer in leven onder ons.
Ze zijn hem trouw tot alles is volbracht.

V. Hij leefde van wat komen gaat
en bracht Gods nieuwe wereld op gang.
Hij trok op met randfiguren,
bij voorkeur met hén deelde hij zijn tafel.
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Zo kreeg hij vele volgelingen,
vrouwen en mannen, die erkenden
dat hij gedreven werd door Gods Geest.

Steeds was hij voor anderen in de weer,
vooral voor zieken en de minsten der mensen,
maar ook vaak in gebed verzonken,

om nieuwe Krachten op te doen.

Toen hij afscheid nam van zijn volgelingen,
nam hij een brood, brak het en zei:

‘Dit ben ik, mijn leven, dat gebroken wordt
en dat ik met jullie heb gedeeld.’

Al wie eten van dit brood

het breken en delen met de ander,

zij houden de Heer in leven onder ons.
Ze zijn hem trouw tot alles is volbracht.

Ook nam hij een beker met wijn

en zei: ‘Dit is mijn levensbeker,

die staat voor mijn levenstaak, mijn missie,
die ik nu aan jullie overdraag:

ga door met wat mij steeds bezielde.

Blijf dit doen om mij te gedenken;

zo hou je mij niet alleen in ere,

maar ook in leven.’

Pontius Pilatus liet Jezus Kruisigen

als was hij een oproerkraaier,

maar na zijn dood hebben zijn volgelingen,
vrouwen voorop, tot hun eigen verbazing
ervaren dat hij méér leeft dan ooit tevoren.

Al wie eten van dit brood

het breken en delen met de ander,

zij houden de Heer in leven onder ons.
Ze zijn hem trouw tot alles is volbracht.

Overal gingen ze anderen winnen

voor hun overtuiging dat Jezus leeft
en dat hij blijvend daar te vinden is
waar Gods nieuwe wereld ontspruit.

Tot aan de voleinding van deze wereld
worden wij aangevuurd door zijn Geest,

die ons uittilt boven wat we zelf kunnen.

Bezield door deze Geest gaan wij verder,
solidair met vriend en vreemde, wie dan ook,
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in het besef dat er een betere wereld aanbreekt

als wij elkaar de hand reiken.
ONZE VADER Gezongen

Onze Vader verborgen

uw haam worde zichtbaar in ons
uw koninkrijk kome op aarde

uw wil geschiede, een wereld

met bomen tot in de hemel,

waar water schoonheid, en brood
gerechtigheid is, en genade —
waar vrede niet hoeft bevochten
waar troost en vergeving is

en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.

Doof de hel in ons hoofd

leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.

Van U is de toekomst
kome wat komt.

V. Moge het delen van dit brood en deze beker
ons sterken in de hoop
dat er een nieuwe wereld zal komen
waarin genoeg brood is voor allen
en recht en liefde schering en inslag zijn.

COMMUNIE

ORGELSPEL

LIED

Gij, Gij peilt mijn hart

Gij doorgrondt mij,

Gij weet mijn gaan en mijn staan.
Gij kent mijn gedachten van verre
mijn reizen en trekken, mijn rusten.

Mijn wegen, alle, zijn U bekend —

ieder woord dat komt op mijn lippen,
onuitgesproken nog, Gij hoort het al.
Beklim ik de hemel, daar zijt Gij,

daal ik af in de aarde, daar vind ik U ook.
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Had ik vleugels van morgenrood,
vloog ik over de verste zeeén,

ook daar Gij, uw hand

uw rechterhand die mij vasthoudt.

Uw schepping ben ik in hart en nieren,
Gij hebt mij geweven
in de schoot van mijn moeder.

Gij Eeuwige, peil nu mijn hart
doorgrond mij,

toets mijn verborgen gedachten.

Ik ben toch niet op een doodlopende weg.
Leid mij voort op de weg van uw dagen.

GEBEDEN EN LIED

V. Dat we de moed hebben
om nee te zeggen tegen elke poging
om mensen te minachten
vanwege hun afkomst, opvattingen
of seksuele geaardheid.

G. Laat onze woorden stijgen
voor uw gezicht als wierook.
Zie in ons hart het verlangen
een mens te zijn van U.
Kom, adem ons open,
kom, adem ons open,
adem ons open.

V. Dat we zoeken
naar nieuwe vormen van verbinding
in een wereld, die aan het versplinteren is —
ons niet blindstaren op wat ooit was
‘de goede oude tijd’.

G. Laat onze woorden stijgen
voor uw gezicht als wierook.
Zie in ons hart het verlangen
een mens te zijn van U.
Kom, adem ons open,
kom, adem ons open,
adem ons open.

V. Dat we onze hoop op betere tijden
baseren op een eindeloos godsvertrouwen —
dat wij volstromen met zachte krachten
door het vertrouwen op U, de Eeuwige.
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G. Laat onze woorden stijgen
voor uw gezicht als wierook.
Zie in ons hart het verlangen
een mens te zijn van U.
Kom, adem ons open,
kom, adem ons open,
adem ons open.

AFSLUITING

Na elke laatste viering van de maand schenken wij
koffie en thee en is er gelegenheid om elkaar te
ontmoeten. Vandaag zijn er goede redenen om dat
genoegen uit te stellen tot na de volgende viering,
op zaterdag 9 september. Wel ligt er nu weer een
Nieuwsbrief voor u klaar bij de uitgang.

Graag nodig ik u uit te gaan staan voor de
gezongen Zegenbede.

ZEGENBEDE Gezongen

De Levende zegene en behoede u.
De Levende doe zijn aangezicht
over u lichten, en zij u genadig.
De Levende verheffe

Zijn aangezicht over u,

en geve u vrede.

Zegen ons en behoed ons,

doe lichten over ons uw aangezicht
en wees ons genadig.

Zegen ons en behoed ons,

doe lichten over ons uw aangezicht
en geef ons vrede.

V. Inde naam van de Vader, de Zoon en de
heilige Geest.
A. Amen.

ORGELSPEL

*k*x
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VERANTWOORDING

Deze viering is samengesteld door de Liturgische
Werkgroep van Open Kerk.

Lectoren: Nicole Marién en Patric Vlemmix.
Overweging: Nicole Marién.

Koor onder leiding van Marcel Zagers.
Organist: Jac Peeters.

LIEDKEUZE

A 78  Het leven voert ons naar dit huis,
Sytze de Vries / Willem Vogel.
A 161 Dat het mij is gegeven,
Marcel Zagers / Willem Vogel.
A 204 Als Gij niet zijt,
Peer Verhoeven / Willem Vogel.
A 41  Voor mensen die naamloos,
Henk Jongerius / Jan Raas.
A 930 Alleleven is gegeven,
Adri Bosch / Willem Vogel.
A 278 Lied van barmhartigheid,
Cees Remmers / English hymn.
A 261 Klein Danklied,
Ad den Besten / Michael Stumpel.
A6 Al wie eten van dut brood,
Verhoeven / Perry.
A 273 Onze Vader verborgen,
Huub Oosterhuis / Tom Ldwenthal.
A5l  Gij, Gij peilt mijn hart,
Huub Oosterhuis / Antoine Oomen.
A 277 Kom, adem ons open,
Sieds Prins / Tom Léwenthal.
A 280 Zegenbede,
Numeri 6:24-27 / Gert Bremer.

ILLUSTRATIE

Jorge Cocco Santéngelo, Christo, bron:
https://nl.pinterest.com/pin/365917538478464330/

INTENTIES VOOR DE GEDACHTENIS

Wij spreken in elke viering intenties uit voor
overledenen. Namen daarvoor kunt u doorgeven
aan Wim Weren, telefonisch (013 52 19 343) of via
e-mail (w.j.c.weren@gmail.com). Uiteraard kunt u
ook andere intenties doorgeven.
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