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OPEN KERK HELVOIRT
VOORAF Orgelspel
INTREDELIED

De kerk is daar waar mensen zijn
met God als vaste grond.

geen hoge God kijkt op hen neer,
geen verre vreemde Heer.

De kerk is daar waar mensen zijn
die staan in zijn verbond.

De kerk is daar waar mensen zijn
die horen Jezus’ stem:

geen stomme tong, geen oren dicht,
maar op zijn woord gericht.

De kerk is daar waar mensen zijn
die gaan de weg van hem.

WELKOM

Een paar dagen geleden, op 4 oktober, was het
Werelddierendag. Deze dag valt niet voor niets
samen met het kerkelijk feest van Franciscus van
Assisi, die bekend staat als een dierenvriend en
natuurliefhebber en die alle schepselen zijn
broeders en zusters noemde. In onze tijd met zijn
bedreigende klimaatcrisis is hij uitgeroepen tot de
patroon van de milieubeweging en van ecologen.
De Franciscus van nu, de paus, sluit in zijn
invloedrijke encycliek Laudato Si uit 2015 aan bij
het Zonnelied van de Franciscus van toen en bij
zijn ideeén en idealen.

Van harte welkom u allen vanavond hier, zo
verschillend en toch hier bijeen, omwille van
elkaar en in Gods naam.

LIED

De kerk is daar waar mensen zijn
met hart en vurigheid:

niet angstig meer, niet uitgeblust,
maar samen toegerust.

De kerk is daar waar mensen zijn
de Geest van God gewijd.
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STILTE

In stilte zoeken wij troost bij de Aanwezige, die
weet wat er in ons leeft.

In stilte vertrouwen wij ons toe aan wat het leven
ons brengt.

SCHULD EN VERGEVING
V. Maak mij een instrument van uw vrede.

Laat me liefde brengen in de haat,
vergeving in de schuld,

eenheid in de tweedracht,

geloof in de twijfel,

hoop in de vertwijfeling,

licht in het donker,

vreugde in de treurnis.

Laat me er meer naar streven te troosten
dan troost te vinden,

te begrijpen

dan begrip te vinden,

te beminnen

dan liefde te vinden.

In het geven ontvang ik mezelf,

in het mezelf vergeten vind ik mezelf,

in het vergeven ervaar ik vergeving,

in het sterven ontwaak ik in het volle licht.

A. Vergeven wij elkaar
en God en Goed ons allen.
(In de geest van Franciscus van Assisi)

BEZINNING EN LIED

V. Ik zing van U en broeder zon,
tevoorschijn tredend uit de nacht,
luister van de nieuwe morgen,
beeld van U, zo lang verwacht.

G. Dat het mij is gegeven
in U te aarden,
Grond van mijn grond.

V. lkzing van U en zuster water,
die de diepste dalen drenkt,
en stoere, sterke broeder vuur,
die nachten lang verlichting schenkt.
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G. Dat het mij is gegeven
in U te aarden,
Grond van mijn grond.

V. |k zing voor U en zuster dood,
die mij een leven lang omarmt.
Zij zal mijn laatste adem dragen
tot waar U bent en mij verwarmt.
(naar het Zonnelied van Franciscus)

G. Dat het mij is gegeven
in U te aarden,
Grond van mijn grond.
Kome wat komt.

GEBED

Gij die ons schept en herschept,

adem ons open,

dat wij uw weg leren kennen,

een open 0og en oor Krijgen

voor planten, dieren en mensen

met wie wij de aarde delen.

Dat wij uw schepping niet laten verzinken
in wanhoop en ontreddering.

Vuur ons aan om gestalte te geven

aan een nieuwe en betere wereld.

A. Amen

LIED
K. Als Gij niet zijt
G. de grond waarop ik sta
de bron waaruit ik put
de einder waarheen ik ga —
K. als Gij niet zijt
G. wie ben ik dan
in tijd en eeuwigheid ?
LEZING UIT HET BOEK JESAJA

(5:1-7, het lied van de wijngaard)

Voor mijn geliefde wil ik zingen
het lied van mijn lief en zijn wijngaard.
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Mijn geliefde had een wijngaard,

op een vruchtbare helling gelegen.

Hij bewerkte de grond, haalde de stenen eruit
en plantte een edele druivensoort.

Hij bouwde er een wachttoren,

hakte ook een perskuip uit.

Hij verwachtte veel van zijn wijngaard,

maar die bracht slechts wrange druiven voort.

‘Welnu, inwoners van Juda en Jeruzalem,
spreek recht tussen mij en mijn wijngaard.
Wat kon ik meer aan mijn wijngaard doen,
wat heb ik te weinig gedaan?

Ik verwachtte zoveel van mijn wijngaard,
waarom bracht hij slechts wrange druiven voort?
Luister, ik zal jullie vertellen

wat ik met mijn wijngaard ga doen:

Ik ruk de doornhaag uit en breek de muur af,
zodat hij vertrapt en geplunderd kan worden.
Ik zal hem laten verwilderen,

er wordt niet meer gesnoeid, niet meer gewied,
dorens en distels schieten er op.

De wolken zal ik opdragen

geen regen op hem te laten vallen.’

Israél is de wijngaard van de Heer van de hemelse
machten,

de gekoesterde planten zijn de inwoners van Juda.
Hij verwachtte recht, maar oogstte onrecht,

Hij zocht rechtsbetrachting, maar vond
rechtsverkrachting.

KOORLIED

Als je van mij houdt,

doe je wat ik deed,

heb je oog voor ieders waarde,
ga je weldoend rond op aarde
tussen lief en leed,

tussen lief en leed.

Als je van mij houdt,

trek ik bij je in,

en zo zul je God uitdragen
in de wereld, en de dagen
krijgen ziel en zin,

krijgen ziel en zin.

Als je van mij houdt,
krijg je mijn gezicht,

laat je je als redder vinden
voor gevangenen en blinden,
leef je als een licht,

leef je als een licht.

LEZING UIT HET EVANGELIE VOLGENS
MATTEUS (21:33-45)

Na zijn intocht in Jeruzalem vertelde Jezus aan zijn
tegenstanders een gelijkenis over een wijngaard:

‘Luister naar deze gelijkenis. Er was eens een
landheer die een wijngaard aanlegde en hem
omheinde. Hij groef er een kuil voor de wijnpers en
bouwde een uitkijktoren. Toen verpachtte hij hem
aan wijnbouwers en ging op reis.

Tegen de tijd van de druivenoogst stuurde hij
zijn knechten naar de wijnbouwers om zijn
vruchten in ontvangst te nemen. Maar de
wijnbouwers grepen de knechten, ze mishandelden
er een, doodden een ander en stenigden een derde.
Daarna stuurde de landheer andere knechten, een
grotere groep dan eerst, maar met hen deden ze
hetzelfde. Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen
toe, met de gedachte: Voor mijn zoon zullen ze wel
ontzag hebben. Maar toen de wijnbouwers de zoon
zagen, zeiden ze onder elkaar: “Dat is de
erfgenaam! Kom op, laten we hem doden en zo zijn
erfenis opstrijken,” en ze grepen hem vast, gooiden
hem de wijngaard uit en doodden hem. Wanneer nu
de eigenaar van de wijngaard komt, wat moet hij
dan met die wijnbouwers doen?’

Ze antwoordden: ‘Hij moet die ellendelingen
een ellendige dood laten sterven en de wijngaard
verpachten aan andere wijnbouwers, die de
vruchten wel aan hem afdragen wanneer het daar
de tijd voor is.” Daarop zei Jezus tegen hen: ‘Hebt u
dit nooit in de Schriften gelezen:

“De steen die de bouwers afkeurden

is de hoeksteen geworden.

Dankzij de Heer is dit gebeurd, wonderbaarlijk is het
om te Zien.”

Daarom zeg ik u: het koninkrijk van God zal u
worden ontnomen en gegeven worden aan een volk
dat het wel vrucht laat dragen.’

Toen de hogepriesters en de Farizeeén deze
gelijkenis hoorden, begrepen ze dat hij over hen
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sprak. Ze wilden hem graag gevangennemen, maar
ze waren bang voor de reactie van de menigte, die
hem voor een profeet hield.

KOORLIED

Als je van mij houdt,

word je nooit verweesd:

zal ik je de helper geven

die de kracht is van je leven,
schenk ik je de geest,
schenk ik je de geest.

Als je van mij houdt,
schenk ik zevenvoud

onze waarheid, ongelogen
klaarheid in je ziel en ogen,
als je van Mij houdt,

als je van Mij houdt.

OVERWEGING

Als het gaat om mededogen met de pijn en het
verdriet van anderen kunnen we veel leren van
Franciscus van Assisi (1181-1226). Hij blijft mensen
aanspreken; in telkens weer andere tijden komen
telkens weer andere sterke kanten van hem naar
voren.

Zijn levensloop geeft daar volop aanleiding toe.
Als kind van welgestelde ouders lag voor hem een
riante toekomst in het verschiet, maar na een lange
zielenstrijd brak hij rond zijn twintigste met zijn
ouders en met hun waarden en normen. Hij ging
leven als een arme zwerver en kluizenaar, die zijn
kostje bij elkaar bedelde. Zijn nieuwe stijl van leven
sloot aan bij zijn beeld van Jezus, dat hij met verve
uitdroeg. Hij voelde zich thuis bij armen en zieken.
Hij was een mysticus maar ook een praktische
doener.

Al gauw sloten anderen zich bij hem aan. Zij
gingen de broeders van de minsten heten. De latere
minderbroeders. In 1211 sloot zich voor het eerst
ook een vrouw aan bij zijn beweging: Clara van
Assisi. Zij was voor hem een ware geest- en
zielsverwant. Samen met andere vrouwen ging zij
een eigen leefgemeenschap vormen, in San
Damiano, waar zij een sober en biddend leven
leidden. Daar ligt de bakermat van de clarissen.

Er doen vele verhalen over Franciscus de
ronde. Soms lijken het wel sprookjes: hij zou een
melaatse hebben begroet met een kus; vogeltjes
kwamen naar zijn preek luisteren; een gevaarlijke
wolf wist hij koest te strelen; wormen die hij aantrof
op het pad, legde hij in de berm, zodat ze niet
vertrapt werden. Alleen aan vliegen had hij een
hekel, want volgens hem teerden zij alleen maar op
anderen, zonder zelf iets te doen.

In 1219 voerde hij in het Midden-Oosten
vreedzame gesprekken met een sultan; zo was hij
een verre voorloper van de dialoog met de islam. Hij
is ook de eerste drager van de vijf kruiswonden van
Jezus. Op zijn sterfbed dichtte hij het Zonnelied,
waarin hij niet alleen alle schepselen maar ook de
wind, het water, het vuur en zelfs de dood zijn
broeders en zusters noemde. Binnen twee jaar na
zijn dood werd hij heilig verklaard. Dat kon zo snel
omdat hij tijdens zijn leven al door velen als een
levende heilige werd gezien.

Welk beeld willen wij van hem koesteren, in de
wereld van nu, die volgens de jonge zangeres
Froukje Veenstra in de fik staat:

De wereld staat in de fik

En ik zou het willen blussen

Maar het vuur is groter dan ik (...)

De tijd tikt maar door.

Kort orgelspel, dat nu best een beetje treurig mag
klinken.

De wereld staat in de fik. Letterlijk zelfs, want
broeder vuur en zuster water laten nu hun grillige
kant zien. Verderop in haar song verandert
Froukje van toon:

Ik wil een toekomst, ik wil een verhaal,

en niet voor mezelf maar voor ons allemaal.

Ik zal dit verlangen nu wat concreter maken en ik
doe dat zoals dat hier past: in de vorm van een
serie korte voorbeden:

e Laten wij in de lijn van het evangelie van
vandaag vruchten voortbrengen die passen bij
de wereld zoals die worden moet: een wereld
vol van sociale gerechtigheid, met een breed
gedeelde welvaart en herstel van biodiversiteit.

e Laten we dat doen in samenspraak en
samenspel met alle groepen, elk met een eigen
expertise en met eigen belangen, op zoek naar
een overkoepelend en samenhangend geheel.
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Dat we oog krijgen voor de eigen aard en de
eigen waarde van de dieren en de vele andere
levensvormen die onze aarde rijk is.

Dat wij kinderen en jongeren in het onderwijs
het besef bijbrengen dat zij deel zijn van een
groter geheel en de aarde koesteren als ons
gemeenschappelijk huis.

Dat wij ons economisch denken vernieuwen:
ongebreidelde groei en winstbejag niet langer
zien als ons hoogste doel, maar een
rechtvaardige verdeling nastreven van onze
overvloed.

Blijven we vertrouwen in het goede leven, in de
hoop dat er tijden aanbreken waarin liefde het
wint van het kwaad en solidariteit sterker is
dan blijven mikken op ikke ikke.

Dat we alle spirituele krachten bundelen ter
wille van het behoud van moeder aarde. Samen
staan we sterk.

Dat de Franciscussen van toen en van nu ons
blijven aanzetten tot kleine daden van
(mede)menselijkheid, want die kunnen het
aanschijn van de aarde vernieuwen.

Moge het zo worden!

Kort orgelspel, maar nu ook met vrolijke tonen

BELIJDENIS Uitnodiging om te gaan staan

G. Alle leven is gegeven
door wie onze oorsprong is.
Die ons vraagt om zo te leven
dat er hoop en toekomst is.

V. Geloven in het leven, ons gegeven —

unieke kans om mens te worden,
een leven gedragen

door een allesomvattend Mysterie,
een onuitputtelijke Bron van leven.

Geloven in Jezus,

gekruisigd en begraven

doorheen de dood tot leven gekomen
méér dan ooit tevoren —

aan wie wij zien

wie wijzelf kunnen worden.

Zijn Geest vuurt ons aan,
maakt levend en geeft kracht,
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biedt perspectief en toekomst en
tilt ons uit boven ons eigen kennen en kunnen.

A. Een kerk van mensen,

die pelgrimeert van donker naar licht,

van nacht naar dag, op weg haar bevrijding —
leven is de weg naar liefde

die volkomen is. Amen.

G. Alle leven is gegeven
door wie onze oorsprong is.
Die ons vraagt om zo te leven
dat er hoop en toekomst is.

Zo geloven is God loven,

zo geloven is te doen —

zo geloven komt vanboven,
komt vanbinnen, gaan we doen.

ORGELSPEL
Collecte
Brood en beker
LIED

G. Voor kleine mensen is hij bereikbaar,
Hij geeft hoop aan rechtelozen,
hun bloed is kostbaar in zijn ogen,
Hij koopt hen vrij uit het slavenhuis.

K. Hij zal opkomen voor de misdeelden,
Hij zal de machten die ons dwingen
breken en binden, Hij zal leven,
onvergankelijk als de zon.

G. Voor kleine mensen ...

K. Zoals de dauw die de aarde drenkt,
zo zal Hij komen en in die dagen
zullen trouw en waarachtigheid bloeien,
zal er vrede in overvloed zijn.

Dan dragen de bergen schoven van vrede
en de heuvels een oogst van gerechtigheid,
een vloed van koren, golvende velden —
een stad rijst op uit een zee van groen.

G. Voor kleine mensen ...

K. Zijn naam is tot in eeuwigheid,
zolang de zon staat aan de hemel.
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Zijn naam gaat rond over de aarde,
een woord van vrede, van mens tot mens.

G. Voor kleine mensen ...

GEDACHTENIS

We breken samen het brood,

delen met elkaar ons kwetsbare bestaan.
We drinken de beker,

delen met elkaar alle zoet en zuur —

we doen samen wat te doen staat,

tot alle leven in U zal zijn voltooid.

Bidden wij voor hen die ziek zijn,

tobben, in het ongewisse verkeren.

Denk aan hen die bij hen waken,

hen liefdevol terzijde staan.

Gedenk hen die brood en beker

dagelijks met ons deelden

en ons zijn ontvallen,

naam voor naam, gezicht voor gezicht.
Bidden wij ook voor hun geliefden, die hen zo
moeten missen.

Bidden we voor de kerk, waar ter wereld ook,
blaas haar nieuw leven in

met de adem van uw Geest.

Dat wij haar een menselijk gezicht geven

en haar omvormen tot een gastvrij huis

waar ze allemaal welkom zijn:

zoekers naar zekerheden én eeuwige twijfelaars.
Dat hier telkens weer mensen opstaan

die elkaar met liefdevolle zorg terzijde staan.

A. Er zij licht, vrede, rust.

KLEIN DANKLIED

Gij hebt, o God,

dit broze bestaan gewild,
hebt boven 't nameloze
mij uitgetild.

Laat mij dan dankbaar leven
de volle tijd,

geborgen

in de bevende zekerheid
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dat ik niet

uit dit smal en onvast bestand
van mijn bestaan zal vallen
dan in uw hand.

GEBED AAN TAFEL

V. Om de geteisterde aarde die zucht en kreunt,

om de schepping verminkt en uitgebuit,

om de wereld misvormd door zoveel geweld:
sta op, Barmhartige, ontferm u over ons,
herstel de aarde, vernieuw haar aanschijn,
laat ons de wereld zien in uw licht.

G. Die ons schiep en ook nu nog
als hier de nacht ons overmant
houdt in de holte van uw hand.

Wij zingen van vreugde om lucht en om water.
om vruchtbare grond en wuivende bomen,

om grassen en mossen, krioelend van leven,

en loven de schepper, de voeder en hoeder

van mensen en dieren, van vogels en vissen,
die heelt wat gebroken is, zijn woord getrouw.
Zo worden wij mensen die leven in vrede,

uw hemel op aarde, ja, eindelijk thuis.

G. Die ons hoedt in uw schaduw,
onder uw vleugels toegedekt,
liefde, die ons tot leven wekt.

In vol vertrouwen heeft Jezus

van de wereld afscheid genomen.

Op de laatste avond samen

nam hij een brood, zegende, brak het
en zei: ‘Dit ben ik

en ik beloof je vast dat je met mij
zult eten en drinken aan de tafel

in het huis van mijn Vader.

Neem, beleef en deel het leven

met mij en met elkaar.’

Hij heeft de beker genomen,

die gedronken en doorgegeven

met de woorden:

‘Neem de beker van mij over

en geef hem door aan elkaar

totdat jullie hoop op betere tijden
eindelijk werkelijkheid is geworden.
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ONZE VADER

Doe wat ik heb gedaan;
maak een nieuw begin.’

G. Ken ons hart, zo onrustig,
vol van zichzelf is het verblind.
totdat het rust in u weer vindt.

Bij leven niet begrepen, in de steek gelaten
en gedoemd te worden vergeten,

is hij onweerstaanbaar doorheen de dood
tot leven gekomen —

Is hij voor allen die in hem

hun ware aard en God herkennen
geworden die hij is:

voor mensen een broeder,

voor God een zoon.

Bidden wij zoals hij het ons heeft voorgedaan.

Onze Vader verborgen

uw naam worde zichtbaar in ons
uw koninkrijk kome op aarde

uw wil geschiede, een wereld

met bomen tot in de hemel,

waar water schoonheid, en brood
gerechtigheid is, en genade —
waar vrede niet hoeft bevochten
waar troost en vergeving is

en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.

Doof de hel in ons hoofd

leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.

Van U is de toekomst
kome wat komt.

Moge het delen van dit brood en deze beker
ons sterken in de hoop

dat er een nieuwe wereld zal komen

waarin genoeg brood is voor allen

en recht en liefde schering en inslag zijn.
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Gezongen

COMMUNIE

ORGELSPEL

LIED AVE MARIA

Ave Maria, gratia plena,

Dominus tecum, ave Maria,

Benedicta tu, benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Jesus.

Sancta Maria, ora, ora pro nobis
sancta Maria, ora, ora pro nobis,
sancta Maria, ora, ora pro nobis.

Amen

GEBEDEN EN LIED

V. Danken wij voor de wijsheid,
bewegelijker dan alle beweging,
die alles omvat en alles doordringt.
Danken wij voor de wijsheid,
die ons op het spoor zet naar U.

G. Laat onze woorden stijgen
voor uw gezicht als wierook.
Zie in ons het verlangen
een mens te zijn van U.
Kom, adem ons open,
kom, adem ons open,
adem ons open.

V. Gij, altijd Aanwezige,
kern van mijn bestaan,
omhul mij als een mantel,
die nooit verslijt.

G. Laat onze woorden stijgen ...
V. Wees werkzaam in ons handelen.

Uit wat wij doen, moge blijken

of U er bent of niet,

of de hemel er al is op aarde

of dat we er een hel van maken.

G. Laat onze woorden stijgen ...
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AFSLUITING LIEDKEUZE

Wellicht ten overvloede wijs ik erop dat ieder van A 128 De kerk is daar waar mensen zijn,
u nog tot uiterlijk donderdag 26 oktober namen Adri Bosch / Willem Vogel.
aan mij kan doorgeven van overledenen uit het A 161 Dat het mij is gegeven,
afgelopen jaar en ook uit een verder verleden. Deze Marcel Zagers / Willem Vogel.
namen gaan we op zaterdag 4 november noemen in A 204 Als Gij niet zijt,
onze Gedachtenisviering. Mijn telefoonnummer en Peer Verhoeven / Willem Vogel.
e-mailadres staan zoals altijd vermeld op het einde A 93 Alleleven is gegeven,
van het tekstboekje. Adri Bosch / Willem Vogel.
Na deze viering schenken we koffie en thee enis er A 57  Voor kleine mensen,
volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Huub Oosterhuis / Tom Léwenthal.
A 261 Klein Danklied,
Graag nodig ik u nu uit om te gaan staan voor de Ad den Besten / Michael Stumpel.
gezongen Zegenbede. A 73b Die ons schiep,
Sytze de Vries / Willem Vogel.
ZEGENBEDE Gezongen A 273 Onze Vader verborgen,
Huub Oosterhuis / Tom Lowenthal.
De Levende zegene en behoede u. A 274 Ave Maria,
De Levende doe zijn aangezicht Jacques Arcadelt.
over u lichten, en zij u genadig. A 277 Kom, adem ons open,
De Levende verheffe Sieds Prins / Tom Lowenthal.
Zijn aangezicht over u, A 280 Zegenbede,
en geve u vrede. Numeri 6:24-27 / Gert Bremer.
Zegen ons en behoed ons, ILLUSTRATIE
doe lichten over ons uw aangezicht
en wees ons genadig. Affiche voor Werelddierendag, ontworpen door
Zegen ons en behoed ons, Rob Schéfer, ca. 1930, nu in het Katholiek
doe lichten over ons uw aangezicht Documentatie Centrum te Nijmegen, 59.42.74.

en geef ons vrede.

V. Inde naam van de Vader, de Zoon en de
heilige Geest.

A. Amen.

ORGELSPEL

**x

INTENTIES VOOR DE GEDACHTENIS
VERANTWOORDING
Wij spreken in elke viering intenties uit voor

Deze viering is samengesteld door de Liturgische overledenen. Namen daarvoor kunt u doorgeven
Werkgroep van Open Kerk. aan Wim Weren, telefonisch (013 52 19 343) of via
Lectoren: Wim Weren en Nicole Marién. e-mail (w.j.c.weren@gmail.com). Uiteraard kunt u
Overweging: Wim Weren. ook andere intenties doorgeven.

Koor onder leiding van Marcel Zagers.

Organist: Jac Peeters. © Open Kerk Helvoirt 7 oktober 2023

15 16



