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KERSTMIS 

 

Vrede op aarde 

 

Ik probeerde de stem van God te horen 

en beklom de hoogste toren, 

maar God zei: ‘Ga weer naar beneden, 

want Ik woon onder de mensen.’ 

 

(John Henri Newman) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOORAF         18.45-18.57 uur 

 

ORGELSPEL door Jac Peeters, 

Nun komm, der Heiden Heiland (Dietrich 

Buxtehude); In dulci jubilo (Johann Sebastian 

Bach); In dulci jubilo (Dietrich Buxtehude). 

 

HARPSPEL door Dorine van Dijk,  

Arr. A. Macdearmid: Stille Nacht. 

 

KERSTKLOKKEN           18:57 uur 

 

 

OPEN KERK      HELVOIRT 
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OPEN KERK       HELVOIRT 

   

INTREDELIED 

 

G. Al wie dolend in het donker, 

in de holte van de nacht 

en verlangend naar een wonder 

op de nieuwe morgen wacht:  

vrijheid wordt aan u verkondigd 

door een koning zonder macht. 

 

Onze lasten zal hij dragen, 

onze onmacht totterdood. 

Geeft als antwoord op ons vragen 

ons zichzelf als levensbrood: 

nieuwe vrede zal er dagen 

liefde straalt als morgenrood. 

 

 

WELKOM 

 

V. De wereld is verscheurd, 

mensen zijn moegestreden, 

nu hele leefwerelden verwoest zijn. 

Is er nog iemand die roept: 

‘Mens, waar is je broeder?’ 

 

Het antwoord op al dat leed, 

op het oeverloze verdriet van mensen, 

komt uit een hoek waaruit niemand het 

verwacht: 

 

Een kind dat kraait en licht uitstraalt, 

een moeder die huilt van geluk, 

een vader, perplex, maar ook zielsblij. 

        

In deze barre tijden zien we reikhalzend uit  

naar bevrijding, vrede op aarde, 

naar de vervulling van messiaanse dromen.  

 

Wees welkom hier, wie u ook bent, 

klein of groot, allemaal  mensen van goede wil, 

rond een kind, weerloos, machteloos, 

enkel toekomst, een en al belofte.  

 

 

LIED 

 

G.  Tot de groten zal hij spreken 

even weerloos als een lam, 
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het geknakte riet niet breken, 

hij bewaakt de kleine vlam: 

hoort en ziet het levend teken 

van een God die tot ons kwam. 

 

STILTE 

 

V. Laten we samen even stil zijn 

en luisteren naar de stem die in ons leeft: 

‘Vanwaar ben ik gekomen, 

welk verlangen heeft mij hier gebracht?’ 

 

 

BEZINNING           

 

V.  In het licht  

reken je op het blijven van het licht. 

In het donker, als het licht er niet meer is, 

hoop je weer op het licht. 

 

Soms is het donker zo duister 

dat hopen in wanhoop verandert. 

Je kunt bijna niet meer in het licht geloven. 

 

 Je verwacht het nu meer dan ooit: 

licht voor een mens  

die in het donker wandelt.  

 

 

LIED 

 

G.   De dagen gaan voorbij. 

  Wat blijft is uw licht in mij 

  uw licht in mij 

  al mag het donker zijn. 

 

  Zolang wij mensen zijn 

  en liefde ons leidt, 

  licht Gij mijn leven bij,     

  licht Gij mijn leven bij. 

 

 

GEBED 

 

V. Gij, bron van leven, 

dichterbij  dan wij dachten,  

aanwezig onder ons: 

maak dat wij ons niet blindstaren 

op wat op instorten staat, 

en U niet zoeken waar U niet bent. 
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Ga voor ons uit, want van U is de toekomst, 

laat ons naarstig zoeken naar nieuwe wegen, 

met elkaar verbonden blijven in barre tijden, 

uitzien naar een keerpunt ten goede: 

eindelijk in vrijheid en vrede samenleven. 

 

A. Moge het zo zijn. 

 

Kort harpspel: fragment 1 uit de Coventry Carlo 

 

 

MESSIAANSE VISIOENEN           De stal loopt vol 

 

V.  Waar het visioen ontbreekt, 

 daar verwildert het volk. 

 En waar het volk verwildert, 

daar verwildert een stad, een land, de wereld. 

        (Spreuken 29:18) 

        

G. Als een ster in lichte luister, 

 als een vurig verschiet , straalt Gij ons tegen. 

 Terwijl de nacht nog huivert, 

daagt Gij op als ons nieuw lied.  

 

 

V.  Een jonge vrouw zal zwanger worden 

en ze zal een zoon krijgen. 

Ze zal haar kind Immanuel noemen. 

Dat betekent: God is bij ons. 

(Jesaja 7:14)  

 

Het volk dat nu in het donker leeft, 

zal een stralend licht zien. 

Een helder licht zal schijnen 

in het land waar het nu nog donker is. 

 (Jesaja 9:1) 

 

Schapen 

Kort harpspel: fragment 2 uit de Coventry Carlo 

 

 

V.  Zoals uit een oude, omgehakte boom 

een kleine, nieuwe tak kan groeien, 

zo zal uit de oude familie van David 

een nieuwe koning komen. 

 

De geest van God zal in hem wonen. 

Die koning zal wijs zijn en verstandig, 

hij zal sterk zijn en machtig. 

Hij weet wat God van hem wil 
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en hij heeft eerbied voor de Heer. 

Die koning is een goede rechter. 

Hij luistert goed naar iedereen 

voordat hij een oordeel geeft.  

 

Hij oordeelt eerlijk over zwakke mensen, 

arme mensen behandelt hij goed.  

Die koning is altijd rechtvaardig, 

hij is eerlijk en trouw. 

(Jesaja 11:1-5) 

  

     Os en ezel 

LIED 

 

G. Als een morgen aangebroken, 

als het licht zonneklaar, 

roos in de winter, in de woestijn ontloken 

als belofte bloeit Gij daar.  

 

 

V. Als die koning komt, zal er vrede zijn. 

Een wolf speelt met een lammetje, 

en een panter ligt naast een bokje. 

Een kalf eet samen met een leeuw, 

en een klein kind past op beide dieren. 

Een koe en een beer lopen in één wei, 

en hun jongen liggen bij elkaar. 

Een leeuw eet gras, net als een koe. 

En een kind speelt zonder angst 

bij het nest van een gevaarlijke slang.  

(Jesaja 11:6-8) 

 

LIED 

 

G. Als een kind tot ons gekomen 

 zijt Gij ons, God en Goed, 

nader, nabijer dan wij ooit durven dromen. 

Liefde heet uw overvloed. 

 

 

V. Ik zal mijn schapen leiden 

waar ze kunnen groeien en gedijen. 

 Ik stel een herder over hen aan 

zodat zij kunnen leven 

zonder vrezen en beven 

en niet langer meer verloren lopen.  

(Ezechiël 34) 

   

 

Herders 
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LIED           Samenzang 

 

Stille nacht heilige nacht 

mensenkind lang verwacht 

die de wereld eens zaligen zal 

wordt geboren in Betlehems stal. 

God aan U zij de eer, 

God aan U zij de eer. 

 

Stille nacht heilige nacht 

vrede wordt ons gebracht 

mensen blind en in duister gehuld 

wordt de hoop en belofte vervuld. 

Amen, U zij de eer. 

Amen, U zij de eer. 

 

 

V. Blijf niet staren op wat vroeger was. 

 Sta niet stil in het verleden. 

 Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen – 

 het is al begonnen, merk je het niet? 

(Jesaja 43:18-19) 

 

Kort harpspel: fragment 3 uit de Coventry Carlo 

 

  

V.  Vanaf nu zal God bij de mensen wonen. 

De mensen zullen zijn volk zijn, 

en Hij zal al hun tranen drogen. 

Niemand zal meer sterven,  

er zal geen verdriet, geen pijn meer zijn. 

Want alles van vroeger is verdwenen.  

 (Openbaring 21:3-4) 

 

 

LIED 

 

Sleep, my child, and peace attend thee, 

all through the night. 

Guardian angels God will send thee 

all through the night. 

Soft the drowsy hours are creeping. 

Hill and vale in slumber steeping. 

I my loving vigil keeping 

all through the night. 

 

While the moon her watch is keeping 

all through the night. 

While the weary world is sleeping 

all through the night. 
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O’er thy spirit gently stealing. 

Visions of delight revealing. 

Breathes a pure and holy feeling 

all through the night.       

 

V. We zullen opstaan, broos maar prachtig 

als de dag aanbreekt,  

en we uit de nacht ontwaken. 

Vrij van angst en blakend, 

de ochtend bloeit vrij van pijn, 

want er is altijd licht, 

als we de moed hebben het te zien, 

als we de moed hebben het te zijn. 

 (Amanda Gorman) 

     

Maria en Jozef 

 

*** 

 

 

KLEIN KERSTORATORIUM          Recitatief 

(tekst: Lucas 2:1-14) 

 

In die dagen  

werd een bevel uitgevaardigd door keizer Augustus 

dat er een volkstelling moest worden gehouden 

over heel de wereld. 

Deze volkstelling vond plaats  

voordat Quirinius landvoogd van Syrië was. 

Allen gingen op reis om zich te melden, 

ieder in zijn eigen stad. 

 

Ook Jozef ging op weg 

en omdat hij uit het huis en geslacht van David was, 

trok hij vanuit Nazaret in Galilea  

naar Judea toe, 

naar Betlehem, de stad van David, 

om zich daar te melden, 

samen met Maria zijn vrouw, die zwanger was. 

 

En terwijl zij in Betlehem verbleven, 

brak het uur aan dat zij bevallen moest. 

Zij bracht een zoon ter wereld,  

haar eerstgeborene, 

wikkelde hem in doeken 

en legde hem neer in een kribbe, 

omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. 

 

 

Het kind in de kribbe 
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Nu waren er herders in de buurt; 

die nacht, in het open veld, 

hielden zij de wacht bij hun kudde. 

 

Plotseling stond voor hun ogen 

een engel des Heren, 

en de glorie des Heren omstraalde hen, 

zij werden zeer bevreesd. 

Maar de engel sprak tot hen: 

‘Wees niet bevreesd, 

want ik verkondig u een grote vreugde 

die voor heel het volk bestemd is. 

 

Heden is u in de stad van David 

een redder geboren, de Heer, de Messias. 

En dit zal u een teken zijn: 

Gij zult een pasgeboren kindje vinden, 

het is in doeken gewikkeld, 

het ligt in een kribbe.’ 

 

Plotseling was de engel omringd 

door een schare van hemelse machten. 

Zij verheerlijkten God, en zij riepen: 

‘Ere zij God in den hoge 

en vrede op aarde voor alle mensen 

van goede wil.’ 

 

En het geschiedde, toen de engelen 

van hen waren weggevaren naar de hemel, 

dat de herders zeiden tot elkaar: 

‘Laat ons gaan zien 

het woord dat daar geschiedde.’ 

 

 

 

 

 

VERVOLG VAN HET KERSTVERHAAL 

VOLGENS  LUCAS (2:16-20) 

 

De herders gingen meteen op weg, en troffen 

Maria aan en Jozef en het kind dat in een kribbe 

lag. Toen ze het zagen, vertelden ze wat hun over 

het kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden 

verbaasd over wat de herders tegen hen 

zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in 

haar hart en bleef erover nadenken.  

De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en 

prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, 

precies zoals het hun was gezegd. 
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LIED           Samenzang 

 

Eer zij God in onze dagen,    

eer zij God in deze tijd 

Mensen van het welbehagen, 

roept op aarde vrede uit. 

Gloria in excelsis Deo (2x). 

 

Eer zij God die onze Vader 

en die onze koning is. 

Eer zij God die op de aarde 

naar ons toe gekomen is. 

Gloria in excelsis Deo (2x). 

 

Lam van God, gij hebt gedragen 

alle schuld tot elke prijs, 

geef in onze levensdagen 

peis en vreé, kyrieleis.  

Gloria in excelsis Deo (2x). 

 

OVERWEGING 

 

Volle kerken, waar vind je die nog en wanneer? In 

ieder geval op kerstavond: kijk maar om je heen. 

Maar wat heeft ons hier naartoe gedreven, waar 

verlangen wij naar? Hopelijk niet naar mierzoete 

verhalen maar ook niet naar sombere praat over 

hoe verschrikkelijk de wereld van nu wel niet is. 

Nee, eerder snakken we naar warmte en liefde, naar 

solidariteit en duurzame vrede op aarde. Zeker nu, 

in de donkerste dagen van het jaar, zijn we daar 

bijzonder gevoelig voor. 

 Wij kunnen op twee verschillende manieren 

naar ons leven en naar de geschiedenis kijken: zijn 

we op weg naar nergens of op weg naar ergens? 

Zwartkijkers houden het bij de weg naar nergens. 

Ze zeggen graag dat er niets nieuws is onder de zon; 

dat het kwaad onafwendbaar is en telkens opnieuw 

de kop opsteekt. Dat we telkens hetzelfde zien 

gebeuren, in een mengeling van goed en kwaad, 

lezen we al in de Bijbel, in het boek Prediker. Een 

heel andere kijk op het leven vinden we in het boek 

Jesaja, dat vol staat met messiaanse toekomst-

dromen. In een van die visioenen zegt God het heel 

scherp: 

‘Blijf niet staren op wat vroeger was.  

Sta niet stil in het verleden. 

Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen – 

het is al begonnen, merk je het niet?’  

(Jesaja 43:18-19) 
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Nee, vroeger was niet alles koek en ei. We worden 

hier uitgedaagd om mee te gaan op een nieuw spoor, 

op weg naar bevrijding en vrede. We moeten niet 

passief blijven toekijken, maar ook zelf actief aan 

dat vernieuwingsproces gaan deelnemen.  

 Deze twee visies zijn allebei best actueel. Dat 

alles bij hetzelfde blijft kan betekenen dat 

bevolkingsgroepen elkaar niet verdragen, dat 

religies geen ruimte laten voor elkaar, of dat het 

recht van de sterkste altijd zal zegevieren. Maar dat 

hoeft allemaal niet: we kunnen ook in vrede gaan 

leven, vreemdelingen gastvrij onthalen, anders-

denkenden respecteren, de spiraal van geweld 

doorbreken.  

 Waarnaar verlangen wij vanavond? Is vrede op 

aarde alleen maar een mooie droom of staat die 

vrede hoog op onze agenda? 

 

Kort orgelspel 

 

In het kerstverhaal van Lucas, dat vannacht over 

heel de wereld te horen is, gebeurt wéér iets nieuws: 

nu worden de aloude messiaanse dromen van Jesaja 

werkelijk waar, ja méér dan dat: ze worden zelfs 

vlees en bloed, in een pasgeboren kind, dat Jezus 

heet. Dit kind is een geschenk uit de hemel, het begin 

van een nieuwe toekomst, waarin vrede niet wordt 

afgedwongen met wapens of waarin vrede niet 

meteen alweer de kiemen bevat van een nieuwe 

oorlog. Ware vrede op aarde gaat gepaard met 

recht en welzijn voor iedereen.  

De volwassen Jezus stelde niet zichzelf centraal 

maar hij maakte de komst van een vredevolle 

toekomst tot het centrum van zijn optreden. Hij 

wees radicaal nieuwe wegen: je vijanden liefhebben, 

niet op je eigen ik blijven kikken, zacht én moedig 

zijn. Zo werd hij in de roerige samenleving van toen 

een toonbeeld van wat mens-zijn idealiter  inhoudt: 

als we elkaar nabij zijn, worden we groter dan we 

zelf zijn; we stijgen boven onszelf uit en ontdekken 

wie de ander is en wie we zelf zijn. Tegelijk werd 

Jezus zo ook een toonbeeld van godsvertrouwen: bij 

alles wat hij zei en deed hield hij God voor ogen. Als 

we Jezus losknippen van God, wordt zijn optreden 

volstrekt onbegrijpelijk. Of nog sterker: in zijn 

persoon is God, de Eeuwige, onder ons aan het 

werk, niet alleen als het ons goed gaat, maar ook als 

we kampen met eenzaamheid en tegenslag of met 

ondragelijke pijn. Dichter bij ons kan God niet 

komen.  
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Nu met Kerstmis start ook weer een nieuw 

‘heilig jaar’, dat duurt tot Kerstmis 2025. Het thema 

is dit keer: Pelgrims van hoop. Daarmee is bedoeld 

dat we het oude vertrouwde verlaten en op weg gaan 

naar iets nieuws. Als we dat doen worden we nieuwe 

mensen, die in het voetspoor van Jezus gaan leven 

en dan moet het wel zo zijn dat er nieuwe werelden 

voor ons opengaan. Laten we in dit heilig jaar onze 

zachte krachten tonen in onze omgang met elkaar 

en in onze omgang met onze moeder Aarde. In het 

besef dat we een deel zijn van een geheel, dat groter 

is dan wijzelf. In de kerstdagen ervaren we meer 

dan anders dat zachte krachten ons op de been 

houden. Het feest van de geboorte van Jezus is een 

feest dat onze zachtheid weer laat ontwaken. Mooier 

dan Huub Oosterhuis kan ik het niet zeggen: 

Wek mijn zachtheid weer. 

Geef mij terug 

de ogen van een kind. 

Dat ik zie wat is. 

En mij toevertrouw. 

En het licht niet haat. 

 

ORGELSPEL 

Von Himmel hoch (Johann Pachelbel). 

 

LIED          Kerstoratorium, deel 2

      

Laat ons gaan zien 

het woord dat daar geschiedde. 

Laat ons gaan zien 

het woord dat daar geschiedde. 

 

In den beginne was dat woord 

roepend om licht 

en het licht werd geboren 

roepend om mensen, 

zij werden geboren. 

 

Roepend om ons 

en wij mensen werden geboren. 

 

In dat woord was leven, levenslicht. 

In dat woord was leven, 

levenslicht, bronwaterlicht, zie, 

leeftocht, adem voor de mensen. 

 

En dat woord geschiedt 

waar mensen zijn, 

licht en duisternis waar mensen zijn. 
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En het licht schijnt in de duisternis 

en de duisternis heeft het licht 

niet overmeesterd. (3x) 

 

 

BELIJDEN    Uitnodiging om te gaan staan 

 

V.  Geloven in een allesomvattend Mysterie, 

een bron van leven die onuitputtelijk is  

en voor ons ook een bron is van troost en licht.  

Geloven in het bijzondere kind  

dat steeds opnieuw in ons geboren mag 

worden.  

 

A. Geloven in een wereld waarin mensen  

elkaar het licht in de ogen gunnen,  

wie zij ook zijn en waar zij ook wonen.  

In het besef dat de aarde een broos geschenk is  

dat wij moeten koesteren en beschermen.  

 

V. Geloven in de goede Geest, die altijd bij ons is, 

in goede dagen en in tijden van rampspoed, 

die ons aanvuurt als wij op weg gaan 

naar een betere wereld voor iedereen,  

vol van vrede en gerechtigheid. 

 

A. Geloven dat er een nieuwe wereld opengaat, 

voorbij de grens van de dood, 

en dat allen terugkeren naar de ene bron  

van alle leven en van alle liefde. 

 

HARPSPEL 

M. Mier: Song 

Collecte 

Brood en beker 

 

GEDACHTENIS 

 

V. Wij delen met elkaar het gebroken brood, 

als teken van onze vurige hoop 

dat de gebrokenheid van onszelf, 

van ons leven, van onze wereld, 

niet tot uiteenvallen hoeft te leiden. 

 

Juist omdat we zo gebroken zijn, 

weten we dat we gedeeld kunnen worden 

om een zegen te zijn voor elkaar. 

 

Brood breken en met elkaar delen 

is een teken, dat spreekt van ons verlangen 
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naar ruimte en liefde voor iedere mens, 

voor vriend en vreemde. 

 

Om een mens te zijn op aarde     Samenzang 

zonder aanzien zonder macht 

is hij onder ons geboren 

in de kilte van de nacht. 

 

Denk aan die pijn hebben, tobben, 

in ’t ongewisse verkeren en ben dankbaar om 

hen die – geen moeite te veel – hen bijstaan. 

 

Bid voor hen die alle lief en leed  

met ons deelden en ons zijn ontvallen, 

naam voor naam, gezicht voor gezicht. 

In dankbaarheid en liefde gedenken wij  

Peer Verhoeven, gangmaker en inspirator van 

Open Kerk. die een jaar geleden  

is gestorven op Tweede Kerstdag.  

Ook gedenken we Martinus Hullegie (1982),  

rond zijn verjaardag. 

Eeuwige, Bron van alle leven, 

koester hun namen en de namen  

van al onze lieve doden,  

schrijf ze in de palm van uw hand, 

dat zij geborgen zijn bij U. 

 

Om een vuur te zijn op aarde     Samenzang 

dat verwarmt maar niet verslindt 

is hij onder ons geboren 

als een weerloos mensenkind. 

 

Voor allen die moeten leven 

met een lege plaats aan hun zijde: 

een gemis dat niet te benoemen valt. 

Wees voor hen een bron van kracht. 

 

Bidden wij voor allen 

die de weg kwijtraken in onze wereld,  

nu die zo verward is en zo vol is  

van aanhoudend oorlogs- en natuurgeweld 

en van oplaaiend antisemitisme  

en andere vormen van racisme. 

 

Wees ons nabij nu alles zo onzeker is.  

Geef ons de kracht en de moed  

om vol te houden;  

dat de wanhoop ons niet overmeestert. 

 

A. Er zij licht, vrede, rust.        

 

13 

LIED           Samenzang 

 

Om een licht te zijn op aarde 

dat de duisternis verjaagt 

is hij onder ons geboren 

als een stem die waarheid vraagt. 

 

Om de vreugde van de aarde, 

vrede, recht in overvloed 

is hij onder ons geboren, 

Gods geschenk dat leven doet. 

 

 

 

GEBED AAN TAFEL 

 

Gij, Vader, door alle tijden 

gezien, gevierd als bron van leven, 

gezocht, vermoed voorbij de dood – 

van wie wij vol zijn zonder ’t te weten, 

aan wie wij hangen zonder ’t te beseffen – 

 

die wij noemen met dierbare namen: 

Vader, Liefde, Leven, Trouw, 

Oord van geluk waarnaar wij uitzien. 

 

G. Dona nobis pacem in terra, 

Dona nobis pacem, Domine. 

 

Gij van wie gezegd wordt 

dat U de mens met zorg hebt geboetseerd 

en als een kunstenaar uw ziel in hem gelegd – 

Gij die wordt geroepen als de nood het hoogst is, 

het leven pijn doet 

en alles wijkt in diepe nacht. 

 

Gij hebt uw ware gezicht laten zien 

in Jezus van Nazaret, 

ons een broeder, U een zoon. 

 

G. Dona nobis pacem in terra, 

Dona nobis pacem, Domine. 

 

Brood des levens heet de knecht, 

die uw kind genoemd wordt, 

Jezus, uit Betlehem, uit Nazaret. 

 

Liefde, zegt Gij, is te doen. 

Werk in ons, dat wij U doen. 

Licht ons op, dat wij U zien. 
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Dat wij leven wat geleefd moet worden. 

Dat wij doen wat moet worden gedaan: 

recht voor ieder mensenkind. 

 

Brood voor ieder kind van mensen, 

vrede en een nieuwe wereld. 

En de dood zal niet meer zijn. 

 

G. Dona nobis pacem in terra, 

Dona nobis pacem, Domine. 

 

In die nacht, 

het was een donkere nacht, 

in die nacht deed hij het ons voor: 

hij brak het brood, 

brood voor ieder kind van mensen, 

voor vrede en een nieuwe wereld. 

 

En hij deelde wijn  

als teken van verzoening, 

maar ook als oproep aan ons 

om het zout van de aarde te zijn 

en het licht van de wereld.  

 

Laat ons bidden zoals hij gebeden heeft. 

 

ONZE VADER           Gezongen 

 

Onze Vader verborgen  

uw naam worde zichtbaar in ons  

uw koninkrijk kome op aarde  

uw wil geschiede, een wereld  

met bomen tot in de hemel,  

waar water schoonheid, en brood  

gerechtigheid is, en genade –  

 

waar vrede niet hoeft bevochten 

waar troost en vergeving is  

en mensen spreken als mensen  

waar kinderen helder en jong zijn,  

dieren niet worden gepijnigd  

nooit één mens meer gemarteld,  

niet één mens meer geknecht.  

 

Doof de hel in ons hoofd 

leg uw woord op ons hart  

breek het ijzer met handen  

breek de macht van het kwaad.  

 

Van U is de toekomst, kome wat komt. 
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V. U bent allemaal welkom om het brood van het 

leven met elkaar te delen, niemand 

uitgezonderd. Wij doen dat door een stukje 

brood in te dopen in de beker. Voel u vrij om 

aan te sluiten, te beginnen met de koorleden.  

 

COMMUNIE             Orgelspel 

Pastorale (Domino Zipoli). 

 

LIED           Samenzang 

 

De herders die leven in velden  

ver weg van de steden vandaan. 

Ze leven eenvoudig, geen helden, 

ze leiden geen spannend bestaan. 

Zij trekken door bergen en dalen 

gaan vroeg in de morgen op pad 

met regen of met zonnestralen. 

Heel anders dan in de stad. 

 

De herders die hoeden hun schapen 

beschermen ze tegen gevaar 

en ’s nachts als hun dieren gaan slapen 

dan kruipen ze dicht bij elkaar. 

Dan zingen zij zacht van hun dromen 

hun dromen dat vrede hier heerst. 

God zal op een dag bij ons wonen 

bij herders misschien het eerst. 

 

De herders die voelen de koude 

en warmen zich dicht bij het vuur. 

Ze weten: ‘We moeten volhouden, 

we weten niet hoelang het duurt.’ 

Dan zien zij een ster aan de hemel 

een ster die hen zegt: het is tijd. 

Ze wekken hun schapen en nemen 

de weg die de ster hen leidt. 

 

De herders die vinden een kindje, 

het ligt in een kribbe van strooi 

want zoek je naar vrede dan vind je 

een leven zo stil en zo mooi. 

Zo keren zij terug naar hun velden 

hun velden van wintersneeuw waar 

zij iedereen ’t goede nieuws melden: 

begonnen het nieuwe jaar! 

 

HARPSPEL 

Arr. S. Wood / L. Mac Donald, 

We wish you a merry Christmas (variaties) 
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SLOTGEBEDEN  

 

V.  Wek mijn zachtheid weer.  

Dat wij niet hardvochtig leven,  

met oogkleppen op,  

ten koste van moeder Aarde,  

maar toewerken naar een groene wereld,  

vol hoop, vrede en geluk. 

 

Wek mijn zachtheid weer.  

Dat wij blijven dromen van een stad 

waar de vrede door de straten stroomt, 

waar het zachte briesje van de liefde 

het vuur van de tweespalt dooft.  

 

  Wek mijn zachtheid weer.  

Dat wij de afstraling van God herkennen  

in alwie klein en kwetsbaar is, 

in alwie zacht en moedig is en barmhartig. 

 

*** 

 

V. Nu deze Kerstviering ten einde loopt, spreken 

wij onze dank uit aan u allen. Fijn dat u 

vanavond hier was. Ook danken we allen die 

aan deze viering hebben meegewerkt, voor of 

achter de schermen. Dank vooral aan Dorine 

van Dijk, die deze viering met haar mooie 

harpspel heeft opgeluisterd, aan onze organist 

Jac Peeters en aan ons koor onder leiding van 

Marcel Zagers.  

Het tekstboekje kunt u meenemen naar huis 

om er in de Kersttijd nog eens in te kijken en 

er kracht en inspiratie uit te putten.  

De eerstvolgende viering van Open Kerk is op 

zaterdag 11 januari 2025. Ook dan bent u van 

harte welkom. Voor nu wensen wij u vredige, 

feestelijke en gezellige kerstdagen toe.  

We sluiten deze viering af met een 

Nieuwjaarszegen. Mag ik u uitnodigen te gaan 

staan.  

 

 

NIEUWJAARSZEGEN   

 

V. We wensen je toe  

dat je mag ervaren dat de Eeuwige bij je is, 

op al je wegen, in alles wat stroomt en beweegt,  

bij alles wat je doet en ook bij pijn en verdriet.  

Weet dat de Levende er voor je is.  
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Dat Hij ons kracht geve voor het nieuwe jaar 

2025 en ons met zijn liefde wil omringen  

en ons bij de hand wil nemen.  

 

Levende, ga met ons mee  

op onze weg door het leven. 

Wees onze metgezel en reisgenoot, 

En zegen ons,  

dat wij elkaar tot zegen zijn.  

 

De Eeuwige zegene ons in het nieuwe jaar, 

Vader, Zoon en heilige Geest.  

 

A. Amen. 

 

SLOTLIED 

 

Hark, the herald angels sing: 

Glory to the new-born king. 

Peace on earth and mercy mild 

God and sinners reconciled.              

Joyful all the nations rise 

join the triumph of the skies 

with the ang’lic host proclaim: 

Christ is born in Betlehem. 

Hark the herald angels sing: 

Glory to the new-born king.      

 

Christ by highest heaven adored                  

Christ the everlasting Lord.                    

Late in time behold him come                

offspring of a virgin’s womb.                    

Veiled in flesh the Godhead see                  

hail, the incarnate Deity 

Pleased as man with man to dwell,         

Jesus our Immanuel 

Hark the herald angels sing:                       

Glory to the new-born king.                       

 

Uitwisselen van kerstwensen 

 

*** 
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VERANTWOORDING 

 

Deze viering is samengesteld door de Liturgische 

Werkgroep van Open Kerk Helvoirt. 

Lectoren: Wim Weren, Margriet Hermans, Patric 

Vlemmix. 

Overweging: Wim Weren. 

Koor onder leiding van Marcel Zagers. 

Organist: Jac Peeters. 

Harpiste: Dorine van Dijk. 

 

 

LIEDKEUZE 

 

K 153 Alwie dolend in het donker, 

Henk Jongerius / Once in Royal David’s 

City. 

A 282 Gij licht mijn leven bij, 

Open Kerk / Taizé. 

K 93 Als een ster in lichte luister, couplet 1-3, 

  Sytze de Vries / Willem Vogel. 

K 24 Stille nacht, 

  Peer Verhoeven, P. Hermans / Trad. 

K 150 All Through the Night, 

  Harold Boulton, 1884 / Welsh Folk Song. 

K 43 Klein Kerstoratorium, deel 1, 

  Huub Oosterhuis / Antoine Oomen. 

  Idem, deel 2. 

K23  Eer zij God in onze dagen, 

  Willem Barnard / Trad. 

K 5  Om een mens te zijn op aarde, 

  Henk Jongerius / Trad. 

K 103a Dona nobis pacem, 

  Iowa Community. 

A 273 Onze Vader verborgen, 

  Huub Oosterhuis / Tom Löwenthal. 

K 152 De herders die leven in velden, 

  Marcel Zagers / Trad. 

K 139 Hark, the herald angels sing, 

F. Mendelssohn (1809-1847) / 

William H. Cummings. 

 

   

AFBEELDING 

 

Maria met kind; bron: Publieke domein. 
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KOMENDE VIERINGEN IN OPEN KERK 

 

Zaterdag 11 januari 2025  19.00 uur 

Zaterdag 25 januari 2025  19.00 uur 

Zaterdag   8 februari 2025  19.00 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTENTIES 

 

Namen van overledenen voor de Gedachtenis kunt 

u doorgeven aan Wim Weren, tel. 013 52 19 343 of 

via e-mail (w.j.c.weren@gmail.com). Uiteraard 

kunt u ook andere intenties doorgeven. 

 

© Open Kerk Helvoirt       24 december 2024 
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