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OPEN KERK       HELVOIRT 

 

VOORAF             Orgelspel 

 

INTREDELIED 

 

Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.  

Dat ik U horen mag met hart en ziel.  

 

Wek uw kracht en kom ons bevrijden. (2x) 

  

Woord ons gegeven, God in ons midden,  

toekomst van vrede, wees hier aanwezig.  

Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome.  

Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen.  

 

Wek uw kracht en kom ons bevrijden. (2x)  

 

Dat wij niet leven, gevangen in leegte.  

Dat wij niet vallen, terug in het stof.  

Zend uw geest, dat wij worden herschapen.  

 

Wek uw kracht en kom ons bevrijden. (2x) 

 

 

WELKOM 

 

‘Wees hier aanwezig, woord ons gegeven,’ hebben 

wij zojuist in het openingslied gezongen. 

 

‘Vandaag is de schrifttekst die jullie gehoord 

hebben in vervulling gegaan,’ horen we in het 

evangelie van vandaag. 

 

Hopen wij samen dat wij het woord, ons vandaag 

gegeven, mogen horen met hart en ziel, opdat het 

in vervulling zal gaan. 

 

Welkom u allen hier 

omwille van elkaar, in Gods naam. 

 

 

LIED  

 

Dat wij U horen, dat wij U leven,  

mensen voor mensen, alles voor allen.  

Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede.  

Wek uw kracht en kom ons bevrijden.  

 

Wek uw kracht en kom ons bevrijden. (2x) 
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STILTE 

 

Laten we samen even stil zijn 

en luisteren naar de stem die in ons leeft: 

‘Vanwaar ben ik gekomen, 

welk verlangen heeft mij hier gebracht?’ 

 

 

SCHULD EN VERGEVING 

 

V.  Vrede maken waar wordt geruzied.  

Liefde brengen waar haat domineert.  

Echt en oprecht zijn  

waar leugen regeert.  

 

Twijfelaars en aarzelaars  

over hun angst helpen.  

Wanhopigen uitzicht bieden en bemoedigen.  

Bedroefden opzoeken en troosten.  

 

Vergeef ons dat we het licht doofden;  

het recht schonden -  

dat we de liefde niet opbrachten,  

de trouw niet uithielden,  

het goede nalieten.  

 

A.  Vergeven wij elkaar  

en God en Goed ons allen. 

 

 

 

BEZINNING           Woord en lied  

 

V. Weet hebben van vriendschap,  

weet hebben van liefde,  

is weten wie er is voor jou,  

in de kleine uren,  

in de zware nachten zonder einde.  

 

G.  Gij hart, Gij bron van leven  

ontferm U over ons.  

Gij adem, ziel in mensen  

ontferm U over ons. 

 

V. Weet hebben van vriendschap,  

weet hebben van liefde,  

is weten van de deur  

waar je kunt aankloppen  

op de onmogelijkste uren,  

en het daarom zelden doen. 
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G. Gij hart, Gij bron van leven  

ontferm U over ons.  

Gij adem, ziel in mensen  

ontferm U over ons.  

 

V. Weet hebben van vriendschap,  

weet hebben van liefde,  

is weten wie je zwakke plekken  

mag zien en aanraken.  

Het is weten hoe je telkens weer  

op krachten kunt komen.  

 

(naar Marinus van den Berg)  

 

G.  Gij hart, Gij bron van leven  

ontferm U over ons.  

Gij adem, ziel in mensen  

ontferm U over ons.  

 

 

GEBED  

 

V.   Wees aanwezig in  

het gebaar dat ik maak,  

sprekend oprecht –  

 

wees aanwezig in  

het woord dat ik zeg  

eerlijk gemeend – 

  

wees aanwezig in  

mijn lach en lied,  

mijn traan en klacht  

helemaal van harte –  

 

Gij ongezien ons volle besef  

ons hele bestaan  

nu en altijd.  

(Peer Verhoeven)  

A.  Amen. 

 

 

LEZING UIT DE EERSTE BRIEF AAN DE 

CHRISTENEN VAN KORINTHE (12:12-30) 

 

Een lichaam is een eenheid die uit vele delen 

bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen 

samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam 

van Christus.  Wij zijn allen gedoopt in één Geest en 

zijn  daardoor  één   lichaam   geworden;  of  we  nu 
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Joden of Grieken zijn, slaven of vrije mensen, we 

zijn allen van één Geest doordrenkt. Tegelijk 

bestaat een lichaam niet uit één deel, maar uit vele. 

Als de voet zou zeggen: ‘Ik ben geen hand, dus ik 

hoor niet bij het lichaam,’ hoort hij er dan werkelijk 

niet bij?  En als het oor zou zeggen: ‘Ik ben geen 

oog, dus ik hoor niet bij het lichaam,’ hoort het er 

dan werkelijk niet bij?  Als het hele lichaam oog zou 

zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? Als het 

hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan 

kunnen ruiken? Maar God heeft juist alle 

lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies 

zoals Hij dat wilde. Als ze met elkaar slechts één 

lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan een 

lichaam zijn? Het is juist zo dat er een groot aantal 

delen is en dat die met elkaar één lichaam vormen. 

Het oog kan niet tegen de hand zeggen: ‘Ik heb je 

niet nodig,’ en evenmin kan het hoofd tegen de 

voeten zeggen: ‘Ik heb jullie niet nodig.’ 

Integendeel, juist die delen van het lichaam die het 

zwakst lijken zijn het meest noodzakelijk.   

Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle 

andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect 

behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde. 

Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van 

u maakt daar deel van uit. God heeft in de gemeente 

aan allerlei mensen een plaats gegeven: ten eerste 

aan apostelen, ten tweede aan profeten en ten derde 

aan leraren. Dan is er het vermogen om wonderen 

te verrichten, de gave om te genezen en het 

vermogen om bijstand te verlenen, leiding te geven 

of in klanktaal te spreken.  Is iedereen soms een 

apostel? Of een profeet? Is iedereen een leraar? Kan 

iedereen wonderen verrichten? Of kan iedereen 

genezen? Kan iedereen in klanktaal spreken en kan 

iedereen die uitleggen? 

 

 

LIED 

 

G.  We zijn geen vreemden voor elkaar,  

al spreken we andere talen.  

We zijn geen vreemden voor elkaar,  

we zijn van één zon de stralen.  

 

K.  We vormen een geheel  

en jij en ik zijn deel . 

 

G.  waar één mens lijdt,  

lijdt heel de wereld. 

 

5 

G.  We zijn naar ’t zelfde beeld gevormd,  

al zien we met andere ogen.  

We zijn naar ’t zelfde beeld gevormd,  

Door één Levensgeest bewogen.  

 

K.  We vormen een verband  

zijn aan elkaar verwant 

 

G.  waar één mens sterft,  

sterft heel de wereld. 

 

LEZING UIT HET EVANGELIE VOLGENS 

LUCAS (4:14-21) 

 

Na zijn doop keerde Jezus, vervuld met de kracht 

van de Geest, terug naar Galilea. Het nieuws over 

hem verspreidde zich in de hele streek.  Hij gaf de 

mensen onderricht in hun synagogen en werd door 

allen geprezen. Hij kwam ook in Nazaret, waar hij 

was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging hij 

op sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om 

voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet 

Jesaja overhandigd, en hij rolde hem af tot de plaats 

waar geschreven staat: 

 

De Geest van de Heer rust op mij, 

want Hij heeft mij gezalfd. 

Om aan armen het goede nieuws te brengen 

heeft Hij mij gezonden, 

om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken 

en aan blinden het herstel van hun zicht, 

om onderdrukten hun vrijheid te geven, 

om een genadejaar van de Heer uit te roepen. 

 

Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de 

dienaar en ging weer zitten; de ogen van alle 

aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. 

Hij zei tegen hen: ‘Vandaag is de schrifttekst die 

jullie gehoord hebben in vervulling gegaan.’ 

 

 

LIED 

 

G. We zijn een leven onderweg,  

al volgen we andere wegen.  

We zijn een leven onderweg,  

en wie komt geen ander tegen?  

 

K. De grond van dit bestaan  

in vrede samen gaan 
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G. wie één leven redt,  

redt heel de wereld. 

 

 

OVERWEGING 

 

Toen ik in groep 8 zat, heb ik het vormsel 

ontvangen. Ik werd daar in een paar bijeenkomsten 

op school en in de kerk op voorbereid. Om eerlijk te 

zijn heb ik niet heel veel van die voorbereiding 

onthouden. Maar één van de dingen die ik wel 

onthouden heb, is een verhaal over het lichaam en 

zijn ledematen. Het is een verhaal dat mij nog altijd 

helpt om de tekst uit de brief van Paulus aan de 

Korintiërs, die we zojuist samen gelezen hebben, te 

begrijpen. Vanavond wil ik dat verhaal graag met 

jullie delen. 

 

‘Er was eens een lichaam dat uit veel verschillende 

ledematen bestond. De handen en de voeten waren 

de hele dag druk bezig: de voeten liepen overal 

naartoe om het lichaam daar te brengen waar het 

heen wilde en de handen werkten de hele dag hard 

om het dagelijks brood te verdienen. Jarenlang 

functioneerde het lichaam prima. Tot op een dag de 

handen opmerkten, dat zij wel steeds eten naar de 

mond moesten brengen, maar dat ze hier zelf 

helemaal niets van kregen. De mond at alles alleen 

op! Dat vonden de handen natuurlijk niet eerlijk. Ze 

spraken erover met de voeten, die ook vonden dat 

het een schandaal was: de voeten en de handen 

moesten de hele dag hard werken zonder daar iets 

voor terug te krijgen en de mond deed eigenlijk 

niets, maar at wél al het eten op. De handen en de 

voeten besloten dat het zo niet langer kon en gingen 

in staking. De voeten liepen nergens meer heen en 

de handen brachten geen eten meer naar de mond. 

De handen en voeten waren erg tevreden met hun 

staking: eindelijk gerechtigheid! 

Maar wat bleek? Doordat de mond geen eten 

meer kreeg, kreeg de maag ook geen eten meer. 

Daardoor kwam er geen voedsel meer in de darmen 

en kwamen er geen nieuwe voedingsstoffen meer in 

het bloed. Langzaam maar zeker kregen de handen 

en de voeten daar erg veel last van en hadden ze 

nergens meer energie voor… 

Uiteindelijk kwamen de handen en de voeten 

erachter dat de mond blijkbaar toch een 

belangrijke taak had en besloten zij de mond weer 

eten te geven.  De handen en de voeten voerden hun  
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eigen taken weer uit, de mond at het eten op en het 

hele lichaam ging een gezonde toekomst tegemoet.” 

 

Kort orgelspel 

 

Het is zo’n simpel verhaal. Wij snappen allemaal 

dat de mond moet blijven eten om een lichaam 

gezond te houden. En we snappen allemaal dat de 

voeten en de handen onredelijk zijn als ze eten 

opeisen, want voeten en handen kunnen nu eenmaal 

geen eten kauwen. 

 

Maar snappen we dat ook binnen een 

gemeenschap? Waarderen we onze verschillen? 

Onze verschillen in talent, onze verschillen in 

karakter? Kunnen we ons verheugen over de 

talenten van een ander? Kan ik blij zijn dat een 

ander iets kan en soms misschien iets krijgt dat ik 

niet kan of krijg? Durf ik de ander te ondersteunen 

in zijn talent en zijn missie, ook als ik soms het 

gevoel heb dat ik daar zelf niets aan heb? Durf ik de 

ander te dienen? 

Of ben ik jaloers? Wil ik kunnen wat de ander kan? 

Wil ik krijgen wat de ander krijgt? En als ik iets niet 

krijg, of kan of mag, waarom zou de ander het dan 

wel moeten krijgen of kunnen of mogen? 

 

In een goede en gezonde gemeenschap worden 

verschillen omarmd. Niet iedereen hoeft hetzelfde te 

zijn; niet iedereen hoeft hetzelfde te doen, niet 

iedereen hoeft hetzelfde te kunnen. Dat geldt in 

iedere gemeenschap en daarmee ook in iedere 

kerkgemeenschap: de één kan mooi bloemschikken 

en met veel liefde en geduld een kerkgebouw 

voorbereiden op een viering, een ander kan mooi 

zingen of orgelspelen, weer een ander kan 

meesterlijke teksten schrijven, nog anderen zorgen 

voor een warm menselijk contact binnen de 

gemeenschap en de rol van de mensen die zich 

openstellen voor de Ander en de hemel op aarde 

bidden is zeker net zo belangrijk. En dan zijn er nog 

vele andere rollen en talenten.  

Als al deze rollen en talenten gewaardeerd 

worden en als iedereen blij is met wat hij of zij kan 

en krijgt én met wat de anderen kunnen en krijgen, 

dan zullen wij samen een bloeiende gemeenschap 

mogen zijn. 

 

 

ORGELSPEL 
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BELIJDENIS   Uitnodiging om te gaan staan 

 

V.  Ik geloof in een kerk  

die haar deuren wijd openzet  

waar ieder welkom is  

en niemand buitengesloten wordt.  

 

A.   Die geen onderscheid maakt  

tussen man en vrouw,  

tussen goed en slecht,  

waar ieder heilig en zondig is.  

 

V.   Die geen rangen en standen kent  

maar waar allen, van hoog tot laag  

werkelijk broeders en zusters  

van elkaar zijn.  

 

A.   Die haar eigen grenzen overschrijdt  

en een tafel bereidt voor allen  

die zich tot Jezus Christus bekennen.  

 

V.   Die het Woord van God in dialoog belijdt,  

die niet heerst maar dient,  

waar recht gedaan wordt aan allen. 

  

A.   Die niet denkt aan eigen roem  

maar de kleinen eert  

en hen optilt uit hun vernedering.  

 

V.   Die op uittocht is uit het land van slavernij  

en op weg is naar werkelijke bevrijding  

voor allen.  

 

A.   Die haar crisis te boven komt  

en blijft getuigen van de hoop  

die in haar leeft.  

(abt Ton Baeten) 

 

 

ORGELSPEL 

Collecte 

Brood en beker 

 

 

GEDACHTENIS.  

 

Het schijnsel van uw glans over ons bestaan,  

de warmte van uw adem door ons heen,  

een teken van uw genade in ons leven,  

het gloren van uw ochtend in onze nacht,  
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met elkaar het brood breken,  

het leven delen,  

de beker zoet en zuur samen drinken  

en doorgeven tot alles zal zijn voldragen.  

 

Denk aan hen die buitengesloten worden; 

aan hen die het gevoel hebben  

dat ze niet volwaardig mee mogen doen  

in onze maatschappij en onze kerken. 

Geef het ons naar hen om te zien,  

hun talenten te waarderen  

en hen een plaats te geven. 

 

Denk aan die pijn hebben,  

in het ongewisse verkeren  

en ben dankbaar om hen die 

– geen moeite te veel – hen bijstaan.  

 

Bid voor hen die alle lief en leed  

met ons deelden en ons zijn ontvallen,  

naam voor naam, gezicht voor gezicht. 

Dat God nu met hen is 

en hen in zijn liefde zal bewaren.  

 

A.  Er zij licht, vrede, rust.  

 

LIED 

 

Dankbaar sta ik in het leven 

om de schoonheid en de pracht, 

om de schepping mij gegeven, 

om de mens die met mij lacht. 

 

Blijvend glanst het licht van boven, 

naam die meetrekt door de nacht, 

die het donker voor mij opent, 

mijn verdriet met trouw verzacht. 

 

Die mij liefde heeft gegeven, 

die mij elke dag begroet, 

licht, mysterie van het leven, 

die mij draagt en die mij voedt. 

 

 

GEBED AAN TAFEL  

  

V. Waar hij was, die mens Jezus Christus,  

kwamen lammen in de benen,  

gingen doven de oren open en  

vielen blinden de schellen van de ogen.  
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Waar hij was vluchtten kramp en koorts  

uit het lijf van de mensen,  

werd de gemeden melaatse in de kring  

opgenomen en zieken de straffende  

vinger Gods uit het hoofd gepraat.  

 

Waar hij was werden brood en vis  

van harte gedeeld en groeide uit amper  

iets voor één overvloed voor allen. 

  

Waar hij was verliet God zijn hoge  

hemel en werd een vader  

die leeft en lijdt met de mensen.  

 

K.  Bloemen, mensen, ze komen en gaan 

blijven kort, blijven lang 

ze hebben hun tooi,  

hun eigen trots. 

 

A. Maar één is het leven, 

uit één bron geboren, 

van één adem bezield, 

als één brood gedeeld. 

 

V. Vanaf de berg zag hij  

de wereld op zijn kop.  

'Zalig de armen; want je bent  

niet gelukkig om wat je bezit  

en je wordt niet rijk van wat je hebt.  

Zalig die van wapens niet willen weten;  

ze winnen de wereld zonder geweld.  

Zalig die hun zinnen zuiveren;  

ze vinden God in 't diepst van hun hart.  

Zalig die deemoedig zijn;  

als een kind bij moeder  

zijn zij geborgen bij God.’ 

 

K.  Dieren, mensen, ze kruipen en lopen, 

rennen voor hun leven 

en leggen zich tenslotte 

moegestreden neer. 

 

A. Maar één is het leven, 

uit één bron geboren, 

van één adem bezield, 

als één brood gedeeld. 

 

 

V. In dit vertrouwen heeft hij  

van de wereld afscheid genomen.  
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Hij nam brood,  

zegende, brak het en zei:  

‘Dit ben ik en ik beloof jullie vast  

dat ge zult eten en drinken  

aan mijn tafel in Vaders huis.  

Neem het, eet het.’  

 

Hij nam de beker, zegende die,  

reikte hem over en zei:  

‘Neem de beker van mij over  

en geef hem door;  

want ik zal er pas weer van drinken  

wanneer alles is voltooid.  

Doe wat ik heb gedaan  

en vergeet me niet.’  

 

K. Vogels, mensen, ze praten en zingen, 

ze lokken en krijsen, 

tot ze mettertijd  

allen verstillen. 

 

A. Maar één is het leven, 

uit één bron geboren, 

van één adem bezield, 

als één brood gedeeld. 

 

V.  Bij leven niet begrepen  

en in de steek gelaten  

gedoemd te worden vergeten,  

is hij onweerstaanbaar  

doorheen de dood tot leven gekomen -  

is hij voor allen die in hem  

hun ware aard en God herkennen  

geworden die hij is:  

de mens een broeder, God een zoon.  

 

Bid zoals hij ons leerde bidden.  

 

 

 

 

ONZE VADER           Gezongen 

 

Onze Vader verborgen  

uw naam worde zichtbaar in ons  

uw koninkrijk kome op aarde  

uw wil geschiede, een wereld  

met bomen tot in de hemel,  

waar water schoonheid, en brood  

gerechtigheid is, en genade –  
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waar vrede niet hoeft bevochten 

waar troost en vergeving is  

en mensen spreken als mensen  

waar kinderen helder en jong zijn,  

dieren niet worden gepijnigd  

nooit één mens meer gemarteld,  

niet één mens meer geknecht.  

 

Doof de hel in ons hoofd 

leg uw woord op ons hart  

breek het ijzer met handen  

breek de macht van het kwaad.  

 

Van U is de toekomst,  

kome wat komt. 

 

V. U bent allemaal welkom  

om het brood van het leven  

met elkaar te delen. 

 

 

COMMUNIE 

Orgelspel 

 

 

COMMUNIELIED 

 

God to enfold you, 

Christ to uphold you, 

Spirit to keep you in heaven’s sight; 

so may God grace you, 

heal and embrace you, 

lead you through darkness 

into the light. 

 

 

GEBEDEN EN LIED 

 

V. Ik droom van een kerk  

die is als een zoete inval  

een toevluchtsoord voor ieder;  

een gemeenschap van mensen  

die elkaar – wie ook, vanwaar ook –  

aanvoelen en zichtbaar waarderen.  

Zo’n kerk Gods.  

 

G. Wat in mensen leeft 

aan vreugde en verdriet   

het wordt gedragen 

op de woorden van een lied.  

 

13 

V.  Ik droom van een kerk  

die is als een lieve moeder,  

begripvolle vader;  

tierig als een kleuter  

speels als een kind;  

betrokken en ingetogen.  

Zo’n kerk Gods.  

 

G. Wat in mensen leeft    

aan droom en visioen  

het staat geschreven  

in verhalen nu en toen.  

 

V.  Ik droom van een kerk  

met een toegestoken hand,  

een aangeboden schouder;  

die een praatpaal is voor wie  

leeft met een bezwaard gemoed,  

een klankbord voor wie  

zijn hart wil luchten.  

Zo’n kerk Gods.  

 

G. Wat in mensen leeft    

aan twijfel en geloof 

het houdt ons gaande  

als een stille stem van hoop. 

 

 

ACTIE KERKBALANS 2025:  

11 TOT EN MET 25 JANUARI 

 

 

 

 

ZEGENBEDE   

Uitnodiging om te gaan staan. 

 

De Levende zegene en behoede u, 

de Levende doe zijn aangezicht 

over u lichten en zij u genadig. 

De Levende verheffe  

zijn aangezicht over u, 

en geve u vrede. 

 

Zegen ons en behoed ons, 

doe lichten over ons uw aangezicht 

en wees ons genadig. 

Zegen ons en behoed ons, 

doe lichten over ons uw aangezicht 

en geef ons vrede. 
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V.  Zegenen wij elkaar 

menselijk en nabij. 

en laat alle leven 

gezegend zijn in Gods naam, 

 

Vader, Zoon en heilige Geest 

 

A. Amen. 

 

 

ORGELSPEL 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERANTWOORDING 

 

Deze viering is samengesteld door de Liturgische 

Werkgroep van de Open Kerk. 

Lectoren: Margriet Hermans en Wim Weren. 

Overweging: Margriet Hermans. 

Koor onder leiding van Marcel Zagers. 

Organist: Jac Peeters. 
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LIEDKEUZE 

 

A  49 Wees hier aanwezig, 

  Huub Oosterhuis / Tom Löwenthal. 

A 66 Gij hart, Gij bron van leven, 

  Peer Verhoeven / Taizé. 

A 153 We zijn geen vreemden voor elkaar. 

  Marcel Zagers / Willem Vogel. 

A 279 Dankbaar sta ik in het leven, 

Annemarie Hagoort / Ad van Sleuwen. 

A 71 Bloemen, mensen, ze komen en gaan, 

  Peer Verhoeven / Willem Vogel. 

A 273 Onze Vader verborgen, 

Huub Oosterhuis / Tom Löwenthal. 

A 241b God to Enfold You, 

  John Bell / Iona. 

A 192 Wat in mensen leeft, 

Marcel Zagers / Willem Vogel. 

A 280 Zegenbede, 

Numeri 6:24-27 / Gert Bremer. 

 

 

AFBEELDING 

 

Kinderblad VoorJou van de kerk ProRege in 

Emmeloord (zondag 21 december 2014, 

ochtenddienst, blad 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTENTIES VOOR DE GEDACHTENIS 

 

Wij spreken in elke viering intenties uit voor 

overledenen. Namen daarvoor kunt u doorgeven 

aan Wim Weren, telefonisch (013 52 19 343) of via 

e-mail (w.j.c.weren@gmail.com). Uiteraard kunt u 

ook andere intenties doorgeven.  

 

© Open Kerk Helvoirt     25  januari 2025 

 

16 


