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OPEN KERK       HELVOIRT 

 

VOORAF             Orgelspel 

 

INTREDELIED   

 

Zoek God niet hier of daar. 

Zoek midden onder u: 

in die ziek zijn en die waken, 

in die treuren en die troosten, 

die komen en die heengaan. 

G. Bid en zie: 

God is midden onder u. 

 

Zoek God niet hier of daar. 

Zoek midden onder u: 

in de vragen van de minsten, 

in de ogen van de kleinsten, 

de zorg gevraagd gegeven. 

G. Bid en zie: 

God is midden onder u. 

 

 

BEGROETING 

 

Vandaag is het de laatste keer in dit liturgische jaar 

dat we samenkomen als Open Kerk: over twee 

weken begint de Advent en daarmee een nieuw 

liturgische jaar. Waar we een kalenderjaar vaak 

afsluiten met oliebollen, doen we dat bij een 

liturgisch jaar meestal met apocalyptische 

literatuur. De viering van vandaag is daar geen 

uitzondering op. Dat wil zeggen dat de lezingen van 

vanavond niet de meest simpele zijn. Toch kunnen 

ze ons zeker iets te zeggen hebben. Hopen wij samen 

dat wij hun boodschap mogen verstaan. 

 

Welkom u allen hier, vanwaar ook gekomen  

omwille van elkaar, in Gods naam. 

 

 

LIED 

 

Zoek God niet hier of daar. 

Zoek midden onder u: 

meer in luisteren dan beleren, 

meer in vragen dan beweren, 

meer in geven dan in nemen. 

G. Bid en zie: 

God is midden onder u. 
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STILTE 

 

Verstillen wij 

om ons open te stellen voor het besef 

dat wij gedragen zijn 

en dat we elkaar kunnen dragen. 

 

 

SCHULD EN VERGEVING 

 

V. Je was ziek - 

ik zocht je niet op. 

 

Je was alleen - 

ik hield je geen gezelschap. 

 

Je had honger - 

ik gaf je niet te eten. 

 

Je had dorst - 

ik liet je niet drinken. 

 

Je was vreemde, vluchteling - 

ik nam je niet op. 

 

Je vroeg om je recht - 

ik kwam niet voor je op. 

 

Je stierf en 

werd vergeten. 

 

A. Vergeven wij elkaar 

en God en Goed ons allen. 

 

 

BEZINNING          Woord en lied 

 

G.  Wie zijn wij? Door u gekend,  

geroepen, naam gegeven.  

Wie zijn wij? Door U bestemd  

uw liefde voor te leven.  

 

V.  Jezelf worden door openheid voor anderen,  

deel zijn van een geheel dat ons overstijgt,  

geen leven zonder Grond.  

 

G.  Wie zijn wij? Door u gekend,  

geroepen, naam gegeven.  

Wie zijn wij? Door U bestemd  

uw liefde voor te leven.  
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V.  Dichtbij de hartslag van het leven,  

je laven aan dromen en visioenen,  

omgeven door een geheimvolle aanwezigheid. 

  

G.  Wie zijn wij? Door u gekend,  

geroepen, naam gegeven.  

Wie zijn wij? Door U bestemd  

uw liefde voor te leven.  

 

V.  Stilstaan bij het geheim van het leven,  

verwijlen bij je wortels,  

geloven in elkaar en in het leven.  

 

G.  Wie zijn wij? Door u gekend,  

geroepen, naam gegeven.  

Wie zijn wij? Door U bestemd  

uw liefde door te geven. 

  

GEBED  

 

V.  Gij die mensen gaande houdt  

en de tijden stuwt – 

 

Gij die  

hoe dan ook geheten  

wordt gevoeld, beleefd en gevierd – 

 

laat U zien en noemen,  

vieren en beleven,  

opdat wij mens,  

uw mensen blijven.  

 

A.  Amen  

 

LIED 

 

G. Mijn God ik zoek naar U 

al wat ik ben is dorst naar U 

Gij ziel van alle leven. 

  

K. Gij God aanwezig in de tijden 

hier en overal, gezien gevierd 

als bron van leven. Gij die met 

ons zijt vanaf de moederschoot; 

verhoopt, vermoed voorbij het graf, 

voorbij de dood. 

 

G. Mijn God ik zoek naar U 

al wat ik ben is dorst naar U 

Gij ziel van alle leven. 
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K. Gij die de vreugde zijt 

waaruit de vogel zingt, 

de blijheid die aan bloemen 

geur en kleur geeft. 

Gij die bloeit in al wat leeft, 

in al wat groeit het leven zijt.           

 

G. Mijn God ik zoek naar U 

al wat ik ben is dorst naar U 

Gij ziel van alle leven. 

 

 

LEZING UIT HET BOEK DANIËL (12: 1-3) 

 

In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, die 

de kinderen van je volk terzijde staat. Het zal een 

tijd van verdrukking zijn, zoals er niet geweest is 

sinds er volken bestaan. In die tijd zal je volk 

worden gered: allen die in het boek zijn opgetekend. 

Velen van hen die slapen in de aarde, in het stof, 

zullen ontwaken, sommigen om eeuwig te leven, 

anderen om voor eeuwig te worden veracht en 

verafschuwd. De verlichten zullen stralen als het 

fonkelende hemelgewelf, en degenen die velen tot 

gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor 

eeuwig en altijd. 

 

LIED 

 

Refrein: 

De nacht loopt ten einde, 

de dag komt naderbij. 

 

Het volk dat woont in duisternis 

zal weten wie zijn heiland is. 

Onverwacht komt van heind’ en ver 

de Mensenzoon, de morgenster. 

 

Refrein: 

De nacht loopt ten einde, 

de dag komt naderbij. 

 

Tekens aan sterren, zon en maan, 

hoe zal de aarde dat bestaan? 

Zo spreekt de Heer: verheft u vrij 

want uw verlossing is nabij. 

 

Refrein: 

De nacht loopt ten einde, 

de dag komt naderbij. 
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LEZING UIT HET EVANGELIE VOLGENS 

MARCUS (13: 3-8, 21-32)  

 

Toen Jezus op de Olijfberg was gaan zitten, 

tegenover de tempel, en Petrus, Jakobus, Johannes 

en Andreas alleen met hem waren, stelde Petrus 

hem de vraag: ‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal 

gebeuren en aan welk teken kunnen we herkennen 

dat het zover is?’ Jezus antwoordde: ‘Pas op dat 

niemand jullie misleidt. Want er zullen velen komen 

die mijn naam gebruiken en zeggen: “Ik ben het,” 

en ze zullen veel mensen misleiden. Als jullie 

berichten horen over oorlog en oorlogsdreiging, 

wees dan niet verontrust. Die dingen moeten 

gebeuren, maar daarmee is het einde nog niet 

gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten 

strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het 

andere, en overal zullen er aardbevingen en 

hongersnoden zijn: dat is het begin van de weeën. 

 

Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk, hier is de 

messias,” of: “Daar is hij,” geloof het dan niet, want 

er zullen valse messiassen en valse profeten komen, 

die tekenen en wonderen zullen verrichten om zo 

mogelijk Gods uitverkorenen te misleiden. Jullie 

moeten oppassen, ik heb het jullie allemaal van 

tevoren gezegd. 

 

Maar in de dagen na de verdrukking zal de zon 

verduisterd worden en de maan geen licht meer 

geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de 

hemelse machten zullen wankelen. Dan zal men de 

Mensenzoon zien komen op de wolken, bekleed met 

grote macht en luister. Dan zal hij de engelen 

eropuit sturen om zijn uitverkorenen uit de vier 

windstreken bijeen te brengen, van het uiteinde van 

de aarde tot het uiteinde van de hemel. 

 

Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn 

takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de 

zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, 

wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat hij in 

aantocht is en heel dichtbij. Ik verzeker jullie: deze 

generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn 

wanneer al die dingen gebeuren. Hemel en aarde 

zullen verdwijnen, maar mijn woorden verdwijnen 

nooit. Niemand weet wanneer die dag of dat 

moment zal aanbreken, de engelen in de hemel niet 

en de Zoon niet, alleen de Vader.’ 
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LIED 

 

Refrein: 

De nacht loopt ten einde, 

de dag komt naderbij. 

 

Zie naar de boom, die leeg en naakt 

in weer en wind te schudden staat; 

de lente komt, een twijg ontspruit, 

zijn oude takken lopen uit. 

 

Refrein: 

De nacht loopt ten einde, 

de dag komt naderbij. 

 

Die naam zal ons ten leven zijn. 

Een zoon zal ons gegeven zijn. 

Open uw poorten, metterdaad 

dat uw verlosser binnengaat. 

 

Refrein: 

De nacht loopt ten einde, 

de dag komt naderbij. 

 

 

OVERWEGING 

 

Een aantal jaar geleden liep ik met mijn fiets de 

poort van mijn tuin uit en werd ik aangesproken 

door een moeder en haar dochter van een jaar of 

twaalf. Het waren twee Jehova’s-getuigen. Zij 

probeerden mij ervan te overtuigen dat het einde 

der tijden nabij was en dat ik mij moest bekeren. 

Daarvoor gebruikte de moeder een grote ver-

scheidenheid aan onsamenhangende bijbelse 

argumenten, gebaseerd op uit de context gehaalde 

zinnen.  

 

Uiteraard lukte het haar op die manier niet erg om 

mij te overtuigen van de nabijheid van het einde der 

tijden ...  

 

De Jehova’s-getuige vroeg mij of ik dan niet 

herkende dat er steeds meer oorlogen, aardbe-

vingen en hongersnoden zijn. Natuurlijk zie ik die 

hongersnoden, aardbevingen en oorlogen op het 

nieuws en weet ik dat ze er zijn. Ik ben er echter niet 

zeker van dat het er echt steeds meer zijn, oorlogen 

zijn immers van alle tijden. Bovendien zegt Jezus 

expliciet in het  evangelie van vandaag dat met deze 
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dingen het einde nog niet gekomen is. Het einde zal 

pas zijn als zon, maan en sterren geen licht meer 

geven, (dat wil zeggen: als Gods scheppingswerk uit 

den beginne teniet gedaan wordt) en als de 

Mensenzoon, bekleed met grote macht en luister, op 

de wolken zal komen. En wanneer dat zal zijn? God 

mag het weten. En dat bedoel ik heel letterlijk, want 

Jezus geeft duidelijk aan dat niemand weet wanneer 

die dag zal komen: ik niet, u niet, de Jehova’s-

getuigen niet en zelfs de Zoon niet. Alleen de Vader. 

 

Is dit dan een ver-van-ons-bed, een ver-in-de-

toekomst show, waar we op dit moment niets mee 

hoeven te doen? Toch niet helemaal, want met 

behulp van de gelijkenis van de vijgenboom zegt 

Jezus ook dat we, wanneer we deze dingen zien 

gebeuren, moeten weten dat ‘hij in aantocht is en 

heel dichtbij’. Als je in het Grieks kijkt, kun je dat 

ook vertalen met ‘weet dat hij dichtbij is, aan de 

deur staat’.  

 

Over twee weken begint de Advent; de tijd waarin 

we uitzien naar de komst van de Heer. Maar die 

‘komst van de Heer’ is wat lastiger dan dat het op 

het eerste gezicht lijkt. Hij ís namelijk al gekomen, 

2000 jaar geleden, en dat herdenken we. Daarnaast 

verwachten we ook dat hij ooit, aan het einde der 

tijden, komen zál. Dat is echter niet alles; we 

verwachten ook dat hij kómt: hier, nu, morgen, 

vandaag. En dat mogen we vandaag horen: de 

Mensenzoon is in aantocht en heel dichtbij. Sterker 

nog; hij staat voor onze deur. 

 

Kort orgelspel 

 

Die Mensenzoon die voor onze deur staat, doet mij 

denken aan hoofdstuk 3 van het boek Openbaring, 

waarin staat: ‘Ik sta voor de deur en klop aan. Als 

iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik 

binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem 

en hij met mij.’ 

De Mensenzoon komt om maaltijd met ons te 

houden; om bij en met ons aanwezig te zijn. De 

redding die ons voorzegd werd in de eerste lezing uit 

het boek Daniël, gaat ook over het hier en nu: het 

koninkrijk Gods is midden onder u! 

 

Maar om samen met hem te kunnen eten, zal ik hem 

wel eerst binnen moeten laten… 
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De Mensenzoon staat voor de deur van ons hart: 

hier, nu, vandaag. Maar hoor ik zijn stem? Herken 

ik hem? Herken ik hem in de arme die in de portiek 

voor mijn deur ligt? Herken ik hem in de arme die 

mij op zondagochtend soms opwacht bij de 

kerkdeur? Herken ik hem in de leerling die me bij 

de deur van mijn lokaal uit staat te schelden? 

Herken ik hem in de vluchteling die één van die vele 

oorlogen die in het evangelie genoemd worden is 

ontvlucht, en die in Ter Apel of in onze eigen 

gemeente op de poort van het COA klopt? 

 

En als ik hem herken, wat doe ik dan? Houd ik de 

deur veilig gesloten? Of laat ik hem binnenkomen in 

mijn hart? Wil ik maaltijd met hem houden? Opdat 

het koninkrijk van God, beloofd in het Evangelie, 

hier en nu midden onder ons mag zijn.  

 

ORGELSPEL 

 

 

BELIJDENIS       

Uitnodiging om te gaan staan 

 

V. Ik geloof in een wereld vol liefde,  

een wereld van God,  

een God die altijd dicht bij je is. 

 

G. Zingend geloven 

 stem niet te doven: 

Gij hebt mijn leven 

inhoud gegeven. 

Tastbaar als liefde 

zijt Gij aanwezig – 

om mij heen, in mij. 

 

A. Ik geloof dat Jezus is gekomen  

uit liefde voor elke mens zonder onderscheid 

naar kleur, geaardheid, rang of stand.  

Ik geloof in zijn opdracht:  

heb je naaste lief  

en probeer dat waar te maken. 

 

G. Zingend geloven 

 stem niet te doven: 

Gij hebt mijn leven 

inhoud gegeven. 

Tastbaar als liefde 

zijt Gij aanwezig – 

om mij heen, in mij. 
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V. Ik geloof in een gemeenschap  

die mensen verder helpt,  

die mij sterkt in het geloof  

dat God naar ons glimlacht  

en zijn licht over ieder van ons laat schijnen. 

 

G. Zingend geloven 

 stem niet te doven: 

Gij hebt mijn leven 

inhoud gegeven. 

Tastbaar als liefde 

zijt Gij aanwezig – 

om mij heen, in mij. 

 

 

ORGELSPEL         

Collecte 

Brood en beker 

 

 

GEDACHTENIS 

 

Denk aan de nieuwe armen,  

midden onder ons;  

door de welvaart over het hoofd gezien;  

buiten spel, niet meer in tel.  

 

Denk aan de nieuwe rijken:  

dat zij hun overvloed delen.  

Verhinder deze wereld  

nog langer te potverteren.  

 

Denk aan hen  

die, hoewel onder velen,  

toch alleen en eenzaam zijn.  

 

Denk aan hen  

die worden gemeden, niet aangekeken,  

die alle vertrouwen hebben opgezegd.  

 

Denk aan hen  

die ziek zijn, bang en angstig,  

niet weten waarop te hopen.  

 

Denk aan hen 

die ons zijn voorgegaan in de dood. 

Vanavond gedenken wij met name  

Johan Vermeer (2023), rond zijn sterfdag. 

Hij was vaak hier in ons midden,  

de vriendelijkheid zelve. 
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Dat Johan en al onze geliefde doden 

nu leven bij U, Bron van alle leven. 

 

Denk ook aan hen  

die vergeten en alleen heengaan;  

omkomen door oorlogen  

die nooit hadden mogen beginnen,  

omkomen door zinloos geweld, honger of dorst. 

Moge Gods Geest alle wereldleiders inspireren  

om stappen te zetten die tot vrede leiden.  

 

A. Er zij licht, vrede, rust.  

 

 

 

GEBED AAN TAFEL 

 

G. Alwie eten van dit brood 

het breken en delen met de ander, 

zij houden de Heer in leven onder ons. 

Ze zijn hem trouw 

tot alles is volbracht. 

 

V. Zon en maan, licht aan de hemel, 

warmte op aarde voor dag en nacht, 

God, het is het werk van uw handen – 

 

maar meer nog zijt Gij 

het licht in onze ogen, 

de lamp voor onze voeten, 

gloed in ons leven, 

vonk van hoop in ons bestaan. 

 

Hemel en aarde, 

wolk en water, zee en zand, 

God, het is het werk van uw handen – 

 

maar meer nog zijt Gij 

het pad dat wij maken, 

het spoor dat wij trekken, 

onze gang naar elkaar, 

onze tocht naar U toe. 

 

G. Alwie eten van dit brood… 

 

V.  Bomen en bloemen, 

alle planten, soort na soort – 

vis en vogel, alle dieren, 

soort na soort, 

God, ze zijn het werk van uw handen – 
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maar meer nog zijt Gij 

de kleur die ze dragen, 

het lied dat ze zingen, 

hun vlucht naar de einder. 

 

De mens hebt Gij geschapen, 

uit de aarde geboetseerd, 

en uw adem ingeblazen – 

 

maar meer nog zijn wij 

uw schaduw, uw beeld, 

uw geest die ons bezielt, 

uw belofte die wij dragen, 

uw zevende dag. 

 

G. Alwie eten van dit brood … 

 

V.  Uw licht voor de wereld, 

uw weg door de tijden, 

uw belofte vervuld 

is hij geworden, Jezus Christus. 

 

Als mens onder ons 

van uw geest vervuld 

is hij gegaan tot de minsten 

die kwetsbaar zijn en uitgestoten, 

verlamd en blind, 

verstomd en overschreeuwd. 

 

Toen de wereld wilde 

dat zijn stem verstomde 

en zijn leven vergeten zou worden, 

heeft hij brood genomen 

gebroken en gezegd: 

‘Dit ben ik en ik beloof u vast 

dat ge zult eten en drinken aan mijn tafel; 

mijn lichaam voor u gebroken.’ 

 

Hij heeft de beker genomen 

en doorgegeven met de woorden: 

‘Neem deze van mij over 

en drink hem samen; 

mijn bloed voor u vergoten – 

een nieuw begin.’ 

 

G. Alwie eten van dit brood… 

 

V.  Gij uit de dood verrezen, 

Gij de hoop die leeft onder ons, 

Gij die de steen hebt weggerold 
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alle dood tenietgedaan – 

hoor ons aan nu wij bidden 

voor mens en wereld. 

 

Gij die zijt voor wie U beleeft, 

Gij die spreekt voor wie gehoor geeft. 

Gij die U openbaart aan 

wie kennis heeft met U. 

 

Gij die verschijnt aan wie ziet, 

Gij in wie hij die van liefde is gestorven 

voor altijd leeft – 

 

Gij onze God, maak ons mens, 

zoals hij is geweest, Jezus Christus: 

alle dood te machtig, 

in U voltooid voor altijd. 

 

Bid zoals hij, bid in zijn naam. 

 

 

ONZE VADER           Gezongen 

 

Onze Vader verborgen  

uw naam worde zichtbaar in ons  

uw koninkrijk kome op aarde  

uw wil geschiede, een wereld  

met bomen tot in de hemel,  

waar water schoonheid, en brood  

gerechtigheid is, en genade –  

 

waar vrede niet hoeft bevochten 

waar troost en vergeving is  

en mensen spreken als mensen  

waar kinderen helder en jong zijn,  

dieren niet worden gepijnigd  

nooit één mens meer gemarteld,  

niet één mens meer geknecht.  

Doof de hel in ons hoofd 

leg uw woord op ons hart  

breek het ijzer met handen  

breek de macht van het kwaad.  

 

Van U is de toekomst, 

kome wat komt. 

 

V. Deel brood en beker. 

Deel met hem het leven 

waarin wij één zijn en 

waarvan God het hart is. 
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COMMUNIE             

Orgelspel 

 

 

LIED       

 

Voor mensen die naamloos  

kwetsbaar en weerloos  

door het leven gaan:  

ontwaakt hier nieuw leven,  

wordt kracht gegeven –  

wij krijgen een naam.  

 

Voor mensen die roepend,  

tastend en zoekend  

door het leven gaan:  

verschijnt hier een teken,  

brood om te breken –  

wij kunnen bestaan. 

 

Voor mensen die vragend  

wachtend en wakend  

door het leven gaan:  

weerklinken hier woorden,  

God wil ons horen –  

wij worden verstaan.  

 

Voor mensen die hopend  

wankel gelovend  

door het leven gaan:  

ontwaakt hier nieuw leven,  

wordt kracht gegeven –  

wij worden verstaan. 

 

 

 

GEBEDEN EN LIED 

 

V.  Wanneer wij ervaren  

hoe broos en kwetsbaar wij zijn,  

laat ons dan elkaar de hand reiken  

en voelen wat ons samenbindt.  

 

G.   Laat onze woorden stijgen  

voor uw gezicht als wierook.  

Zie in ons het verlangen  

een mens te zijn van U.  

Kom, adem ons open,  

kom, adem ons open,  

adem ons open.  
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V.  Laat uw woorden de kracht zijn  

die ons bevrijdt uit onszelf  

en ons tot méér in staat stelt  

dan wij durven vermoeden.  

 

G.   Laat onze woorden stijgen…  

 

V.  Vervul onze uitgesproken verlangens  

maar vooral de verlangens  

die we met ons meedragen,  

onuitgesproken, diep in ons hart.  

 

G.   Laat onze woorden stijgen… 

 

 

V. Graag nodig ik u uit om te gaan staan voor de 

Zegenwens.  

 

ZEGENWENS           Gezongen 

 

De Levende zegene en behoede u. 

De Levende doe zijn aangezicht 

over u lichten, en zij u genadig. 

De Levende verheffe 

zijn aangezicht over u, 

en geve u vrede. 

 

Zegen ons en behoed ons, 

doe lichten over ons uw aangezicht 

en wees ons genadig. 

Zegen ons en behoed ons, 

doe lichten over ons uw aangezicht 

en geef ons vrede. 

 

V.  Zegenen wij elkaar, hartelijk en nabij. En 

moge God en Goed ons zegenen in de naam 

van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. 

 

A. Amen.  

 

 

ORGELSPEL  

 

*** 
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VERANTWOORDING 

 

Deze viering is samengesteld door de  

Liturgische Werkgroep van Open Kerk Helvoirt.  

Lectoren: Margriet Hermans en Wim Weren 

Overweging: Margriet Hermans 

Koor onder leiding van Marcel Zagers. 

Organist: Ruud Verbunt. 

 

 

LIEDKEUZE 

 

A72a Zoek God niet hier of daar, 

Peer Verhoeven / Willem Vogel. 

A283a Wie zijn wij. 

Marcel Zagers / Taizé. 

A2  Mijn God, ik zoek naar u, 

  Peer Verhoeven / Hubert Parry. 

***  Het lied van de verlossing die nabij is 

  (De nacht loopt ten einde), 

  Huub Oosterhuis / Bernard Huijbers. 

A283b Zingend geloven 

Marcel Zagers/ m. Taizé (Nada te turbe). 

A6  Alwie eten van dit brood, 

Peer Verhoeven / Hubert Parry. 

A273 Onze Vader verborgen 

  Huub Oosterhuis / Tom Löwenthal. 

A41  Voor mensen die naamloos 

  Henk Jongerius / J. Raas. 

A277 Kom, adem ons open, 

Sieds Prins / Tom Löwenthal. 

A280  Zegenbede, 

Numeri 6:24-27 / Gert Bremer. 

 

 

AFBEELDING 

 

Bron: Publiek Domein. 

 

 

INTENTIES  

 

Wij spreken in elke viering intenties uit voor 

overledenen. Namen hiervoor kunt u doorgeven 

aan Wim Weren, telefonisch (013 52 19 343) of via 

e-mail (w.j.c.weren@gmail.com). Uiteraard kunt u 

ook andere intenties doorgeven.  
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